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FARKLI BİR ŞEY VAR! 


KADINLAR DA 
PORNO SEYREDER 


MODA 


on mari zel 
* Makyajda yeni | 
dönem © 

- << Gümüş ve beyaz 

© * Cilt bakımında 

olmazsa olmazlar 


* PULPAYET « /0LER» OVERSİZE 
Ceyda Düvenci * PELUŞ KABAN * BEYAZ GOMLEK 
Şeyda töşkun * MASKULEN ŞIKLIK 


etsturn 


k 


İVOYAGE 


Nidapark İstinye 
TOKİ iştiraki EMLAK KONUT GYO A.Ş. Kaynak Geliştirme Uygulamaları Kapsamında Yapılmaktadır. 


BAZEN GÖKYÜZÜNE BAKIP, 
HAYALLERE DALIP GİTMEK, 
İNSANA MUTLULUK VERİR. 


Bazen de sadece eve gelmek yeterlidir. 


e 
————— 


NİDAPARK 


İSTİNYE 


444 4 846 


tahincioglu.com 


Z— 
EMLAK KONUT 


— GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. —— 
T.C. BAŞBAKANLIK TOKİ İŞTİRAKİDİR 


<GTAHİNCİOĞLU 


Gİ YA iri 
Yarım Asırlık 


Temizlik Geleneği 
Mame MEZ MİAMİ. 


1967'den bugüne çok şey değişti. Ama banyo 
keyfinin adı hiç değişmedi. Cildinizi tertemiz 
yapan, mis gibi kokan her Duru sabunun 
hikayesi, 1967'de üretilen ilk kalıp sabun ile 
başlıyor. 


Zaman içinde formülleri çeşit çeşit aromayla, 
doğal yağlar ve kokularla zenginleşen 

Duru sabunları doğal içeriğinden hiçbir 
zaman ödün vermedi. 


Duru'nun 50. yıl için üretilen ve satışa 
sunulan özel seri sabunları sizi ve 
sevdiklerinizi 60'lı yılların temizlik 
geleneğine geri götürecek nostaljik bir 
deneyim vadediyor. 


Özel tasarım nostaljik sabunun en ilginç 
özelliği, Duru'nun 1967 yılında kullandığı 
ilk kalıbın tercih edilmiş olması. 


Duru, okyanus esintilerinizi 
banyonuza getiren hoş kokulu 
duş jellerinden doğanın mucizesi 
zeytinyağı özlü sabunlara, 
her biri size gerçek banyo keyfini 
yaşatacak birçok kişisel temizlik 
ürünü seçeneği-sunuyor: 


TÜRKİYE'NİN 
NUMARALI 
KİŞİSEL TEMİZLİK 


MARKASI 


ARINDIRICI 
DUŞ SABUNU 


4 | 
Natural Olive NM — 


/ 


*Duru, Nielsen © Türkiye Kasım 2016-Ekim 2017 


kişisel temizlik (katı&sıvı sabun, duş jeli toplamı) kategorisinde ciro pazar payı lideridir. 
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DOĞAN BURDA DERGİ 


Yayıncı Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. 


İCRA KURULU BAŞKANI 


YAYIN DİREKTÖRÜ 
YAYIN YÖNETMENİ 
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ 
GÖRSELYÖNETMEN 
SAYFATASARIM 
MARKA MÜDÜRÜ 


Cem M. Başar 


Ferhan Kaya Poroy 
Gözde Kaynak (Sorumlu) gkaynak(ddoganburda.com 
Filiz Şeref Kulu fseref(Odoganburda.com 
Koray Gökkaya koray(ddoganburda.com 
Alper Hamitoğlu ahamitoglu(ddoganburda.com 
Arzu Sözeri asozeri(0doganburda.com 


YAZI İŞLERİ 


GÜZELLİK EDİTÖRÜ 
STİLSAYFALARIVE FOTOĞRAF 


Gülru İncu gincu(ddoganburda.com 
Nevin Sarıpınar nsaripinar(ddoganburda.com 


YÖNETİM 


SATIŞ DİREKTÖRÜ VETÜZEL KİŞİ TEMSİLCİSİ 
FİNANS DİREKTÖRÜ 


Mehmet Taşkın 
Didem Kurucu 


REKLAM 


GRUP BAŞKANI 
GRUP BAŞKAN Y. ARDİMCISI 
REKLAM SATIŞ KOORDİNATÖRÜ 
SATIŞ MÜDÜRÜ 


Nisa Aslı Erten Çokça 
Neslihan Can 

Dilhan Çekiçer 

Ecem Akgün, Hülya Hankendi 


REKLAM TEKNİK 


AYFER KAYGUN BUKA 
ŞABAN YAZIR 


0212336 5362 
0212336 5361 


KURUMSAL İLETİŞİM MÜDÜRÜ Seren Urun Güven 
KATKIDA BULUNANLAR 


Anıl Can, Aslıhan Sever, Feray Kanpolat, Hakan Adil, Nilgün Konakcı, Nurdan Usta, 
v I o 
Semih Kanmaz, Serhat Hayri, Selen Okan Tanyeri, Simay Engür 


ANKARA TEMSİLCİSİ 
Erdal İpekeşen 
Tel:(0312) 207 00 70 (Direkt) 207 00 00/2259 (Sant) 


ULUSLARASI REKLAM SATIŞTEMSİLCİLERİMİZ 
BURDA INTERNATIONAL 


Mariolina Siclari, International Advertising Sales Director 
T.439 029132 34 66 mariolina.siclari(©burda-vsg.it 
BURDA COMMUNİTY NETWORK 
ITALYA Mariolina Siclari'T. -39 02 91 32 34 66 mariolina.siclari(Oburda.it 
ALMAN YA Julia Mund'T 449 89 92 5031 97 Julia.Mund(gburda.com Michael Neuwirth'T. 449 89 9250 3629 michael.neuwirth(burda.com 
İSVİÇRE Goran Vukota'T. *41 44 81 02 146 goran.vukota(Jburda.com 
FRANSA/LUKSEMBURG Marion Badolle- Feick'T 433 1 72 71 25 24 marion.badolle-feick(Oburda.com 
AVUSTURYA Christina BreslerT 43 1 230 60 30 50 Christina, Bresler(gburda.com 
İNGİLTERE / İRLANDA ,Jeannine Soeldner'T. *44 20 3440 5832 jeannine.soeldner(Aburda.com 
ABD / KANADA / MEKSİKA Salvatore ZammutoT 4-1 212 884 48 24 salvatore.zammuto(ğburda.com 


Italy - 


YÖNETİMYERİ , 
TrumpTowers, Kule 2, Kat:21-23,34387 Şişli/İstanbul 
Tel:(0212) 4103481 Faks:(0212) 410 35 27 


Baskı-Cİlt 
Bilnet Matbaacılık ve Yayıncılık A.Ş. 
Dudullu Organize San. Bölgesi 1.Cad. No:16 Ümraniye-İSTANBUL 
Tel:444 4403 e Fax: (0216) 365 99 07-08 e www.bilnet.net.tr 
Sertifika No:31345 
Dağıtım DOĞAN DAĞITIM SATIŞ PAZARLAMA 
MATBAACILIK ÖDEMRARAC ILIK VE TAHSİLAT SİSTEMLERİ A, Ş.(02 
YAYIN TÜRÜ Yerel, süreli, aylık 


FI PP üyesidir. 


DB Okur Hizmetleri Hattı (0212) 478 0300 okurhizmetleri(ddoganburda.com 


12) 449 63 63 


DBAbone Hizmetleri Hattı (0212) 4780300 Fax:(0212) 41035 12-13 
abone(ddoganburda.com|www.doganburda.com 
Yazar hariç her gün saat 09.00-22.00 arasında hizmet verilmektedir. 


© Ele le dergisi, Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. tarafından'T.C. yasalarına uygun olarak yayınlanmaktadır. Elele 
Dergisi'nin isim ve yayın hakkı Doğan Burda De rgi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş.ye aittir. Der side yay ımlanan yazı,fotoğraf. harita, 
illüstrasyon ve konuların her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak göste rilerek dahi alıntı yapılamaz. 
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EDİTÖR 


adın olmanın zor olduğu bir dünyada yaşıyoruz. 

Öyle ki birçok dünya starı feminizm kokan 

açıklamalar yapıyorlar ardı ardına. Tacizin, dayağın, 

aldatılmışlığın kimlikle, konumla, adınızın başında 

yazan unvan ile ilgisi olmuyor çoğu zaman. Ama 
hakkımızı savunmayı öğreniyoruz yavaş yavaş. Başarılarımızla 
yapıyoruz bunu. Bilimde, sanatta, müzikte, sporda alkışlanan her 
kadın, başka bir kadın için umut... Ben de yapabilirim!” Sanırım 
işin sırrı bu cümlede. Yapabiliriz. 

Elele Avon Kadın Ödülleri ocak ayının 16'sında dördüncü kez 
sahipleri ile buluşacak. Adayları belirlediğimiz ilk toplantımızda, 
değerli jüri üyelerimizle bir araya geldiğimiz yemekte ve sürekli 
kendi aramızda gururla kurduğumuz bir cümle oldu hep: 
Kadınlar alkışlanmayı hak ediyor! Zaman zaman kendi aramızda 
yaptığımızın pozitif bir ayrımcılık olup olmadığını sorguluyoruz. 
Sonrasındaysa #HayatalmzaAtan Kadınlar için belki bundan bile 
daha fazlasını yapmamız gerektiğini, yapabileceğimizi konuşuyoruz 
hep. Özgür, düşünen, düşleyen ve ayaklarının üzerinde sapa 
sağlam durabilen her kadın bir değer çünkü ve alkışlanmayı hak 
ediyor. Heyecanla beklediğimiz geceyi siz de elele.com.tr'den 
takip edebilirsiniz. Bize güç veriyorsunuz. Oylamaya katılan tüm 
okurlarımıza da ayrıca büyük teşekkürler. Birlikte olduğumuz 
zaman her şey çok daha güzel. 

Yeni yılın ilk sayısında başka güzellikler de var tabii sizi 
bekleyen. Özge Gürel son dönemlerin en çok konuşulan genç 
oyuncularından biri. Öyle şeker bir hayran kitlesi var ki onların 
yeni yıl için tuttukları 'Özge'yi kapakta görmek istiyoruz? dileğine 
kayıtsız kalamadık. Farklı bir Özge ile tanışacaksınız. 

Sayfa 42'de çok özel bir röportaj ve 'onda farklı bir şey var” 
dedirtecek fotoğraflar sizi bekliyor. 

Türk sinemasının yüzünün güldüğü günler yaşıyoruz. İçinde 
emek olan her şey ileriye attığımız bir adım. Bu nedenle Martıların 
Efendisi'ni Hakan Kurtaş ile konuştuk. Onur Saylak'ın ödüllü filmi 
Daha'nın kamera arkası görüntülerini gördüğümüzdeyse 'bu filme 
hemen gidelim” demekten kendimizi alamadık. Siz de gidin ve 
seyredin. İyi işler karşımıza çok sık çıkmıyor... 

Yılın ilk ayı, dilek tutma zamanı benim için; hep başarıdan, 
barıştan, huzurdan konuşacağımız; sağlık, para ve aşkın eksik 
olmadığı bir yıl olsun 2018! 


Sevgiyle... O 


GÖZDE KAYNAK 
gkaynak(ddoganburda.com 


AM gozdekaynak gozdekaynak 
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içindekiler 
OCAK 


KURTAŞ 
Martıların Efendisi 
filmiyle o şimdi 
beyaz perdede... 
Hakan Kurtaş'ı 
yakından tanımak 
ister misiniz? 


YAŞAM 


54 


56 


120 


136 


148 


162 


AJANDA 


Bu ay da her günü dolu dolu 
yaşamanız için ipuçları verdik. 


KULTUR&SANAT 

Sergiler, söyleşiler, vizyona giren yeni 
filmler, yeni çıkan kitaplar... Ocak 
ayı kültür-sanat hayatımıza dopdolu 
girdi. 

ZIHIN 

Soğuklarla kavga edip durmayın! 
Kışın keyfine varmak için aslında 
birçok neden var. 


YEMEK 


Hem pratik hem leziz atıştırmalıklar 
hayatımıza renk katıyor. Selin 
Kutucular'ın tarifleri, yeni 
vazgeçilmezleriniz olmaya aday. 


OTOMOBİL 

Daha büyük, daha eğlenceli. 
Volkswagen markasının sevilen 
modeli Polo, altıncı nesliyle de 
iddialı. 


ASTROLOJİ 

İradesi güçlü, çalışkan, güvenilir 

ve dürüst... Yanınızdan hiç 
ayırmayacağınız bir dost arıyorsanız, 
o kesinlikle Oğlak! 


TÜ elele OCAK 2018 


Kiraz Mevsimi'yle tanı 
çok sevdiğimiz Özge 
Gürel, Dolunay dizisiyle 
de gönlümüzün tahtına 
oturuverdi. 


PELERİN: 
RAJSA&VANESSA 
ÜST: CLOSH 
ETEK: CLOSH 
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TREND 
LİSTESİ 


Yapay kürkler 
sezonun favori 
trendlerinden. 
Yeni yıla yumuşak, 
sıcak ve iddialı 
bir başlangıç 
yapmak isteyenlere 
duyurulur. 


STİL ğ $* GÜZELLİK 
18  ŞIKIRŞIKIR Me. i &BAKIM 


Pul payet artık her yerde, her : 
parçada karşımıza çıkıyor. PA 4 98 BAKBUDAVAR 
i va ii “Güzellik dünyasında ben de varım” 
22 BIR KIŞ MASALI RAV * diyenler parmak kaldırsın! 


Kış aylarının vazgeçilmez rengi böya A, P 
3 106 MAKYAJ TRENDLERİ 


modaya olduğu gibi ruhumuz3 da iyi ., 
: Gesur renk kullanımlarıyla öne çıkan 


dramatik görünüş sezon makyajına 
damgasını vuruyor. 


geliyor. a v 
24 3RENKI DESEN | * 4 


Beyaz, siyah ve kırmızı beraberliği ” ; ğ ç 
sınır tanımıyor, girdiği her parçada ir .»lİ10 GRİ&BEYAZ 

ağ & Ocak, kutupların soğuk güzelliğini 
makyajınıza taşımak için harika 
bir ay. 


112 PÜFNOKTASI VAR 
Kışın cildimiz özel bakıma ihtiyaç 
duyuyor, her zamankinden daha 
çok sorun yaşayabiliyor ama merak 
etmeyin, sık karşılaşılan sorunların 
,da çözümü var. 


farkını ortaya koyuyor. 


26 ASİ VE ROMANTİK 


Çizgiler, çiçekler, baharat tonları, 
özgürlük hareketleri, sorgulanan 
kurallar ve mutlak değişim. 70'li . 
yıllara hoş geldiniz. . 4 


28 BUYUK DUŞUNUN 
Bu sezon kilonun hiç önemi yok, 
oversize parçalar hayat kurtaracak. 
30 İDDİALI DEGİŞİM 
Karpuz kollar, fiyonklar, fırfırlar, 
asimetrik formlar... Gardırobumuzun 
kilit parçası beyaz yeni görünümüyle 
karşınızda. 


SEKS 


Partnerinizle hatırlamadığınız bir seks 
yaşadınız mı? Tepkisiz, konuşmadan 
hatta robot gibi. Seksomnia uyku 
sırasında gelen seks yapma isteği 
olarak tanımlanıyor. 


ESİNTİLER 
Doğanın özünde her ne var: 
modaya da yansıyor. Yaşarna Sifre 
katan zıtlıklar en güzel uyumu (| 
ortaya çıkarıyor... 
— —.—. 


e r 
Gi— 


Ğ 
HAZAL TURESAN 
Kahkahasıyla enerji saçan, neşeli, sıcak, 
esprili ve bıcır bıcır bir kadın! Hazal Türesan, 
üzerinizde resmen sakinleştirici etkisi yapıyor ve 


güzelliğin bir kez daha enerji meselesi olduğunu 
hatırlatıyor insana. 
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KAMERA ARKASI 


Fotoğraf: Yasin Saraç 


12 elde 


Kim: Özge Gürel 
Ne: Kapak çekimi 

Nerede: Çırağan Palace Kempinski 

Istanbul 


Ne zaman: 20 Kasım Çarşamba 


Nasıl: Yağımurlu bir İstanbul gününde 
Çırağan Sarayı'nın Paşa Köşkü'nden 
müzik sesleri ve kahkalar yükseliyor! 

Hayır bu bir parti değil ama söz konusu 
kocaman bir ekip ve Özge Gürel 
olduğunda eğlenmemek mümkün mü? 

Çok çalıştık, çok yorulduk, çok güldük 
ve çok da güzel bir iş çıkardık. Özge 
Gürel'in samimiyetine, doğallığına, 

enerjisine doyamadık, o başka. 

Niçin: Kiraz Mevsimi, İlk Öpücük, 
Dolunay deyince sizin de içiniz 
ısınmıyor mu? Bu Yeşilçam 
samimiyetinin mimarı Özge Gürel'den 
başkası değil. Yeni neslin başına buyruk 
havasını ters köşe yapan tatlılığı ve ne 

istediğini bilen güçlü adımlarıyla Özge 

Gürel, yeni yılın ilk günlerinde ilham 

kaynağınız olabilir. 


GLAM DETAYLAR 


Bir süredir moda yeni bir şıklık anlayışında. 
Glam detaylar zaman zaman sportif ya da 
klasik parçalarla birleşiyor ama asla kendini 
kaybetmiyor. 


İh. ii İh si 
STRADIVARIUS 
159.95 


b 
JACOUEMUS 
(BEYMEN) $ 
11488 | 
| MANGO 
| 1129.99 
şi di ALEXANDER 
ZARA 1129.95 BIRMAN 13825 
DOĞAL GÜZELLİK 


Yok denecek kadar az bir makyaj ve makyajla 
bütünleşen bir tavır! Siz, sizi güzel yapanın 
sadece sürdüğünüz ruj ya da maskara olduğunu 
mu sanıyorsunuz? Eğer Özge gibi kendiyle 
barışık değilseniz, ne sürerseniz sürün olmaz! 
Kendinizle huzurluysanız, sıra geldi makyaja... 


BOBBI BROWN £ 152 


Dsi 


YSL 1140 


SMASHBOX 575 


GUERLAIN 
1276 


BURBERRY 1.187 
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İINSTİNGTİVE BEAUIİY 


Creme İraiche'del 


NUX E CREME HYDRATANTE 48H 


48HR MOISTURISING CREAM 


al Şam 


NEMLENDİRME 
KİRLİLİK KARŞITI 


creme İralche" de beaute 


Kendinizi nemlendirici ferahlık hissine bırakın. 

Doğanın cömertliğiyle zenginleşmiş bu krem, ipeksi 
yumuşaklığıyla cildi sarmalar. Creme fraiche* de beaute, 
yoğun yatıştırıcı ve nemlendirici etkisiyle cilde hızlıca nüfuz 
eder. Kadifemsi yumuşaklığı ve muhteşem bitkisel kokusuyla 
ışıltılı bir güzellik için doğal nemlendirme sağlar. 


PARABEN, HAYVANSAL İÇERİK VE MİNERAL YAĞ İÇERMEZ. 
SEÇKİN ECZANELERDE - WWW.NUXE.COM.TR -Oz2li2 290 7/0 77 
©Ö(G)JFACEBOOK/NUXETURKIYE - INSTAGRAM/ NUXETURKIYE 


48 SAAT NEMLENDİRME: 10 GÖNÜLLÜ İLE YAPILAN ALETLİ TEST SONUCU. GÖRSELLER BAĞLAYICI DEĞİLDİR. 


BABEL 


Photo credirs: Ctdric Bihr - Iris Velghe 


YENİ DALGA 


Tara OLAN 
TASARIMLAR 


ra Il arzı, hayata bakışı ve duruşuyla Irıs Apfel'in 


stiliyle rü modanın en sıkı” isimlerinden biri olduğu 
gündemden aşikar. Gençlerin yapay moda aşkına ve 

çe Mi marka bağımlısı stillere taş çıkartan bu 96 yaşındaki 
bir ikon. karakteristik kadın, ana işi iç mimarlığı fonda tutarak 


HSN için Rara Avis mobilya koleksiyonuna özel 
tasarımlar yaptı. Elbette yine kendi çizgisini belli 


i w ği a Ki . Apfel'in mobilya 
ediyor; eğlenceli ve sirki anımsatan temasıyla özellikle tasarımları da 


koltuklar çarpıcı detaylar sunuyor. stili gibi renkli ve 
eğlenceli. 


İk — 
| m. GENÇLER, ŞÖYLE 
SANAT ÇANTA IÇIN KENARA LÜTFEN! 
m——————————————— 90'ların süpermodellerini 
DIOR'UN GEÇEN SENE LADY DIORART defilesinde görmemizin 
PROJECT OLARAK ORTAYA ÇIKARDIĞI hemen ardından Versace, 2018 
ÖZEL KOLEKSİYON,İKİNCİ EDİSYONUNDA İlkbahar/Yaz koleksiyonunun 
YENİ SANATÇILARLA İLERLİYOR. DIOR, kampanya fotoğraflarında da 
10 SANATÇIYA İKONİK ÇANTA MODELİNİ pek çok eski model ile çalışmayı 
YENİDEN YORUMLATTI. BİRBİRİNDEN tercih etti; ki bunların en öne 
FARKLI VE İLGİNÇYORUMLAR ARASINDA çıkanları Gisele Bundchen ve 
e BİZİM SEÇİMİMİZ JOHN GIORNO'NUN Naomi Campbell oldu. Steven 
a BU TASARIMI OLDU. Meisel'ıın çektiği fotoğraflarda 
Ayça Güney resimlerinde stilize, idealize ve aynı zamanda Christy 
empatik portrelere yer veriyor. p Turlington, Natalia Vodianova, 
Ayça Güney 


Raguel Zimmermann, Irina 
Shayk, Gigi Hadid, Kaia Gerber, 
Vittoria Ceretti, Cara Taylor, 
Birgit Kos and Grace Elizabeth 
gibi isimler de mevzuya dahil. 
Olayın özü ise hem savaşçı 

hem de glam Versace kadınını 
markanın özündeki çizgilerini 
kullanarak yeniden diriltmek... 


ORTADOĞU'NUN 
BAŞARILI KADINI 


Bazı kadınlar sessiz ve derinden başarılarıyla ilerleme kaydederken bize de onları fark 
etmek, takdir etmek, başarılarıyla gurur duymak düşüyor. İç mimarlık eğitimi alan ve 
sonrasında ürün tasarımına yönelen Ayça Güney, Dubai'deki Global Art Awards'da Middle 
East Female Art Award (Ortadoğu'nun En Başarılı Kadın Sanatçısı) ödülüyle birinciliğe layık 
görüldü. İki ay önce de Floransa Bienali'ne davet edilen tek sanatçımız olmuştu. 

Güney aynı zamanda Online Görsel Sanat ve Tasarım Kütüphanesi All Creations 
Together'ın kurucusu ve editörü. Daha çok başarılarını göreceğiz, takipte kalın! 
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TARZINIZA BAMBAŞKA BİR 
FARK KATAN, | 
MOUW MODELLERİ ŞİMDİ 
DERİDEN MAĞAZALARINDA... 


KONFORLU VE ÖZGÜR RUHLU; 
DERİDEN'DEN 
YENİ MARKA: MOU 


M OU çok farklı çizgisiyle içindeki aynı şekilde konforlu tabanı ve su geçirmez yapısı 
özgür ruhu kaybetmeyenler ile özellikle kış şartları için tasarlanan MOU bot ve 
için yepyeni bir adımı müjdeliyor. El işçiliği ile çizmeler, hem şehirde hem de kışın kayak tatilinde 
üretilen MOU tasarımları, yumuşaklık ve sağlamlık o kullanmak için eşsiz. Gwyneth Paltrow ve Cameron 
arasındaki dengeyi mükemmel bir şekilde Diaz gibi Hollywood yıldızlarının da gözdesi haline 
sağlarken, gerçek deri üzerine geleneksel el gelen MOU markası; antilop kovboy çizmesi, buzağı 
sanatlarını yansıtan işlemeli modelleri ile de bu derisi terlik, eskimo, kar fırtınası ve keçi derisi 
yılın kış modasını belirliyor. Son derece sağlam ve nanuk gibi modelleriyle büyülüyor. 


f / deriden / deriden Vİ / deridenesor 


KİRRAN 


Gülru İncu 


SHAPE OF WATER 


an'ın 
Labirenti 
ile övgülere 
boğulan 

ve prestijli 
BAFTA ödüllerinde 
de aynı filmle dikkat 
çeken Meksikalı 
yönetmen Guillermo 
del Toro, The Shape 
of Water (Aşkın Gücü) 


» 


, ve 
v A 
» 


OSCAR'A Hİ 
BİRJİKİ 


Hollywood m Oscar ödülleri 


filmiyle Altın Küre'nin 
en güçlü adayı oldu. 
Filmin ağır topu ise 
2012'de Help'deki 
performansıyla En İyi 
Yardımcı Kadın Oyuncu 
Oscar'ını alan Octavia 


için geri sayıma başladı. Önce 
8 Ocak'ta Altın Küre ödülleri 
verilecek, ardından 23 Ocak'ta 
Oscar adayları açıklanacak. 
Bakalım Altın Küre ödülleri, 
4 Mart'ta verilecek Oscar 


Spencer. Spencer, bu yıl 
Yardımcı Kadın Oyuncu 


ödüllerinin habercisi olmayı bu yıl 
da sürdürebilecek mi? 


Ödülü'ne de aday. 80'li 
yılların dahi sinemacısı, 
bugünün 7 lik çınarı Steven Spielberg, 
yerinde oturmak şöyle dursun, 2020'de 
Indiana Jones'un yeni serisini çekmeye 
hazırlanıyor. Yeni filmi The Post, bu ay 
gösterime giriyor, tabii Spielberg gibi 
filmin oyuncuları Tom Hanks ve Meryl 
Streep'in aday gösterilmesinden daha 
doğal bir şey de olmazdı. İngiltere'nin 
2. Dünya Savaşı'ndaki duruşunu anlatan 
Dunkirk, Christopher Nolan'ın yeni 
filmi olarak hayli sükse yaptı, tabii 
Nolan da adaylar arasında. Sinema 
tarihine Yaratık, Blade Runner, Thelma 
ve Louise ve Gladyatör 
gibi harikalar kazandıran 
İngiliz yönetmen Ridley 
Scott, yeni filmi All the 
Money in the World ile 
aday gösterildi. En İyi 
Erkek Oyuncu adaylarının 


16 elele OCAK 2018 


açık ara favorileri Daniel Day-Lewis, 
Gary Oldman, Fargo ile David Thewlis. 
Yılların eskitemediği oyuncular Willem 
Dafoe ve Christopher Plummer da 
Yardımcı Erkek Oyuncu adaylarının 
gözdeleri. 


BU KADINLAR BİR HARİKA 
Yönetmen Joel Coen'in kendisi 
kadar yetenekli karısı Francis 
McDormand'ı Oscar aldığı Fargo'da 
izlemediyseniz çok şey kaçırdığınızı 
baştan söyleyelim. Sadece yüz ifadesiyle 
bile çok şey anlatmayı 
başaran ender 
oyunculardan olan 
Dormand, Three 
Billboards Outside 
Ebbing, Missouri ile 
Drama Dalında En İyi 
Kadın Oyuncu listesinin 


güçlü adayı ama Meryl Streep, Jessica 
Ghastain, Sally Hawkins ve Michelle 
Williams'ı sollaması gerek tabii. Genç 
bir oyuncu olmasına rağmen Michelle 
Williams da hiç hafife alınmayacak bir 
yetenek. Komedi veya Müzikal Dalında 
En İyi Kadın Oyuncu adaylarının 

ağır topları şüphesiz Judi Dench 
(Victoria&Abdul) ile Helen Mirren 
(The Leisure Seeker). Geçen yılın 
gözdesi Emma Stone da Battle of the 
Sexes ile yarışıyor. Bu yıl aynı diziden 
aday gösterilen kadınlar gündemi 
hayli meşgul etti. Feud: Bette and 
Joan'da rol alan Jessica Lange ve Susan 
Sarandon, Televizyon İçin Yapılmış 
Dizi ya da Filmde En İyi Performans 
Gösteren Kadın Oyuncu dalının en 
güçlü iki adayı. Oscarlı oyuncu Reese 
Witherspoon ile Nicole Kidman ise yine 
aynı kategoride Big Little Lies adına 
sahneye çıkıyor. 


HALA IZLEMEDİNİZ Mİ? 
İnternet Film Veri Tabanı IMDb 2017 yılının 
en iyi dizilerini açıkladı. İlk sırada tabii ki 
Games of Thrones var; şaşırdık mı, hayır! 
Breaking Bad (9.4), The Wire (9.3) ve 
Sherlock (9.1) ise önceki yıllarda çekilmesine 
rağmen ilk sıralardaki yerini terk edecek gibi 


görünmüyor. 
Il. Gameof 5. Narcos (8.9) 
Thrones (9.5) 6. Mindhunter (8.7) 
2. Fargo (9.0) 7. Vikings (8.6) 
3. Stranger Things 8. Taboo (8.6) 
(9.0) 9. The Handmaid's 
4. The Punisher Tale (8.6) 
(8.9) 10. Ozark (8.4) 
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ASİL, ŞIK VE 
MESAFELİ 


İşcil'il tarzını mercek altın 


bölümden itibaren herkes 


elbiseleri bu kış davetlerin 


zaman favorimiz. Kırmızı, 


beyaz ve bejle iyi geçindikl 
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Bu ay, Ufak Tefek Cinayetler ile 
yeniden ekranlara gelen Bade 


Dizide kullanılan kıyafetler ilk 


dilinde hatta görsel bir şovu 
andıran kıyafetler ile takılar için 
ciddi bir bütçe ayrılmış. Yaka 
detaylı ya da payetli kokteyl 


favorileri arasında. Risksiz, 
ve mesafeli... Koyu renkler her 


ama bize sorarsanız kesinlikle 
siyahla bir arada kullanmalısınız. 
Etkisini artırmanın anahtarı bu. 


—A 


aaldık. 


MUDO 189.95 


in 


şık 


siyah, 
eri kesin 


STRADIVARIUS $ 229.95 


iam Neeson, bu ay macera-gerilim 

filmi Yolcu (The Commuter) 

ile sinemalara konuk oluyor. 66 
yaşındaki İrlandalı oyuncu bugüne kadar 
rol aldığı filmler arasında Schindler'in 
Listesi (Schindler's List) filminin çok ayrı 
bir yeri olduğunu, Oskar Schindler gibi bir 


söylüyor ama ardından ekliyor. “O rol gibi 
insanları yaptığıyla etkileyen bir karakteri 


daha eğlenceli. Hollywood'un bana hala 
aksiyon sahneleri güçlü senaryolarda rol 
vermesi ise gerçekten ilginç.” 


karakteri canlandırmaktan gurur duyduğunu 


canlandırmayı artık düşünmüyorum. Şu anda 
ise aksiyon filmlerinde oynamayı seviyorum, 


ONLARIN 
FAVORİLERİ 


İskoç aktör Gerard Butler, 19 Ocak'ta gösterime 
girecek olan macera-gerilim filmi Den of Thieves ile 
yeniden adından söz ettirecek. Shea Labeouf yeni 
filmi The Peanut Butter Falcon'da Dakato Johnson'la 
rol alıyor. Vampir Günlükleri (The Vampire Diares) 
dizisinin yakışıklısı lan Somerhalder” ise Time 
Framed adlı politik gerilimde gizli ajan Truman Black 
rolünde izleyeceğiz. Favori filmlerini, oyuncularını ve 
yönetmenlerini merak ettik. 


GERARD BUTLER 
EN SEVDİĞİ FİLM 
Kıyamet (Apocalypse Now) 
EN SEVDİĞİ YÖNETMEN 
Francis Ford Coppola 
EN SEVDİĞİ OYUNCULAR 
Christian Bale, James McAvoy 


IAN SOMERHALDER 


EN SEVDİĞİ FİLMLER 
Mezun (The Graduate) ve western filmleri 
EN SEVDİĞİ YÖNETMEN 
Sergio Leone 
EN SEVDİĞİ OYUNCU 
Sean Penn 


SHIA LABEOUF 


EN SEVDİĞİ FİLMLER 
Amerikan Güzeli (American Beauty), 
Salak ile Avanak (Dumb&Dumber) 

EN SEVDİĞİ YÖNETMEN 
Lars von Trier 

EN SEVDİĞİ OYUNCULAR 

Jon Voight, Dustin Hoffman, John Turturro, 

Jodie Foster 
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Nevin Sarıpınar 
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1449.95 


e Aİ 


STELLA MCCARTNEY 14145 


İÜİLRN Çokan 'e gi 


ye il Sıkar 


' Stiliniz kadar makyaj 


çantanızda da 
« ışıltılara yer açın. 


Geçmişle geceyle sınırlı kalan pul payet 
artık her yerde, her parçada... Payetli 
bir çizme birjean'e eşlik ederken, aşal ışıl 
bir bomber'ın yol arkadaşı bir sneaker 

neden olmasın? 


e yg 
e 


ACCESSORIZE 194.99 


BARRUS 13100 
COLORS OF CALIFORNIA $ 695 
İS elele OCAK 2018 
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GECE ŞIKLIĞINA GİDEN IŞILTILI YOL PUL PAYETTEN GEÇİYOR! 


; LCWAHKIKI 1119.95 OADLt599.90 


BALMAIN 18450 


biR zi “TO ade Tp) dei “İa 
s iyi) ; MAM 


H&M 1269 


FOREVER NEW 1129.90 


— 
— aa >> ” 


RAISA&VANESSA FOR TRENDYOL 1599 EL 22 


> 


e 
YA 


JEAN PAUL GAULTIER 
ZIMMERMANN 
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STİL 


Modanın şıfresi 


YILDIZ 
SAVAŞLARI 


IRIS VAN HARPER 


“. 

z 
> 
zZ 
< 
a 


DESENLERİN 
DANSI 


ACADEMIA £ 1295 MUDO 8119 EXOUISE 1439 RIXO (BEYMEN BLENDER) RED VALENTİNO $ 5650 
11895 
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Tek başıma büyük bir güce sahip. Seçiminiz ruhunuzu da ortaya koyuyor. 
Seksi veya sportif, iddialı veya neşeli... 
Her ruha uygun bir elbise mutlaka van: 


SAMSOE&SAMSOE 
SALVATORE 
FERRAGAMO 


u 
4 
a 
> 
O 
u. 
Z 
> LU 
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MICHAEL KORS 


O 


VAKKO 12295 STRADIVARIUS # 129.95 BERSHKA 1 119.95 H&M 1179 ZARA 1249.95 
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STİL 


BEYAZA, 
BURUNUN 

Yine ve yeniden beyaz! 
Aksesuar seçimlerinizde 
oyunuzu ondan yana a 
kullanarak dikkatleri f 


KR Aa 


” , İ | 
üzerinize çekin. İh 
e 411 
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TWIST 5259 e) mi 
j E TISSOT $ 3470 
pi 
fr 
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- SALI 


1399.99 
Daha masum ve masallara 


daha çok yakışan bir renk 
var mı? Beyaz bu sezonun 
vazgeçilmezi. 


(0) 
z 
EE 
Z 
Li 
- 
< 
> 


( i D 0 ) PROENZA 


SCHOULER 
17145 


". 


| / ADIDAS $ 429 ” 
mii ADL $ 149.90 | İ 


BEGÜM BACCAL $ 7060 ESCADA $ 1289 
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KAYAK MEVSİMİ 


Pofuduk montların beyaz hali en çok kar pistlerine yakışıyor. Tarzınızı ortaya koymak için fazlasına ihtiyacınız yok. 


A4 b ; J 
Uk 7 | Jİ Ne | 
vd « 


akli Sağ . İ ” | 
X d j A 7 a 
AŞA a Lİ ki, iğ) 
H&M 1349 DKNY 1770 SAVE THE DUCK 11100 KOTON 1169.99 


GIVENCHY 14145 


P i , / , 
SPORTİF BEYAZ 
Beyaz sneakerlar son i 
zamanların en hit parçası. 
Şık bir gece elbisesi ile bile , 
kullanabilirsiniz. 
i OUE 1769 
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Y NETWORK 1769 
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BUST 5950 w # 
MACHKA 1655 | 
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FAİK SÖNMEZ 5229.95 MASON MONA 


IPEKYOL 5259 (GIZIA GATE) 17665 
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STİL 5 


2 renk 
DESEN 


Masum beyaz, net siyah ve canlı 
kırmızıyı topladık ve karelere 
böldük. Sonuç kesin şıklık. 


GÖZDE ATLI DESIGN 
$ 700 


GECEDEN 
GÜNDÜZE 


Kırmızı ile gece şıklığı 
yaratmak kolay ama 
gündüze taşımak biraz 
yetenek istiyor. Küçük 
kareli ceketlerle 
stilinize ciddi bir 
duruş kazandırmanız 
mümkün. 


İ KOTON 
A t89.99 


ALTUZARRA 


ISABEL MARANT 12050 


İk kl 


BALENCIAGA 


GIVENCHY 12495 


LES PETİITS JOUEURS (VAKKO) 


ASLI FİLİNTA 1.1120 
13426.50 
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ÜST KATMAN 


EXOUL!SE 1459 


|“ 
| p 
a 
N 
H&M 5299 


ROCHAS 


i 


MANGO 1449.90 


WEEKEND #515 
EKSTRA KATKI 


Sezonun olmazsa olmazı 
çiçek desenleriyle 
şıklığınızı tamamlamaya ne 
dersiniz? 


BEYMEN CLUB 1379 


ESRA GÜRSES 1390 
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MACHKA 1895 


ADL 1299.90 


a 


VAKKO 11325 
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STTL 


DANSI 


Çiçekler ve geometrik 


DESENLERİN 


desenler 70'lerin 


DEBENHAMS $289.90 
MAVİ 1 129.99 


IPEKYOL 
1499 


7 
1IVYAHA VWVW 


NILLUSH VİNTAGE 1399 


: 
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BEYMEN CLUB 1399 


ESRA GÜRSES 450 
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İDEAL KOMBİN 


İşte 70'lerin klasik kombinlerinden biri. Mini elbise 
desenli palto ve kare topuklu ayakkabılar. 


VERO EXOUL!SE 5379 


a ii 11645 

(NLL.COM) 

1173.99 
İNCİ $ 449.99 

DIVARESE $ 549 MZ 
MAX&CO, $459 
GİZLİ FEMİNEN N N 
GUÇLU DURUŞ 


MANGO $ 139.99 
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Fitilli kadife takımlar dönemin maskulen 
duruşunun kilit parçaları. Bordo, koyu yeşil ve 
kahve tonları ise kadifenin en iyi anlaştığı renkler. 


ZARA 
CEKET 
1399.95 
PANTOLON 
1199.95 


ELLE 
1462.40 


PRADA 
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STİL 


ELAIDI 1 650 


Büyük — 


DÜŞÜNÜN 


Kilonun bu sezon hiç önemi yok. Översize 
parçalar ile 'rahat ol'a geçme zamanı! 


SAKLAMBAÇ 


Çocukluğumuzun 
güzel oyununu 
oynamaya devam! 
Kocaman gömleklerle 
kusurları saklamak çok 
kolay! 


STRADIVARIUS $ 79.95 / 


JIL SANDER 


ADIDASİ|ORIGİNALS BY 
ALEXANDER WANG $ 1979 


ALEXANDER WANG 


ETRO $ 14.450 BURBERRY $ 9995 
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BOL BOL 
MODA 


Casual stilin anahtarı 
kumaş pantolonlar 
sneakerla 


U 
8) 
5) 
o 
e) 
3 
> 
LU 


kullanıldığında daha 
salaş ve daha trendi 
görünüyor. 


ADL 1199.90 


EXOU!SE 1929 


NN — 


EN BÜYÜK SİYAH 


Maksi boy elbise ve paltoların devri! Siyah olduklarında puan hanelerine bir artı daha alıyorlar. 


MOSCHINO 18350 


STELLA MCCARTNEY 
14475 


RG 


MANGO 1239.99 


BEGÜM BACCAL #4150 


H&M 1299 BALMAIN 1 17.255 


MO&GO. 52245 
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STİL 


VAKKO 
1785 


Jddialı 
DEĞİŞİM 


Karpuz kollar, fırfırlar, fiyonklar, asimetrik 
Jormlar, volamlâar ve hacimli bir duruş. Tüm bunlar 
klasik parça beyaz gömleğin yeni numaraları. 
Gündüz veya gece o artık her yerde..: 
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DSOUARED2 1 1957 


FAITH CONNEXION 12195 


H&M 1129 


JACOUEMUS 


En MCO ALEXANDER MCOUEEN 


11295 


—-a 


STELLA MCCARTNEY 
174075 


JACOUEMUS 


OFİS ŞIKLIĞI 


BROOKS 
BROTHERS 1495 


BEYMEN CLUB 
tv 149 
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TOMMY 
HILFIGER 
1459 
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CASUAL SEÇİM 


SARA 
BATTAGLIA 
12132 


FOREVER NEW 


KOTON 199.99 444990 


Minili. 


BERSHKA 


189.95 
GİUSEPPE 


ZANOTTI 1 1299 


BENETTON 
1249.99 


ALBERTO 
MEHRY MU GUARDIANI 
11250 41949 
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STİL 


ÖZGÜR KIZ 


Geceden gündüze taşıman gecelikler özgür ve iddialı. 
Siz de öyle değil misiniz? 


HESAPLI ORTA PAHALI 


VICTORIA'S 
SECRET 
1285 


BEYMEN 
ZARA | COLLECTION 
| $ 1395 


1349.95 


MIU MIU 
15660 


LANVIN 


£3995 FOREVER ği 
NEW CESUR OLUN 
1129.90 Nasıl olur demeyin, gece 


şıklığına hantal bir bot ile tarz 


ATASAY katın. Farklı olmak iyidir! 


13295 


HOTİÇ ALBERTO 
, 1599 GUARDIANI 
32 elele OCAK 2018 11549 
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İşte bu kazak tam N 
da aradığım şey! 

Sül life çekiminde 
kullanılmak üzere 
sepete... 


BU BİR İLANDIR. 


Odemeyi “. A) 
Yapı Kredi Mobil mg 
ile yaparak zaman - Pp © 

kazandım. NK BE 


Yola çıkma 
zamanı. 
Müziksiz 
olmaz... 


Once 


tabii ki 
kahve! 


KARŞI 


Sül editörümüz Aslı 
çekim öncesi son 
eksiklerini tamamlamak 
için alışverişte... Bizim 
işimizde hızlı olmak şart. 
Hızımızı artıracak her 
tür yardımcıyı ise hemen 
hayatımıza kalıyoruz. 
Mohil bankacılık da 
bunların başında... 


YAPI KREDİ MOBİL TELEFONLARI CÜZDANA ÇEVİRİYOR 


Yapı Kredi Mobil, NFC teknolojisini büyük bir başarı ile hayata geçirmiş olmasıyla 


dikkatleri üzerine çekiyor. Yapı Kredi müşterileri, Android işletim sistemiyle çalışan YA E | K R E D i M 0 B i L'i 
ve NEC özelliği bulunan telefonlarına indirecekleri Yapı Kredi Mobil sayesinde, P DIN 
ödemelerini saniyeler içinde güvenli ve kolayca yapabiliyor. Kullanıcının daha önce HE ME N Il N D II N , 


uygulamaya girerek, ödeme yapmak istediği kredi kartını mobil ödemeye açması 
yeterli oluyor. Bu aşamadan sonra kullanıcılar kasa önünde yeniden mobil uygulamaya 
girmeye gerek olmadan, sadece telefonun herhangi bir tuşuna basıp ekrana ışık 
vererek, telefonlarını POS cihazına yaklaştırıyor ve 50 TL'ye kadar 

olan işlemlerinde şifre girmeden, 50 TL ve üzeri işlemlerinde ise POS'tan şifre girerek ödeme 
işlemini tamamlıyor. 


BURBERRY £ 13.995 


İşte soğukla savaşmanın en şık yolu. Kwr kwır ve sevimli 
postlar kışla aramızdaki soğukluğa son verecek... 


DESA 1359940 STRADIVARIUS $ 179.95 ESCADA 17889 


i 


MANGO 1279.99 VESPUCCI BY VSP 11097 TORY BURCH 1 6650 TOMMY HILFIGER 14609 
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“Cildinizin güzelliği için hücreleriniz 
sağlıklı olmalı. 

Kollajen, cildinizin önemli bir 

yapı taşıdır.” 


D». Ayyçil Çoruklu 
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FACE MASK 
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Gecedegündüz KLKUGAN 


Klasik ve şık parçaların flörtüyle oluşan parizyen bir stil... Göslerişsiz şıklığı seven, 
gündüzden geceye taşınabilen pratik siluetler sezonun ana renkleriyle karşılıyor 
bizi. Herzaman dinamik ve kendine güvenen bu stil, mercek altında! 


I. VATELIER CACHE 12150 
2. FINEAPPLE $ 109.99 

3. SADEKAR 11690 

4. ALBERTO GUARDIANI $ 1049 
5. SADEKAR 52250 

6. (HER BİRİ) GAZZAS 65 
7.KNITSS 11100 


YENİ NESİL 


Gold ve grinin beraber kullanılmayacağına 
yönelik fikrinizi rafa kaldırın. Bu sezon 
ikisini sık sık yan yana göreceğiz. Özellikle 
birbirlerine tezat tavırlarıyla ayrı bir 


Ma : FOTOĞRAF: NURDAN USTA 
sinerjiye sahip oldukları da kesin! STYLING: ASLIHAN SEVER 


STYLING ASİSTANI: SUDENAZ TUĞCU 
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FARK YARATIN! 


Klasik parçaları sporlaştırın. 
Farkınızı stiliniz ile yansıtın. Işıltı, 
kırmızı ve grafik desenler sezonun 


olmazsa olmazları... 


Partilerin vazgeçilmez görünümleri sokaklara 
taşınıyor. Mevsimin melankolisiyle beraber 
kullanılan sim, payet ve boncuk işlemeler ısıyı biraz 
daha arttırıyor. Ocak ayının büyülü atmosferine en 
çok yakışan simli ve payetli takımlar, güçlü ve çekici 
bir stilin kapılarını aralıyor. 


I. EXOUISE 18990 

2. CHRISTIAN LOUBOUTIN $ 2150 
3. EXOUISE 1509 

4. CHRISTIAN LOUBOUTIN 13645 
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Kırmızı sezonun hit renklerinden biri olarak 
karşımıza sıklıkla çıktı. Baştan aşağı kırmızı look”ları 
sevsek de sadece aksesuar tercihlerinin kırmızıdan 
yana olmasını da başarılı buluyoruz. Özellikle grafik 
etkisinin altında cool tavrını gözler önüne sermesi 
oldukça çekici... 


I. IPEKYOL 1184 

2. FINEAPPLE $ 109.99 

3. FİLKK STUDİO $490 
4. MAERA DESIGN 1500 
5. İLOVESHOES $ 159 

6. NİSA KALO 1250 
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STİL 


UYUMLU VE GENÇ 


Parlak ve gümüşün gücünü derilerle buluşturduk. Barok 


5 me Bi 5 sela ii 1. CITY CEREN MERCANLI $490 
dönemine gönderme yapan gömlekler,deri yelekler, sezonun stil RNEYOL 
kodlarından birini oluşturuyor. Hem zarif hem de oldukça asil! 3. MAERA DESIGN 650 
4. BANANA REPUBLIC $ 429.95 
5. İNCİ $699 


38 elele OCAK 2018 www.elele.com.tr 


MAVİNİN 
HER TONU 


Mavinin her tonu bu sezon 
moda! Ve maviye en yakışan 
renk kesinlikle beyaz. Ton sür 
ton deneyimler sezonun kilit 
noktalarından birini oluşturmaya 
devam ediyor. 


Kat kat giyinirken bile stil sahibi olmanız mümkün. Mavinin zarafetine bayılıyoruz. Bebek mavisi, 
Özellikle triko pantolon, etek ve elbiseler sezonun cam göbeği, gök mavisi sezonun kilit renklerini 
hit parçalarını oluşturuyor. Büyük tokalı kemerlerse oluşturuyor. Yeleklerse sıklıkla göreceğimiz diğer 
belinizi olduğundan daha ince gösterecek aksesuar parçalar arasında... Diz hizanızı geçen uzun çizme 

trendlerinden biri. Süet, silver, gold ve deri modelleriyle bir arada kullanabilirsiniz. Özellikle 
alternatifleriyle her yerde gördüğümüz bu büyük mavi-beyaz ikilisini beğenerek kullanıyoruz. 


tokalı kemerler aynı zamanda 70'lere göz kırpıyor. 


I. COS 1250 I. VATELIER CACHE 1 1950 
2. FHLKK STUDİO 8490 2. ILOVESHOES $400 
3. SADEKAR (YEŞİL BİLEKLİK) 52550 3. DEFACTO $80 


SADEKAR (KIRMIZI BİLEKLİK) 12450 
4. CHRISTIAN LOUBOUTIN 1 6695 
5. NATALIE KOLYOZYAN 1300 
6. ILOVESHOES $ 159 
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STİL 


I. EXOUISE 1379 

2. MAERA DESIGN 1500 

3. ESRA GÜRSES 1450 

4. CHRISTIAN LOUBOUTIN $ 1895 
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YENİ GÖZDE 


Son zamanlarda sosyal medyadan 
da tanık olduğumuz elmas ışıltısı 
trendi, bizim de beğenimizi 
topladı. Parıldayan look'larla 
geceye damganızı vurabilirsiniz. 
İspanyol paça pantolonların geri 
dönüşüyle beraber hem bacak 
boyuhuzu daha uzun gösterebilir 

heniyle,şdaha stil sahibi bir 
ım elde edebilirsiniz. 


Yüksek topuklar her kadının 
vazgeçilmezi. Ama özellikle İspanyol 
paça ve yüksek topuk etkisi boy farkını 
bir hayli fark ettirirken aynı zamanda 
daha ince bir görünüm de sağlayacak. 
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Connected Engine, 
Bluetooth x GPS x Wave Ceptor x Solar powered 


AA 
a) 

EE KALE 929 MELEZ $ Biuetooti X 
*Afunction combining CASIO solar ee Wer an neratio, iv N iie ii Yi imi ed by GPS (Global Positioning System) and time ei 

synchronisation through reception of t ialır la * Bluetooth ii red trademark or trademark of Bluetooth SİG, Inc Ak 


CASIO CONNECTED 


SELF-ADJUSTING, SELF-UPDATING, SELF-CHARGING 


444 ERSA(3772) e www.shocktheworld.com.tr 
©gshocktr o Figshocktr G-Shock Türkiye 


ROPORTAJ 


“Konirolümü 
KAYBETMEK 
sevdığım, ia sey 


Güzel geçen bir çocukluk, hayallere 
kavuşmanın verdiği mutluluk, doyasıya 
yaşanan bir aşk... Gözlerindeki ışıllıda 
hepsinin rolü büyük ama onu asıl 
Özge Gürel yapan, kendi deyimiyle 
hayatta önceliği vicdana veriyor olması. 
Kendine ve dünyaya merhametli bu 
kadın, yükselen yıldız kategorisinden 
vradarımızda! 


RÖPORTAJ: FİLİZ ŞEREF 

FOTOĞRAF: SEMİH KANMAZ 

STYLING: RUTKAY ÖZİŞ 

SAÇ: HÜSEYİN AÇIKGÖZ 

MAKYAJ: SAM ARAJI/YVES SAINT LAURENT ÜRÜNLERİ İLE 
FOTOĞRAF ASİSTANI: TUNA ÜÇOK 

STYLING ASİSTANI: MERVE SEVİN 

MEKAN İÇİN ÇIRAĞAN PALACE KEMPINSKI ISTANBUL'A TEŞEKKÜR EDERİZ. 
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FİYAT SİPARİŞ ÜZERİNE BELİRLENİYOR. 


KEMER: MON REVE $795 
BİLEKLİK: LOUIS VUITTON #5200 


KOLYE: LOUIS VUİTTON 59700 
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ROPORTAJ 
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edcezir'in Ada'sı, Kiraz 
Mevsimi'nin Öykü'sü, 
Dolunay'ın Nazlı'sı! 

Özge Gürel, çıkışını 

hızlı gibi görünse 

de sağlam adımlarla 
yapanlardan. Sıradanmış 
gibi görünmeyi başarabilmek de bir 
meziyet değil midir? İşte bunu “diğerleri? ile 
olduğunda çok iyi başaran özel bir insanla 
karşı karşıyayız. Onu özetle farklı yapanın bu 
olduğu aşikar. Sette komşunun tatlı kızı gibi 
dolanırken, objektif karşısında bambaşka 
bir karaktere dönüşmesine kaç puan peki? 
Belli ki doğallığını istediği zaman dikkat 
çekici özelliklerle bezeyebiliyor. Ama hiç mi 
hiç basic ruhunu kaybetmiyor. Yükselmiyor, 
ego yapmıyor, germiyor, sevgiyle yaklaşıyor 
ve siz onun yanından ayrılırken “keşke 
herkes kendisiyle bu kadar barışık olsa” 
demeden edemiyorsunuz. Hayatta vicdanı 
ön plana koymaktaşık olduğunu göğsünü 
gere gere söyleyebilmektyeniden ve yeniden 
başlayabilmek! Onda gerçekten farklı bir 
şeyler var. 

Sevgilisi Serkan Çayoğlu ile yaşadığı 
aşk da bahsedilmeye değer. Çekim bitip de 
kapıdan çıkarlarken, Özge'nin Serkan'ın 
koluna girip tatlı tatlı anlatmaya başlaması 
ve ona bakarkenki sıcak gülümsemesi 
aralarındaki bağın gücüne işaret ediyordu. 
Bize de anneler gibi 'ne tatlılar, mutlulukları 
daim olsun” demek düşüyordu! 

Şu anda hangi noktada, nerede 
duruyorsunuz? Nerede olduğunuzu 
hissediyorsunuz? 

Çok keyifli, özgür olacağıma inandığım 
ama nereye gideceğimi ve neler olacağını 
yolda yaşadıkça öğreneceğim bir seyahate 
çıkacakmışım gibi hissediyorum. Çok 
heyecanlı, meraklı bir yerde duruyorum. 
Bitişleri de başlangıçları da seviyorum; her 
seferinde önüne beyaz bir kağıt veriliyor 
doldurmak sana ve hayata kalmış. Bu resim 
çok kötü oluyor derken tek renk tek hareket 
bazen her şeyi daha güzel yapabiliyor, bu 
inanç aklımda içimde hep canlı şu an. 


Gözlerinizdeki ışık neyin yansıması? 
Güzel geçen bir çocukluğun mu, hayallere 
kavuşmanın mı, aşkın mı, her zamanki 
haliniz mi? 

Hepsinin etkisi vardır ama en önemli 
sebebi, yaşarken önceliği vicdana vermek 
sanırım. Kendine ve dünyaya merhametli 
biri olduğunda, içini kemiren bir şeyler 
olmadığında güzel uyur, güzel uyanırsın. 

Her şeye kolayca ulaşmanın mümkün 
olduğu bir dönem sanki bu. Siz; eğer fırsat 
varsa neden kolayca olmasın diyenlerden 
misiniz yoksa tırmalayarak elde etmenin 
farklı olduğunu düşünenlerden mi? 

Sahip olduklarınıza nasıl ulaştığınızı 
düşünüyorsunuz? 

Çabalamayı seviyorum, emek vermek 
dürtüsel bir ihtiyaç gibi bende. Çok çalışıp 
inandığım şeylerden kaç kere vazgeçip 
yeniden başladım bilmiyorum. Yine öyle 
olsun çünkü o süreçte sadece hayale 
yaklaşmıyorsun yanında bir sürü şey kazanıp 
kaybediyorsun, sorguluyorsun. O anlar çoğu 
zaman ulaştığın hayalden daha kıymetli 
oluyor işin sonunda, bazen yolun ortasında 
ray değiştirip başka yola sapıyorsun ve orada 
buluyorsun istediğini. 

Şans kelimesi ile aranızda nasıl bir ilişki 
hakim? 

Şans, kullanmayı çok sevdiğim bir kelime. 
Bazen her şeyi özetliyor, olan olmayan her 
şeyi. Şanslı biriyim ama, biliyorum. 

Şu sıralar hayallerinizi neler süslüyor? 

İşimle ilgili hayallerim şu ara baskın, 
Nazlı'yla vedalaşıyorum ve yeni hiç 
bilmediğim karakterlerin hayalini 
kuruyorum. Onun dışında ailemle 
arkadaşlarımla saatlerce konuşabilmenin, 
sevgilimle hiç gitmediğimiz yerlerin, yeni 
anıların hayalleri var. 

Çocukluk anılarınız içinde zaman zaman 
aklınızda beliren, unutmadığınız neler var? 

Amcamın anlattığı masallar, ablamlarla 
bakkala kim gidecek kavgalarımız, ki küçük 
olduğum için hep ben giderdim, yazları fındık 
toplama zamanında anncannemlerde tüm 
ailenin toplanması çok güzeldi, hala güzeller. 
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“En basit tanımıyla 
en önemli bağ - 
—— aramnızdakı aşk. Bu 
sayede birbirimizi 
kabullendik, birbirimiz 
için gerektiğinde 
törpülendik. Birlikte 
gülüyoruz, çok 
konuşuyoruz, kızıyoruz 
ve hepsi bu bağı 
güçlendiriyor.” 
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www.elele. 
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“Kariyerimden bir kimlik yaralırsam 
kendime, o gittiğinde geriye bir şey 
kalmaz ve gidip gitmemesi bende takıntı 
halini alır. Hayatımda böyle takıntılara, 
saplanlılara ihtiyacım yok. Ben Ozge'yim.” 


KAZAK: ELİE TAHARI (BRANDROOM) # 2875 
KEMER: MON REVE $ 795 

ŞAL: A46 

FİYAT SİPARİŞ ÜZERİNE BELİRLENİYOR. 
KÜPE: MON REVE $ 455 

PANTOLON: ZEYNEP ERDOĞAN $ 750 
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ROPORTAJ 


GÖMLEK: SUDI ETUZ 


FİYAT SİPARİŞ ÜZERİNE BELİRLENİYOR. 


PANTOLON: SUDI ETUZ 


FİYAT SİPARİŞ ÜZERİNE BELİRLENİYOR. 


KORSE KEMER: SUDİ ETUZ 


FİYAT SİPARİŞ ÜZERİNE BELİRLENİYOR. 


KEMER: LOUJS VUITTON 52360 
CEKET: ATÖLYE NO6 1 645 
KÜPE: BEGÜM KHAN 


FİYAT SİPARİŞ ÜZERİNE BELİRLENİYOR. 


48 elele OCAK 2018 


İ 


iu 


www.elele.com.tr 


Peki çocukluğunuzdan burnunuza 
uzanan bir koku var mı? 

Amcamın sürdüğü koku ve 
anneannemin kuzinede pişen mısır 
ekmeğinin kokusu. Anıları daha çok yemek 
kokularıyla ilişkilendiriyorum sanırım. 

Sizi tanımlayan karakter özellikleri sizce 
neler? 

Hevesli, heyecanlı, disiplinli, anlık 
kararlar veren. 

Eğitimleriniz içinde ticaret, gastronomi 
ve nihayet oyunculuk var. Kariyerinizin 
oluşumu nasıl bir yolculuktan ibaret? 

Ne istediğini yolda bulanlardanım ben. 
Bir hayal kurdum ve yola çıktım. Yolda ben 
değiştim, hayallerim değişti, yol değişti 
ve buradayım, en mutlu olduğum işi 
yapıyorum. 

Hepsini sevdiğinize eminim ama yine 
de canlandırdığınız karakterler içinde sizin 
için yeri ayrı olan var mı? 

Medcezir'de oynadığım Ada karakteri. 
Kısa bir yolculuktu ama Ada birçok şeyin 
başlangıcıydı benim için. 

Bir dizi bittiğinde, karakterle yollarınızı 
nasıl ayırıyorsunuz? 

Bir dram haline getirmeyi sevmiyorum 
vedaları. Bir yolculukta tanışmışız, 
birbirimize bir şeyler katmışız ve ben 
inmem gereken yere gelmişim gibi 
bakıyorum ama onlar yola devam ediyor 
sadece artık birlikte değiliz. 

Bir karaktere bürünmenin psikolojinize 
etkisi nasıl oluyor? Oyunculuk yapmaya 
ilk başladığınızda bu konuda zorluklar 
yaşadığınız oldu mu? 

Evet zorlandım, tecrübe çok kıymetli 
burada. Her işimde elimdeki karakteri 
yorumlamak için yeni bir şey öğrendim. 
Artık önüme bir karakter geldiğinde 
temeli daha kolay atıyorum, üzerine neler 
ekleyebilirim derdine düşüyorum. Her iş 
için mutlaka çalıştığım hocalarım var, çoğu 
zaman iş olmasa bile çalışıyoruz, bunlar 
çok keyifli süreçler. Psikolojime gelince 
karakter üzerine düşünmeyi değil de 
karakter olmayı sette bırakıyorum. 
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İlk dizi ilk set deneyimi... Nasıldı? 

Heyecanlı ve ürkütücü, herkes bana 
bakıyor ve bu çok rahatsız edici diye 
düşünmüştüm. Ayrıca biraz paniktim 
hemen öğrenmem ve çok iyi olmam 
gerekiyor gibi bir baskı kurmuştum 
kendi üzerimde. Çok zaman geçmeden 
kimseyi düşünmemeyi ve bunun bir 
süreç olduğunu ve içinde başarı kadar 
başarısızlık da olması gerektiğini, yoksa çok 
da bir şey öğrenemeyeceğimi öğrendim. 

Bu kadar seviliyor olmayı neye 
bağlıyorsunuz? 

İnsanlar ekranda sandığımızdan 
fazlasını görüyor. Gördüklerini kabullenip 
seviyorlarsa ne mutlu bana. 

Pek çok ünlü ile çalışma fırsatı 
buluyoruz. Sizin kendinizle bu kadar 
barışık, egosuz ve samimi olmanız 
muhteşem. Oysa kariyerlerinde geldiği 
noktayı toplumsal bir kimlik olarak 
belirleyen çok kişi var. Hayata, insan 
ilişkilerine hangi objektiften bakıyorsunuz? 

Kariyerimden bir kimlik yaratırsam 
kendime, o gittiğinde geriye bir şey 
kalmaz ve gidip gitmemesi bende takıntı 
halini alır. Hayatımda böyle takıntılara, 
saplantılara ihtiyacım yok. Ben Özge'yim. 
Bana ait olan, benim yaptığım, bildiğim 
ne varsa o benim. İşime aşığım, o hep 
benimle ama kariyer başka bir şey; onun 
gidişatı hep bizim kontrolümüzde değil. 
İşlerimiz, yaşantılarımız, öğrendiklerimiz 
üzerimize aldığımız deriler onlar 
elbette olacak ama o derileri egodan, 
kibirden oluşturursak çabuk dökülür. 
Öğrendiklerim, yaşadıklarım sevdiklerim 
öyle değil; onlar hep benim içimde, 
birlikte büyüyoruz. 

Herkesin hayatında dönüm noktaları 
vardır. Sizin için neydi bu? 

Ailemin yanından ayrılıp Eskişehir'e 
gitmem değil, oradan geri dönmem ilk 
dönüm noktası. Verdiğim ciddi ilk karar ne 
istemediğimi fark edip kaybedeceklerimin 
sorumluluğunu alıp geri dönmem695 .O 
yaş için çok ciddi bir karardı. 


OCAK 2018 elele £9 


ÜST: A46 53950 
ETEK: ZÜLEYHA KURU 1900 

AYAKKABI: CHRISTLAN LOUBOUTIN € 695 
KÜPE: BEGÜM KHAN 

FİYAT SİPARİŞ ÜZERİNE BELİRLENİYOR. 
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“Bitişleri de başlangıçları da seviyorum; her seferinde önüne beyaz bir 
kağıt veriliyor doldurmak sana ve hayata kalmış. Bu resim çok kötü 
oluyor derken tek renk tek hareket bazen her şeyi daha güzel yapabiliyor.” 
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ROPORTAJ 
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Ailenizden öğrendiğiniz en önemli öğüt, 
hayat dersi ne? 

Bire bir söylemeseler de son kararı hep 
kendimin vermesi gerektiğini, böylece 
sonunda suçlayacak birini aramamayı 
öğrendim. 

Ünlü olmadan önce karşıdan 
ünlü olmanın nasıl bir şey olduğunu 
düşünüyordunuz, şimdi ünlü olmanın nasıl 
bir şey olduğunu düşünüyorsunuz? 

Eğlenceli olduğunu düşünüyordum, 
hala eğlenceli ama ünlü olan siz değilsiniz 
işiniz ve ünden korumanız gereken çok şey 
var. 

Magazin basınına malzeme olmak 
dışında oyuncu olmanın hep güzel yanları 
olduğunu, artıları olduğunu düşünüyoruz 
biz karşıdan. Yaptığınız mesleğin hayatınıza 
olumsuz yansımaları oldu mu hiç? 

Başka bir iş yapmak istediğim bir an 
olmadı şimdiye kadar ama tabii beni 
çok zorladığı anlar oluyor. Çalıştığımız 
zaman çok yoğun çalışıyoruz ve bu aylar 
sürebiliyor, bu sürede birçok ilişkimi, 
hobilerimi neredeyse askıya alıyorum, vakit 
ayıramıyorum. Bu zihinsel olarak da çok 
yoran bir durum bazen boşluğa hiçbir şey 
yapmamaya ihtiyacım oluyor. 

Serkan Çayoğlu ile çok uyumlu çok tatlı 
bir çiftsiniz. Sizi birbirinize bağlayan en 
güçlü şey sizce ne? 

En basit tanımıyla en önemli bağımız 
aramızdaki aşk. Bu sayede birbirimizi 
kabullendik, birbirimiz için gerektiğinde 
törpülendik. Birlikte gülüyoruz, çok 
konuşuyoruz, kızıyoruz ve hepsi bu bağı 
güçlendiriyor. 

Aşkın üzerinizde nasıl etkileri oluyor? 
Kontrollü müsünüzdür mesela, kendinizi 
tanıyamadığınız olur mu? 

Kontrolümü kaybetmeyi sevdiğim tek 
şey aşk zaten. Orada da kontrol edersek 
ne kalıyor geriye? Tabii bu sağlıksız bir 
kontrolsüzlük değil, hesapsızlık diyelim. 


Size, sevgi ne zaman yetmez? 

Gerçekten sizi siz yapan değerler zıtsa, 
sevgi yetmeyebilir. 

Kendinizi güzel buluyor musunuz? Hiç 
fiziksel görünüşünüze takıntılı olduğunuz 
dönem oldu mu? “Güzel kelimesine 
yaklaşımınız nasıl? 

Güzellik algısı çok kişisel bir şey 
bence, genelleştirilip bir forma sokmayı 
sevmiyorum. Birileri bir şeyi etiketliyor 
ve hepimiz “hımm demek öyle” diyoruz. 
Kendimi seviyorum, güzel buluyorum, 
bazen bulmuyorum. İnsanların güzellik 
algısıyla da ilgilenmiyorum. 

Büyüdüğünüz yer olan Silivri 
İstanbul'un yanı başında ama küçük bir yer. 
İstanbul'da yaşamak zor oldu mu? 

Çoğu boş vaktimi hala orada geçirmeye 
çalışıyorum, orası bir ihtiyaç yavaşlamam 
için ama uzun vadeli orada yaşamak için 
çok enerjiğim. İstanbul'a taşındığımda 
zorlanmaktan ziyade 'işte bu!” dedim, fazla 
sakinlik beni yoruyordu. 

30 yaş sizde ne gibi etkiler yarattı? 

Hala etkisini bekliyorum, pek 
çözemedim ama biraz sakinleştim sanırım. 
Bir de sivri köşelerimde bir yumuşama var 
ve çok hoşuma gidiyor. 

Stil, moda haftası, Chanel, Balmain, 
Louboutin... Bu kelimeleri duyduğunuzda 
sizde nasıl duygular uyanıyor? 

Bayılıyorum o kelimelere. Alışverişi 
çok seviyorum ama kontrollü olmaya 
çalışıyorum. Markalarla kendimi 
ödüllendirmek üzerine bir ilişkim 
var, böylesi daha eğlenceli. Sezon 
modasına çok aldanmayıp klasiklere 
yatırım yapıyorum. Stilimde kalabalık 
sevmiyorum. 

Dizi bitiyor. Set final dediği an ne 
yapmayı planlıyorsunuz? 

Tatil, uzun bir tatil, hatta tatiller 
planlıyoruz. Arkadaşlarım, ailem, sevgilim 
hepsiyle uzun vakitler hayal ediyorum. 
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HIRKA: HELMUT LANG (BRANDROOM) $ 5750 
KOMBİNEZON: INTIMISSIMI £ 199 
PANTOLON: GAMZE SARAÇOĞLU 

FİYAT SİPARİŞ ÜZERİNE BELİRLENİYOR. 
KOLYE: MON REVE $ 1850 

KÜPE: EDİTÖRE AİT. 
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OCAKTA PİŞİRİLECEK NE ÇOK 
ŞEY VAR. YILIN İLK AYINDA 
KENDİNİZİ ETKİNLİKLERE, 

AKTİVİTELERE, EĞLENMEYE VE 
ALIŞVERİŞE VERİN! 


Filiz Şeref 


19. yüzyıl Viyanası'nın şaşaalı baloları şehre geliyor. 
Romantik valsler, gösterişli dönem kostümleri 
ve John Rigby yönetimindeki nefes kesen Johann 
Strauss orkestrası bugün 20.30'da yılbaşı özel 
programıyla İş Sanat'ta. 


ZARA 117995 


İyisiyle kötüsüyle hayatın getirdiklerini kabul 12 Ocak 
edin ve yaşayın. Ancak bu şekilde şahane bir Anne olunca anladım'cıların 
yıl olacak, biliyorsunuz değil mi? Kendinize bir yeni rotası mammashow bugün 
hediye almadıysanız da ilk adımı hep istediğiniz ve yarın CNR Expo Istanbul'da! 
bir şeyi alarak yapın! Mesela, bir ayakkabı! Doğum yöntemlerinden doğum 


sonrası güzelliğe, bebeklerin uyku 
sorunlarından zihin ve beden 
gelişimine merak ettiğiniz ne varsa 
öğrenmek için yerinizi alın. 


MARBLE&CO #119 
”. a 


6 Ocak 


Nevi şahsına münhasır müzikseverler 
için Kendine Has Demonation Festivali 
kapıda. Yeni yılın ilik haftasında Bant 
Mag. tarafından düzenlenen festivalde, 
Al'York, Alike Places, Aga B (Live) ve 
Fluctuosa Babylon'da sahne alıyor. Yerli 
bağımsız müzikleri keşfetmek için doğru 
adres olabilir. 


Yastık deyip geçmeyeli epey 
oluyor! Dekorasyonun en nadide 
parçalarından biri haline gelen 
yastıklar, ilhamını mermer deseninden 
alan gömlek markası Marble&Co'nun 
çizgisiyle boyut atlıyor. Markanın 
kurucu ortaklarından, tasarımcı 
Rabia Turgay mimarlık geçmişinden 
faydalanarak harika bir yastık 
koleksiyonuna imza atmış. 
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İNDİRİM ZAMANI! SEZONUN 
“KARELİ' MODASINI GÖZ 
ARDI ETMEYİN! 


BEYMEN 


11259 


İstituto di Moda Burgo, moda dünyasında söz 
sahibi olmak isteyenleri, geniş yelpazeli bir tanıtım 
gününe davet ediyor. Açık Moda Atölyesi'nde 
yeteneklerinizin farkına varmak, eğitimler hakkında 
bilgi almak ve moda dünyasını tüm şeffaflığıyla 
keşfetmek mümkün. Bugün 10.00'da başlayacak 
atölyeye katılmak için (0212) 234 82 83 numaralı 
telefonu arayarak ya da info(Dimbturkey.com'a mail 
atarak ön kayıt yaptırmanız gerekiyor. 


PAŞABAHÇE 
1940 


Şehrin sinema cephesinde soğuktan değil, korkudan 
titriyoruz! Beykoz Kundura'nın Karlar Altında Kabuslar 
seçkisinde Stanley Kubrick'ten Cinnet, bilimkurgu-korku 

klasiği Şey ve sinirleri yerinden oynatan Bugün 
Aslında Dündü yer alıyor. Bu muhteşem 
üçlüyü Beykoz Kundura Fabrika'sının 
gizemli atmosferinde izlemek için, biletler 
Mobilet'te. 


STAR WARS'A BU İŞ 

SİNEMADA BİRLİĞİ 
DOYAMAYANLAR, KAFAMIZA 

EVİNİN BAŞ YATTI! 
KÖŞESİNİ FİLMİN 
KARAKTERLERİNE 
AYIRMAK 

İSTEYEBİLİR BELKİ... 


PUMA X SOPHIA 
WEBSTER 
1189.99 
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Sanat, ortak bir dil kurmak içindir! Ursula ve 
Yusuf Katipoğlu'nun İsviçre'nin Wallis yöresi 
dağlarından gelip, Karadeniz'in kıyısındaki 
Trabzon'da kesişen yollarının görsel hikayesini 
anlatan Ortak Dilimiz resim sergisi 21 Ocak 
tarihine kadar Kadıköy Belediyesi Caddebostan 
Kültür Merkezi'nde görülebilir. 


Aşk soğuk yenen bir yemek midir? Pardon, o 
intikamdı! Aşk ve intikam ilişkisini mizahi bir 
dille kaleme alan Ahu Türkpençe'nin “Patates” 
adlı tiyatro oyununda, başrolleri Orçun İynemli 
ve elbette ki Ahu Türkpençe paylaşıyor. Bugün 
saat 20.00'de Moi Sahne'de. 


DAMDAKİ 
KEMANCI 


Bu yılı dolu dolu geçirmek 
için tüm fırsatları 
değerlendirin. Mesela 
bugün Broadway'in en çok 
ses getiren eserlerinden 
Damdaki Kemancı'yı 
izleyin. Binnur Kaya, 
Mehmet Ali Kaptanlar, 

ve Özgür Çevik'in 
başrollerinde olduğu ekibi 
ile 20.30'da Zorlu PSM'de. 
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Gülru İncu 


A 
MEKAN 


TADINA BAK, 

EVİNE GOTUR 

Hem restoran hem şarküteri 
hizmeti sunan mekanların 
müdavimleri çığ gibi büyüyor. 
Bunların en yenilerinden biri 

de Nişantaşı'nda açılan Milano 
Gourmet. Gün saat 9.00”da 
kahvaltıyla başlıyor. Menüde klasik 
İtalyan mutfağının sevilen lezzetleri 
var. Alt katta ise yerli ve yabancı 
şarküteri ürünlerini, ithal bira 
çeşitlerini ve her keseye uygun 
şarapları bulabileceğiniz kavıyla 
öne çıkan Gourmet Store yer alıyor. 
Keyif ya da iş odaklı öğle ve akşam 
yemekleri için ideal olan mekanın 
mottosu ulaşılabilir lüks. Haftanın 
beş günü barda, akşamüstünden 
itibaren D| eşliğinde keyifli saatler 
de geçirebilirsiniz. 

Tel: (0212) 233 1033 
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VICTOR HUGO 


NADAR'IN BÜYÜK PORTRELERİ 


Nadar'ın 1854-1880 arasında çektiği ünlü şahsiyetlerin 
portreleri, İstanbul Fransız Kültür Merkezi'nde 15 Ocak'a 
kadar izlenebilir. Gaspard-Felix Tournachon, nam-ı diğer 
Nadar, İkinci Fransız İmparatorluğu döneminin en önemli 

portre fotoğrafçılarından biri. Delacroix, George Sand, 
Baudelaire, Victor Hugo, Sarah Bernhardt gibi sanatçıların, 

bilginlerin, siyasetçilerin portrelerini çeken Nadar, her yüzde 
kişinin en baskın özelliğini ortaya çıkarmayı başarıyor. 


HİRDE 
OCAK 


Şehir hayatına yeni katılan 
mekanları keşfetmek için 
harika bir zaman. Peki, 
Theo Angelopoulos sineması 
üzerine bir atölye çalışmasına 
ne dersiniz? Fransız portre 
fotoğrafçısı Nadar'ın sergisi 
ise kaçmaz! Ocak ayında 
sanalın takipçisi olmak için 
çok neden var: 


FRANSIZ 
ESINTISI 
Anadolu yakasının yeni 
adreslerinden Neni 
Brasserie; lezzetli mutfağı, 
şık dekorasyonu, sıcak 
atmosferi ve ortama 
yayılan caz şarkılarıyla 
Fransız esintisi taşıyan 
tüpik bir lokal Brasserie. 
Yolunuz Caddebostan'a 
düşerse manda burrata, 
lor dolgulu patlıcan, 
güveçte feta peynirini 
denemeden çıkmayın! 
Tel: (0216) 407 10 43 
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RÖPORTAJ 


kalmamıza sebep olan geleneklerimizden kurtulmaya 
çalışmıyor mu? Adetlerimizin hangilerini hangi sırayla ve 
hangi hızla değiştireceği önemli. O, halkı rahatsız etmeden 
ilerliyordu. Örneğin Emine'nin babası Cevdet Paşa'ya 

şeriat kanunlarıyla Fransız hukukunu birleştiren Mecelle'yi 
yazdırttı. Halk değişim hızından memnundu ama ordu 
tatmin olmadı ve darbe yapıp Abdülhamid'i sürgüne yolladı. 
Ordular bütün dünyada hep darbe yaparlar veya en azından 
işe karışırlar. 

Tam bir devrimci olduğunu söylediğiniz Emine'nin 
karakterini romanınızda nasıl tanıtıyorsunuz? 

Annesinin dediğine göre “Saf ama aptal değil, tokgözlü 
ama ihtiraslı, ihtiraslı ama sahip olma arzusu yok.” Ahlak 
hakkındaki görüşü de çok ilginç: “Başkasına zararı olmayan 
her şey ahlaklıdır” diyor. Kendisiyle yarış halinde ve sık 
sık kendini geçiyor. Politik görüşleri de çok güçlü. “Bence 
Osmanlı'yı İttihat ve Terakkiciler değil, tek eşli olmamak 
: yıktı” diye iddia ediyor. 

HALIL BEZMEN İki kere evlenmiş ve hep kendisi ayrılmak istemiş. 
“ROMANI ROMAN YAPAN KADINDIR” O Neden: 


Evlilikte aşkı aramış ama bulamamış. Kocasına “Kanunda 
hiç cezası olmayan “aşkı öldürmek” cinayetini işledin” diyor. 


Yeni tarihi romanı Ben Sultan Abdülhamid Han'ı kısa süre önce 
yayınlayan Halil Bezmen, romanını yazarken o kadar keyif almış ki, 


kitabını içindeki kahramanlara ithaf ediyor. Emine boşandıktan sonra uzun yıllar bir aşk ilişkisi 
yaşıyor ama sevgilisiyle evlenmek de istemiyor. O tarihin 
nl. . anlayışına göre tuhaf değil mi? 
Nİ İŞ A il A Nikah işleminin değersiz olduğunu iki evliliğinde de 
Abdülhamid, diğeri Ee Osmanlı İmparatorluğu nun görmüş ve hayatının üçüncü erkeğine “Birbirimize yalan 
değişik bölgelerinde eğitimcilik yapmış, ilk Türk söylemeyeceğimize yemin edelim, bu güvence 
kadın yazarlarından ve kadın hakları savunucusu Emine bana yeter” diyor. 
Semiye. Bu kadar önemli olmasına rağmen Emine Semiye Nikahsız yaşamayı bir ahlaksızlık olarak da görmüyor... 
neden pek tanınmıyor? Hayır, görmüyor ve “Dünyadaki 


Tarihi erkekler yazar ve kendilerine 
baş kaldıran kadınları öne çıkarmakta 
yarar görmezler de ondan. Zaten Emine 
Semiye de, “Kadın haklarının önündeki 
esas engel din değildir: Sorun, erkeğin güç 
kaybetmekten korkmasıdır. Erkek-kadın 
eşitliği sağlanırsa, kadına her verilen hak, 
erkekten alınacak bir haktır” diyor. 

Sonraları öğretmen oluyor ve Atatürk 
döneminde de köy okullarında çalışıyor. 
Niye yaşlanınca bile mücadeleye devam 
ediyor sizce? 

Sorun geleneklerimiz. Bazılarını 
değiştirmek için uğraşıyor. Sultan Abdülhamid de geri 


sefaletin esas sebebi ahlaksızlık değil, 

» bilgisizliktir” diyor. Belki de öğretmenlik 
mesleğini seçmesinin sırrı bu sözde 
gizlidir. 

Kitabınızda tarihe sadık kaldığınızı 
söylüyorsunuz. Peki, kurgu ne zaman 
devreye giriyor? 

Önemli bölümleri için evet! Ne var ki 
romanı roman yapan kadındır ve Osmanlı 
tarihinde kadın çok ender görünüyor. 

Ne erkeklerin ne kadınların mahrem 
hayatları hakkında da belge bulunamadığı 
için kahramanlarımızın iç dünyalarını 
keşfetmek romancının yeteneğine bağlı. 


ATÖLYE ANGELOPOULOS'UN DÜNYASINA GİRMEK 


İç savaşların, sürgünlerin, yenilmişlerin, yurdundan uzak olmanın 
melankolisi ve yıllar sonra yurduna dönen ama yurdunu bulamayanların 
hüzünlü öyküleri... Şiirsel bir anlatım dilini muhteşem 
görüntülerle sunan Angeloupolus'un sinemasıyla 
tanışmadıysanız kaçırılmayacak bir fırsat var. Yazar 
Neşet Kutluğ, Toy İstanbul'da gerçekleştirdiği 
Yönetmen Sineması İncelemeleri başlıklı atölyelerde 
her iki ayda bir farklı bir yönetmene odaklanıyor. 
Ocak ve şubatta yapılacak atölyelerde Yunanistan 
sinemasının büyük anlatıcısı Theodoros Angelopoulos 
mercek altına alınacak. Yönetmenin sinema dili ve bu 
dili yaratırken kullandığı araçlar filmografilerinden 
örneklerle sunulacak. 27-28 Ocak ve 3-4 Şubat 
tarihlerinde 14.00-17.00 saatleri arasında gerçekleşecek olan atölyeye katılmak için, toyistanbul.com / 
workshops adresinden ön kayıt formunu doldurmanız gerekiyor. 
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değil. 


ERTAN VELİMATTİ AL 
“ÇARESİZLİK İNSANA HER ŞEYİ 


İLK KİTAP 


——ş 


YAPTIRABİLİR” 


İçimdeki Balık filminin senarist ve yönetmeni Ertan Velimatti Alagöz'ün 
ilk romanı olan Savcı, polisiye tutkunlarını sevindirecek cinsten bir 
hikaye sunarken “intikam mı adalet mi” sorusuyla da düşündürüyor. 


Savcı'da “Kötülükleri önlemek için kötü olmak gerekir” sözü 
dikkat çekiyor. Gerçekten kötülük kaçınılmaz mı? 

Eğer kötü olmasaydı, iyi olanı anlayamazdık. İyi olanı 
tercih etmeye çalışmak önemli ama ben iyiliğin her koşulda 
kötülüğü yeneceği Polyanna'cılığa da inanmıyorum. Doğada 
da böyle değil. Hiç kimse yalnızca kötü ya da yalnızca iyi 


AGÖZ 


Kitaptaki genç savcı, ailesinin 
intikamını almak için yasa dışı 
yollara başvuruyor. Sizin için 
intikam mı, adalet mi? 

Bana göre intikamdan 
çok çaresizlik insana her şeyi 
yaptırabilir. Bu bir nevi hayatta 
kalma mücadelesi. Hikayedeki 
savcı da aslında adalet arıyor 
ama etrafında kurulmuş olan 
oyun onu o kadar sıkıştırıyor ki 
mesleğinin sınırlarını yıkmak 
durumunda kalıyor. 

Kitabı sinemaya uyarlamayı 
düşünüyor musunuz? Çünkü senaryo diline çok yakın bir 
diliniz var. Hikaye de filme uyarlamaya çok müsait. 

Evet, Savcı'nın bir sinema ve dizi uyarlaması olacak. 
Savcı'nın senaryo diline yakın olduğu da doğru. Yazmayı 
bildiğim biçim bu çünkü. Bunun okuyucu için de metne bir 
dinamizm ve zenginlik kattığını düşünüyorum. 

İskandinav polisiyelerindeki iç sıkıntısını Savcı'da da 
görüyoruz. İskandinav edebiyatına ilginiz var mı? 

Evet var. Kan bağı anlamında, yani yarı Finli olduğum 
için, ciddi biçimde ilgi duyuyorum. İç sıkıntısı da kuzey 
ülkelerinin ikliminden ve karanlığından dolayı hayatın 
her alanına yansıdığı gibi sanatında da kendini gösteriyor. 
Melankoli ve karanlık bu ülkelerin doğasında var bence ve 
bu polisiyeye çok yakışıyor. Belki de polisiyede bu derece 
başarılı olmaları da bundan. 


NE OKUYALIM? 


MÂRCI9 SOUZA 
ON'UN 


F 


AMAZON'UN 
EFENDİSİ 


Marcio Souza 


ALAKARGA 

Dom Luiz Galvez, Brezilyalı bir 
gazeteci. Bir akşamüstü evli bir 
kadının penceresinden atlayarak 
kaçtığı sırada yanlışlıkla Bolivya 
Başkonsolosu'nun hayatını 
kurtarıyor. Siyasete attığı bu 
beklenmedik adım, hayatını 
sonsuza dek değiştirecek ama 
o henüz bunu bilmiyor. Devrim 
tarihinde kısa soluklu fakat 
heyecan verici bir saltanat 
dönemini anlatan Amazon'un 
Efendisi, bugünün Latin 
Amerika'sında en yetenekli 
yazarlar arasında gösterilen 
Marcio Souza'nın ilk kitabı. 


JAMES FRANCO 


Oyuncu, senarist, yapımcı, yönetmen, 
yazar, ressam... Çok yönlü bir adamla 
karşı karşıyayız. Bu ay gösterime giren The 
Vault'ta izleyeceğimiz James Franco'nun 
uzun zamandır hayranıyız. 2016'nın 

iddialı yapımlarından 11.22.63 ile Angie 
Tribeca'da izlediğimiz Franco, 2002'de 
Örümcek Adam serisinde rol almaya 
başlayınca dünya çapında ün kazandı. 

2011 yılında 127 Saat (127 Hours) filmiyle 
En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar'a 
aday gösterilen Franco, geçen yıl da 
adından sıkça söz ettirdi; 70'li yılların 
Amerika'sındaki porno endüstrisini ele 
alan The Deuche dizisi 8.2 IMDb puanıyla 
popülaritesini koruyor. Franco, bu arada 
kamera arkasına geçip, yönetmenliğe de 
soyundu. Zeroville, The Long Home, 
Future World ve Pretenders filmlerinde 
yönetmen olarak onun imzası var. 


PORTR 


EDİTÖRÜN GÖZÜNDEN 


e) 
Meryl Streep Oo TomHanks 


The Post 
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THE POST 


Steven Spielberg'in merakla beklenen yeni filmi, 
1971 yılında ABD'de büyük ses getiren Pentagon 
Belgeleri skandalını anlatıyor ve Tom Hanks, Meryl 
Streep ve Breaking Bad dizisinin çakal avukatı 

Bob Odenkirk'ü bir araya getiriyor. Konusu ise 


şöyle; The Washington Post'un gazetecileri, 


ABD'nin Vietnam'a 25 yıldan uzun süredir yaptığı 


müdahaleleri gösteren çok gizli belgeleri ele 


geçirir. Belgelerin yayınlayıp yayınlamama kararı 
ise gazetenin genel müdürü Katherine Graham ve 
genel yayın yönetmeni Ben Bradlee'nin... 12 Ocak'ta 


vizyona giriyor. 


YA VOR 1S DEPENDED ONLA SYRAMGİNT 


ARAMIZDAKİ SÖZLER 
(The Mountain Between Us) 


Kate Winslet ve Idris Elba'nın 
başrollerini paylaştığı filmde, gazeteci 
Alex Martin ve cerrah Ben Bass, 
Idaho'daki kar fırtınası nedeniyle 
havaalanında mahsur kalır. Birlikte özel 
bir uçak kiralayarak yola çıkarlar ancak 
uçak kaza yapar. Ben ve Alex hafif yaralı 
olarak kurtulur ama en yakın yerleşim 
yerinden kilometrelerce uzaktadırlar. 
12 Ocak'ta vizyonda. 


THE MOUNTAİN 
BETWEEN US * 


www.elele.com.tr 


KORKMAZ (40) 


YAZAR 


SADELEŞMEK 


UZER 


IN E 


Okumaya başlamadan önce herhangi bir müzik ap- 
likasyonundan ya da Youtube'dan Casey Abrams'dan 
Simple Life şarkısını aç ve dinlemeye başla... 

Eveeet, müzik arkada tatlı tatlı çalmaya başladığına 
göre okumaya hazırsın. 

Ocak 2018! Tabii ki yılın ilk günü bu satırları oku- 
manı beklemiyorum. Yılbaşı gecesi sonrası muhteme- 
len uzuuun bir uyku uyudun ve dinlendin tüm gün. 
Ya da benim gibi boş günlerinde evde dergi, kitap 
karıştırmayı seviyorsan uya- 
nınca bir gazete bayisine gittin 
ve ocak ayı dergilerini alıp eve 
koştun, battaniye altına gir- 
din. Eğer öyleyse yeni yılın ilk 
gününde merhaba arkadaş... 
Umarım gecen güzel geçmiş- 
tir. Hayal ettiğin gibi karşıla- 
mışsındır yeni yılı. Eğer tatsız 
sürprizlerle karşılaştıysan tüm 
yılın böyle geçeceğine kendi- 
ni inandırmaya çalışma. Hep 
şunu hatırla, her yeni gün sen 
nasıl uyanır ve güne başlar- 
san öyle geçer ve yeni sürpriz- 
lerle seni karşılar... O yüzden 
her yeni gün gülümsemeyi de- 
nemekten asla vazgeçme ve iyi 
şeyler olacağına hep inan. 

Bu satırları yazarken ha- 
limi görmeni çok ister 
dim. Göremediğine göre 
hayal etmeni sağlaya- 
bilirim. Antalya'da ko- 
nuk oyuncu olduğum 
bir film setinde karava- 
nın içindeyim. Set sıra- 
mı bekliyorum (set, bek- 
lemek demektir), karavanın 
arkasında koltukta oğlum uyu- 
yor ve ben sana ikinci yazımı 
yazıyorum. Şunu itiraf etmeli- 
yim ki ikinci yazıyı yazmak il- 
kinden daha zormuş. Yine de 
kararımı veriyorum, bu defa 
sana yazımda son zamanlar- 
da fazlasıyla ilgi duyduğum ve hayatıma uyarlama- 
ya çalıştığım sadeleşme, diğer adı ile minimalizm- 
den bahsedeceğim. 

Ama başlamadan önce yazımın ilk cümlesine açık- 
lık getirmek istiyorum. Artık her yazımı bir şarkı eşli- 
ğinde okumanı isteyeceğim senden. Çünkü, buna Mu- 
rakami etkisi diyebilirsin ama bence hayatın içinde 
hep bir melodi var ve ben de her yazımın bir melodisi 
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olsun istedim, Umarım keyif alırsın. 

Efendiiilmmm, gelelim minimalizme. 

Mimar Ludwig Mies van der Rohe demiş ki; “AZ, 
ÇOKTUR!” 

Bu cümle beni çok etkiledi ve araştırmaya başla- 
dım. Okuduklarımdan sonra kafamda beliren şuydu; 
minimalizm hayatını olabildiğince sadeleştirmek de- 
mek. Yani burada söylenmek istenenin en ihtiyaç duy- 
duğun eşyalarla yaşamak; fazla olan her şeyden, iki 
tane olanın bir tekinden, bir yıl- 
dır kullanmadıkların ya da giy- 
mediklerinden, nasılsa lazım 
olur diye sakladıklarından kur- 
tulmak demek olduğuna karar 
verdim. Evini oda oda dolaşıp 
tüm bu ihtiyaç dışı kalabalığı 
saptayıp vedalaşmaktan, ihtiyaç 
sahiplerine ulaştırmaktan, te- 
lefonunda kullanmadığın tüm 
aplikasyonları, fazla fazla çekti- 
gin fotoğrafları, telefon rehbe- 
rini ve elektronik postalarını te- 
mizlemekten, hatta hayatında 
görmek istemediklerini görme- 
mek, gitmek istemediğin yere 
gitmemek, yapmak istemedik- 
lerini yapmamaktan bahsediyo- 

rum. Biliyorum bunu oku- 

«, (o duğunda içinden 'imkan- 

sız diyeceksin. Kesinlik- 

le haklısın, ben de başlar- 

da öyle düşündüm. Ve ina- 

nıp harekete geçmem zaman 

aldı. Yaklaşık iki aydır deneme- 
ler yapıyorum. Fena ilerlemiyo- 
rum bence. Tahmin edemeye- 
ceğin kadar kıyafet ve eşya ko- 
lileyip ihtiyaç sahiplerine yolla- 
dım. Mutfak ve gardırop bölge- 
sini oldukça rahatlattım diyebi- 
lirim. Hala da evin içinde çeşit- 
li zamanlarda eşya elemeye ve 
vedalaşmaya devam ediyorum. 
Zor ama rahatlatıcı. En güzeli 
alışveriş için aldığım karar. Net 
olarak alışveriş yapmıyorum. Mağazalara girip hiçbir 
şey almadan elin boş çıkmak iradenle arandaki bağı 
güçlendiriyor. Tavsiye ederim! Dayanamayıp bir şey 
alırsam da aldığım şey için evde benzer olandan vaz- 
geçiyorum. Hayatın içinde kendine daha fazla zaman 
ayırmak, fuzuli harcamaları hayatından çıkarttığında 
eline kalan parayı biriktirip seyahat etmek, her eşya- 
nın hakkını vererek kullanmak, daha az eşya sayesin- 
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SADE | | 
nn N A 


Hayatı N 
Sadeleştirmek şo | | 
İçin Derle, 
Topla, Rahatla m 
Marie Kondo/ 4 
Epsilon 
Sade 
Begüm Başoğlu, Ege Erim/ 
Okuyan Us Yayınları 


SADE 


de ev işine daha az zaman ayırmak ve evin genelinde Y AŞ AM e. 
hareket alanının çoğalması gerçek bir özgürlük ve ha- 


fiflik hissi veriyor. Hayatın diğer alanlarındaki sadeleş- İÇİ N 
meler başlı başına bir yazı konusu. Ne kadar karma- 
şık plan ve programlarla nefessiz bırakmışım kendimi 
çoğu zaman. Bunu fark edip sadeleşmeye başladıkça 
yaşanan rahatlığı ve dinginliği sana anlatamam. Tabii 


ki hobilerin ya da yerini dolduramayacağına inandık- * Borçaltına girmekten kaçın. * Kendine daha çok zaman ayır. 
ların ya da hatırası büyük dediğin eşyalarından ve alan- Daima bütçene göre hareket et. se Kendine daha geniş bir hareket 
larından bahsetmiyorum. Bunlar sadeleşmenin dışın- * Seyahatlerini lüksten kaçınarak alanı yarat. 
da kalan detaylar elbette ama sadeleştikçe ister istemez gerçekleştir. * Dahaüretkenol.. | 
onları da gözden geçiriyor insan. * Daha az satın al. Ni . Tasarruf et ve geri dönüşüme 
Zor ama başarılmaz değil. Sonu büyük ferahlık. ü a MM hi sa , 
Haydi bugün denemeye başla. Sana küçük tüyolar ve- 0 0 e m e ee 
N iy gu yea ç 7 9 | istesiz alışverişe çıkma. * Sadece vücudunun ihtiyaç 
ai aşağıda. Ocak ayı arınma ayı olsun, şubatı ha- * Almakistediğin şeyi almadan duyduğu şeyleri ye ve kilo ver 
fiflemiş karşıla. mutlaka kendine sor; 'gerçekten * Sadece “gerekli! olan şeyleri satın 
Aşk ayında görüşmek dileğiyle... ihtiyacım var mı?” alıp tüketmeye çalış. 
e Var olanın yenisini ya da değişiğini o Hayat enerjinin yükseldiğini 
alırken evde olan ile vedalaş. göreceksin. 


BELKİ lal BİR OYUN GELİR! 


En güzel etkinlik bu aralar tiyatro 

izlemek bence. Evde sadeleşme 

telaşı seni yorduysa küçük bir 

mola iyi gelir bence... 

se Martı (Pürtelaş Tiyatro) 

e Arzu Tramvayı (BKM-ID) 

* Kızgın Damdaki Kedi 
(Mam'Art Tiyatro) 


Arzu Tramvayı 
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IŞILIŞIL BİR YIL OLSUN 


Bu ay sizlere kış rengi kırmızının 
bize hissettirdiklerinden 
ve dünyadaki spor trendi 
souleycde'dan bahsetmek istiyorum. 


AYNA AYNA SÖYLE BANA 


Kırmızı; kadını en güzel gösterendir, bütün hormonları en iyi şekilde etkileyendir. 
Özellikle enerji açısından etrafa en güzel enerjiyi yayandır. Eminim hepimiz yeni yıla 
kırmızı bir şeylerle girmişizdir; elbise, ayakkabı, iç çamaşırı ya da ruj. Siz de kırmızının 
gücüne ve iddiasına inanın, özel günlerinizde tercih edin. 


Ben renklerin gücüne ve his- 
settirdiklerine inanan biriyim. 
Kırmızı benim için enerji, güç, sı- 
caklık, güven, iddia ve tutku de- 
mek. Kırmızı giymek psikolojini- 
zi, hormonlarınızın dengesini ve 
performansınızı etkiler Dünya- 
daki spor müsabakalarında yapı- 
lan araştırmalara göre kırmızı gi- 
yen atlet ve boksörlerin mavi gi- 
yenlere oranla daha çok kazan- 


Çiçeğinden kabuğuna kadar sayısız 


dıkları görülmüş. Sizin de haya- 
tnızda sizi güçlü hissettiren bir 
renginiz mutlaka olsun. 


faydası olan nar... 
| nar, günlük C vitamini ve K 
vitamini ihtiyacınızın yarısını, folik asit 


ihtiyacınızınsa 4'te I'ini karşılar. 

* Cildi güzelleştirir. 

* Şekeri dengeler. 

Kalbimizi korur, kalp damar sisteminin 
düzenli çalışmasına destek olur. 
Bolluk, bereket sembolüdür. 
Ayıklaması zordur. 


YENİ TREND 

Amerika'da bu sene kaldı- 
gım dönemde özellikle insanla- 
rın kıyafet, moda, yiyecek trend- 
leri dışında spor trendleri de > 
olduğunu gördüm. Bütün İ #/ İ / 
insanlar özellikle günün : | 714 
belli bir saatini tayt, yoga / wi 7 / ANTENİ 
çantaları, parmak arası ter- İ / r | ye SEYDANIN 
liklerle geçirerek zama- 7 RR lı - EY1SU 
nının bir kısmını spo- / * a 
ra ayırıyor. Burada beni il | im > ; i Çocuğunuza kan 
en çok etkileyen ise so- bir smooüue 
uleycle çılgınlığıydı. Bizim 
bildiğimiz bisiklet nasıl oluyor 
da bu kadar insan hayatını de- 
giştiren bir aktivite haline geli- 
yor? İnanılmaz kalori yakması- 
nın yanı sıra, yapanların enerji- 
lerine de hayran kaldım. Dans 
ediyorlar, deşarj oluyorlar. Biz niye bunu yapmayalım? 
Ben bununla ilgili çalışmalara başladım zaten. Mutla- 
ka Türkiye'de de souleycle çılgınlığı başlatılmalı. Ve 
bizde olmayan başka bir spor trendi daha, hot yoga. 
Hem çok keyifli hem de ödem atıcı. Bizim Türk kadı- 
nın en büyük sorunu ödem olduğu için özellikle bah- 
setmek istedim. Bilinen yogaya göre daha hızlı, hare- 
ketli müzik eşliğinde gerçekleşiyor. Dersten çıktığınız- 
da su gibi terlediğinizi görüyorsunuz, saçınızın her te- 
linden su akıyor. Bence moda, yiyecek trendleri dışın- 
da spor trendlerini de takip edip denemelisiniz. 


1 berrylerle sağlıklı 
ırlamak..- 


Vİ 


SEYDANA 
* delisi 


Oocugul şekeri Y dirmek.-- 
yuza elma $ eri ye 
Ç ycug # 


KIRMIZININ 

GİZEMİ 

* Kırmızı, gökkuşağının 
en yüksek yayıdır. 
Kırmızı halı 
Louboutin'in 


vazgeçilmez kırmızı 
tabanlı ayakkabıları, 


NARATA 
MALZEMELER 


* 500 gr nar © | ananasın kabuğu 
*1/2limon * Birkaç dal nane 


HAZIRLANIŞI 

1 litre suya naneyi ve ananas kabuklarını 
ekleyip kaynatın. Suyun altını kapatıp 
süzün. Limonları sıkıp içine atın ve 
ılımasını bekleyin. Narı ikiye bölüp meyve 
sıkacağından geçirerek suyunu ekleyin. 
İçerisine ayıklanmış nar ekleyebilirsiniz. 


ayakkabı tabanına 
yanlışlıkla bir 
müşterinin kırmızı 
Chanel ojesinin 
dökülmesi sonucu 
ortaya çıkmıştır. 
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zel'in son 
sahnesinde ilk 
kez ekranda 
göründüğünde 
eminiz kendisi 
de bir gün Mehmet Günsür, Nejat 
İşler, Timuçin Esen gibi dev isimlerin 
kadrosunda yer aldığı bir filmde 
başrollerden birine hayat vereceğini 
tahmin etmiyordu. Ama hayal etmekten 
çok daha fazlasını yaptığı için oldu 
tüm bunlar... Öyle dramatik bir hayatı 
yok. Yani şımarıklık yapsa yapabilecek 
standartlara sahip aslında. Ama o 
öyle biri değil işte. Doktor bir baba, 
öğretmen bir annenin üç oğlundan en 
büyüğü. Konservatuvar mezunu. Okul 
yıllarından beri tiyatronun tozu ile 
besleniyor; sahnede yaşadığını, nefes 
aldığını hissedenlerden. Yakışıklı! Genç! 
Bilinçli! Daha mı? Çok daha fazlası var... 
Küçük bir özet geçersek; basketbolu 
profesyonel denilebilecek kadar iyi 
oynuyor. Bir müzik grubu var; hem gitar 
çalıyor hem beste yapıyor. Çeşitli mizah 
dergilerinde çıkan karikatürleri var 
ve hala yanından ayırmadığı bir çizim 
defteri. İzmirli... Yetenekli... Hevesli... 
Aşk adamı olduğu da gözlerinden bile 
belli oluyor. En basit tabiriyle adam 
gibi adam. En takıntılı olduğu şey 
de bu nedenle dürüstlük. Filinta, Bir 
Çocuk Sevdim ve Dolunay dizilerinde 
kendisini fark ettirmeyi başardı. Şimdi 
onun satır aralarında neler yazıyor onun 
merakındayız. 
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HAKAN KURTAŞ 
ONUN 


Her konuşmasında anlardan 
bahsediyor... Bizim de onu tam 
şu —am- sayfalarımıza davet 
etmemizin tabü ki bir nedeni 
var. Geçliğimiz ayın sonunda 
vizyona giren Martıların 
Efendi'sindeki performansı 
etkileyiciydi ve belli ki daha 
çok çıkacak karşımıza dedirtti. 
Dizi setinden film galasına 
koşuşturduğu bir zaman 
diliminde onu yakalamak 
kolay olmadı tabül. O zaman 
bir oyuna çevirelim bunu. 
Biz kısacık sorular soracağız 
o kısacık cevaplar verecek. 
Ve karşımızda en yalın haliyle 
Hakan Kurtaş... 


FOTOĞRAF: ERMAN İŞTAHLI 
RÖPORTAJ&STYLING: ASLIHAN SEVER 
SAÇ&MAKYAJ: ALİ ÇAVDIR 
FOTOĞRAF ASİSTANI: SALİH DEVRİM 
STYLING ASİSTANI: SUDENAZ TUĞCU 
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1 Ve sahne... İlk kez üzerindesin. Spot ışıkları seni işaret ediyor. Karşında seni 
izleyen onlarca göz var... Ne hissediyorsun? 
O anda olanın o anda kaldığı, zamanı hiçbir şekilde geri alamadığımızın en 
net kanıtı sahnede olmak. Her günün, her anın birbirinden farklı olduğunu 
canlı kanlı tecrübe etmek. İnsana hata payıyla yaşamaya devam etmesini 
hiç unutturmayan bir şey. Kısaca sizi izleyen gözler varken, içgüdüleri özgür 
bırakmak paha biçilemez. 


? Oynamaktan en zevk aldığın karakter hangisiydi? 
Punk Rock oyununda William karakteri; ilk profesyonel tiyatro 
deneyimimdi. Vücut filmindeki İzzet karakterinin de yeri ayrıdır bende. 
Ayrıca o da ilk set tecrübemdi... İlkler özel. 


3 Oyunculuk sürekli kendini yenilemen gereken bir meslek. Neler besliyor 
seni? 
Anlar! Kırılan, sürükleyen, sarsan, şaşırtan, aniden değişen bütün anlar. Tabii 
ki içgüdülerim de benim için önemli. Onları dinliyorum. 


4 Martıların Efendisi modern bir Don Kişot hikayesi. Ya da “bizim” Don Kişot 
hikayemiz de denebilir galiba. Filmde de ismin Hakan. Nasıl biri o? 
Şanssız bir hayata doğmuş, hayatta kalmak için korkarken korkutmayı, 
kaçarken kovalamayı seçmiş tehlikeli bir bıçkın. 


BK  Sevdinmionu? 
Eleştirel bakabileceğim çok yanı var. Ama elbette oynarken değil... 


6 Senaryoyu okudun. “Bu işte olmalıyım? dedirten ne oldu? 
Film fantastik bir hikayeyi anlatıyor gibi ama aslında gerçek. Mehmet Ada 
Öztekin ile çalışacak olmak ve tabii ki güçlü oyuncu kadrosu benim için en 
büyük etkenlerdendi. 


7 Projeleri seçerken nelere dikkat ediyorsun? En önemli kriterin ne? 
Başka hikayeleri, başka karakterlerle anlatmalıyım. Birbirine benzeyen işleri 
sevmiyorum. Farklı olmalı. Bu sebeple okuduğum senaryoda önce buna 
dikkat ediyorum. Martıların Efendisi filminde canlandırdığım Hakan da 
daha önce deneyimlemediğim ve beni bir hayli heyecanlandıran bir karakter. 


8 Oynamaktan en çok hoşlandığın karakterler... 
Gelgiti bol olmalı, Hepimiz bu çağda duygusal virajlar alıyoruz. Bu iniş- 
çıkışların gerçekçi anlatıldığı karakterler daha çok ilgimi çekiyor. 


9 Hayatında müzik var, resim var, oyunculuk var... Sanat ne zamandan beri 
seninle? 
Ailemden gelen bir şey bu galiba. Bir de hikayeleri paylaşmayı sevmemden... 
Galiba içgüdüsel. Anlaşılabildiğin bir yol bulmak istiyorsun hayatta. Benim 
için bu sanat. 


1 0 Çizmeye devam ediyor musun peki? 
Yedi yaşımdan beri resim var hayatımda aslında. Babam çizgi romanları 
biriktirirdi. Annem de zaten resim öğretmeni. Aramız çizgilerle hep iyi oldu. 
Hala evde akrilik boyayla kendi çapımda çalışmalar yapıyorum. Karikatür 
dolu eskiz defterlerim de benimle. 


1 1 Yapmak istediğin her şeyi yaptın mı? Öğrenmek isteyip de öğrenemediğin bir 
şey var mı? 


Henüz yok... 


1 ? Bir oyuncu neye katlanamaz? 
Sahtekarlık ve tabii ki kısıtlama! 
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GÖMLEK: SELEN AKYÜZ $500 

YELEK: SELEN AKYÜZ # 1000 

PANTOLON: KENZO (BRANDROOM) $.1125 
FULAR: SELEN AKYÜZ $ 100 

SAAT: G-SHOCK GBA-400-1A9 5 1009 


“Samimiyel, sadakat 
ve eğlence. Tüm bunlar 
olmadığında ilişki 
benim için mulsuz bir 
hal almış demektir.” 
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Yataktan kalkmak istemediğin yağmurlu bir gün. 
Kendini nasıl harekete geçirirsin? 

Sevdiğim işi yaparak hayatta kalabiliyorum. Bunu 
kendime hatırlatıyorum. Evet, işe yarıyor. 


Hayattaki rolün ne sence? 
Ne olursa olsun, her şeye rağmen dürüst olmak 
için çabalamak... 


Senin hakkında yanlış bilinen bir özellik var mı? 
Fırsatını yakaladın düzelt hadi... 

İnternette boyumla ilgili yanlış bilgi yer alıyor. 
Hemen düzelteyim: Boyum kısa değil benim. 
1.90'ım! 


Boş bir gününde neler yaparsın? 

Müzik yaparım. Beni hem rahatlatıyor hem de 
tüm yorgunluğumu alıyor. Aynı zamanda kitap 
okumak ve parka gitmek de iyi fikir. 


Keşke filmi yapılsa da ben oynasam dediğin bir 
karakter var mı? 
Ağaçkakan kitabındaki ağaçkakan. 


Kafanı en çok karıştıran soru... 
Neden ve ne zaman? 


Hayalin ne? Beklentin... Bir gün olacak dediğin... 
Sevdiğim işi yaparak dünyanın farklı yerlerindeki 
insanları tanımak. Dünyanın bambaşka yerlerini 
içinde olduğum hikayelerle keşfetmek. 


Müzik de vazgeçilmezin. Dinlemekten ve 
yapmaktan en çok zevk aldığın tür hangisi? 
Blues, soul, rock ve deep house. 


Sosyal medya ile aran nasıl? İyi anlaşıyor musunuz? 
Yakınım ama özelimi paylaşmam kendisiyle. 


Süper kötüler mi, gizli kahramanlar mı? 
Süper kötüler. 


Bir kadında seni en çok ne etkiler? 
Ozgürlüğü ve yaratıcılığı. 


Aşk adamı diyebilir miyiz sana... 
Evet! 


Bir ilişki senin için ne zaman iyidir. Ne olmazsa 
olmaz? 

Samimiyet, sadakat ve eğlence. Tüm bunlar 
olmadığında ilişki benim için mutsuz bir hal almış 
demektir. 


Trendleri takip ediyor musun? Dolabında ne 
olmazsa olmaz? 

Kısmen takip ediyorum. Deri ve bomber ceketler 
ve uzun trençkotlar olmazsa olmaz. 


Zİ elele OCAK 2018 


? 7 Evinde en çok neleri seviyorsun? 
Gitarlarımı. 


? 8 Yemek yapmayı seviyor musun? Kime? 
Severim. En son arkadaşlarıma yaptım. 


Jİ İstanbul'da kimliğini en sevdiğin yer? 
Beşiktaş-Kadıköy vapuru. 


30) 2018 planın? 
Istila oyununu bu sene de oynamaya devam 
ediyoruz. Onun dışında henüz net bir şey yok. 


CEKET: SELEN-AKYÜZ $ 1000 


“Sevdiğim işi yaparak 
hayatta kalabiliyorum. 
Bunu kendime 
hatırlatıyorum. Evet, işe 
yarıyor.” 
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Hangimiz yeri geldi de balli ANEL delil alaahmdimi Ves 


> “kabalığından? Hangimiz tüketim toplumunün getirdiği düzenden 
sıkılıp da koşarak kaçmak istemedik yaşadığımız hayatlardani?., 

* Hangimiz hızlı yaşamaktan isyan edip çocuğumuzu daha “yavaş” bir 
örtanıda büyütmenin hayallerini Kurmadık? Peki kaçımız çokta 
*“Sidelim dedik de sonra gidebildik? Kendisine bitavuç diyen: yedik 

Kişi, bizim için ütopik olan hayalleri serçek dünyaya aktarmayı 
başarmışlar.-Belki size de ilhâni verirler!5 


» 


Ud 


A 


Röportaj ASLIHAN SEVER i MN 
Fotoğraf ENG İN İRİZ 
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azılarımız için iyi bir kariyer 
yapmak, kitap çıkarmak, 
sosyal medyada fenomen 
olmak, takipçi toplamak 
out, hayalini kurduğu doğal 
hayatta yaşama isteğini 
gerçekleştirebilmek in! 
Hayalleri artık *gitmek” süslüyor. Yavaşlamak, 
sağlıklı yaşamak, stresi savmak, doğaya 
uzanmak, nihayetinde huzurlu olmak... 
Kendisine bi'avuç diyen bu yedi kişi, bu 
hayallerini gerçekleştirmeyi başarmışlar. 

Her şeyi bırakıp Karaburun'a yerleşmişler. 
İsteyenlerin onları ziyarete gidebileceği, 
onlarla birlikte üretebileceği ortak bir alan 
kurmuşlar. Üstelik kurdukları bu oluşum 
sadece kendi yaşamlarıyla alakalı değil. 
Dünyayı güzelleştirmek, doğayı canlandırmak 
için el birliği yapmışlar. Sadece bu kadar da 
değil! Yerleştikleri Karaburun bölgesinde 
bulunan tıbbi ve aromatik bitki türlerini 
topluyorlar, endemik türlerle ilgili araştırmalar 
yapıyorlar, topladıkları bitkileri damıtıp 
özlerini çıkarıyorlar. Ekolojik yaşam, ekolojik 
tarım ve mühendislik, sürdürülebilir hayat 
tarzı gibi konularla yakından ilgililer ve bu 
ilgilerini kendi hayatlarıyla bütünleştirmek 
istiyorlar. Müzik, sanat ve tasarımla da ilgili 
olan bu ekibin her biri oldukları yere farklı 
kulvarlardan gelmiş. Bu röportajı birlikte 
gerçekleştirdiğimiz bi'avuç ekibinden 

Özlem Apaydın (35), İstanbul'da çalıştığı 
ajans dünyasından sıyrılarak büyükşehirle 
vedalaşanlardan. Şans Aksoy (38) da dijital 
ajans ortamıyla vedalaştıktan sonra Özlem 

ile birlikte buraya gelmiş. Karaburun'a 

ilk taşınan çift olan Tuğçe ve Engin'den, 
Tuğçe Ayerdoğan (37) ajans geçmişi olan 

bir fotoğrafçı, Engin Irız (37) ise farklı yayın 
gruplarında muhabirlik ve çekim yapmış 
deneyimli bir fotoğrafçı. Tur rehberliği 

ve acentacılık yaparak kazandığı geçimini 
seyahatlerle harcayan Öktem Aykut (32), 
kendisi gibi turizmci eşi Anna Drobina (31) 
ile birlikte yıllarını Rusya-Afrika arasında 
geçirdikten sonra Türkiye'ye dönüp 
Karaburun'a yerleşmiş. Mehmet Ali Hatipoğlu 
(34) ise şehir planlamacısı ve yüksek mimar 
olarak uzun yıllar çalıştığı büyük şirketleri 
bir kenara bırakarak Karaburun'a yerleşmiş. 
Özlem Apaydın kendilerini anlatırken şu 
ifadelere başvuruyor; “Bi'avuç olarak henüz 
yeni doğmuş bir bebeğiz. Çekirdek bi'avuç 
kadrosunu oluşturanlar olarak 30-40 arası 
yaşlardayız diyebiliriz. Ancak bi'avuç, çekirdek 
bir kadroyla sınırlı değil. Daha çok her geçen 
gün bize katılan, yardımını, dostluğunu, 
katkısını esirgemeyenler var. 20'li yaşlardan 
60'lı yaşlara geniş bir yaş grubundan büyük 
ve dinamik bir aile gibiyiz.” Apaydın ile 

bize filmsi bir hikaye gibi gelen dünyalarını 
konuşuyoruz... 
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YAŞAM 


ENGİN IRIZ, TUĞÇE AYERDOĞAN, MEHMET ALİ HATİPOĞLU, ŞANS 
AKSOY, ÖZLEM APAYDIN, ÖKTEM AYKUT, ANNA DROBINA AYKUT 


Bi'avuç nasıl bir araya geldi? 

Hikayenin en enteresan yanlarından biri aslında 
bu. Çoğumuz oldukça farklı mesleklerden, farklı 
şehirlerden geliyoruz. Hatta farklı ülkelerden olanlar 
var aramızda. Bu grup, önceden düşünüp planlı 
olarak bir araya gelmedi, biraz hayat bizi bir araya, 
Karaburun'a getirdi. Biz de hayata güvenmeye, 
kalbimize düşenleri kabullenmeye karar verdik. 

Bu değişim neden oldu? Uzun süreden beri 
hayatınızı değiştirmek istiyor muydunuz yoksa bir 
anda mı gelişti? 

Benimki daha orta vadeli bir süreçü. Özellikle 
son birkaç senedir kiminle bir araya gelsem, herkes 
şehirden uzaklaşmakla ilgili hayaller kuruyordu. 
Çevremdekilerin çoğu, trafikten, betondan, 
kalabalıktan, hızdan, bir türlü yetmeyen zamandan, 
bitmek bilmeyen mesailerden, sonu gelmeyen 
harcamalardan şikayet ediyordu. Hayallerimizde ise 
doğanın içinde yaşamak, zihinsel olarak yavaşlamak, 
bedensel olarak hareketlenmek, daha az tüketip 
daha çok üretmek, çevreye zarar vermek yerine yarar 
sağlamak, ekran karşısında ömür tüketmek yerine 
toprağa basmak gibi ortak hissiyatlar öne çıkıyordu. 
Bu dertleri hayatta bir değişime çevirmek isteyenler 
olarak denk gelince elbette güzel bir enerji açığa 
çıktı. Bunlar konuşuldukça, ufuklar genişledikçe, 
bir de üzerine bu güzel enerjiyle dolu grup bir araya 
gelince harekete geçildi. 

İlk adımınız ne oldu? Kararı aldıktan sonra bu 
değişimi yapıp yapamayacağınız konusunda hiç endişe 
duydunuz mu? 

Bu konuda gücü, bizim gibi düşünenler kadar 
bizden önce bu değişimleri başarabilenlerin 
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bıraktıklarında bulduk. Bir araya geldiğimizde 
geleceğe ilişkin yoğun planlar yapıldı, ancak en az bu 
planların vadettikleri kadar o anda oluşan sinerjinin 
hissettirdikleri de etkili oldu. Yol, planlardan çok, 
yola çıktıktan sonra belli oldu. İlk adım Engin 

ve Tuğçe'nin Karaburun'a taşınması ve sonra 
diğerlerimizin de peşinden gelmesiyle atıldı. Kimimiz 
İstanbul'dan, kimimiz yurt dışından gelmiştik ve artık 
bir aradaydık. Bu süreçte planladığımız pek çok kısa 
vadeli iş gerçekleşmediği gibi pek çok sürpriz de bize 
yeni uğraşlar sundu. Nerede olursan ol endişelere, 
korkulara kapılar açık tabii, ama hem birlikteliğin 

ve paylaşımın getirdiği güç hem de doğanın açtığı 
huzurlu ve güvenli kucak o kadar kuvvetli ki, 
endişenin sadece kapıdan uğradığı hatta bazen kapıyı 
çalmadan gittiği bile oluyor. 

Şimdi kurulu bir düzeniniz var mı? 

Hem kurulu hem de dinamik bir düzenimiz var. 
Karaburun yarımadasının Mordoğan Bölgesi'nde 
yaşayan dört haneyiz. Bizimle sürekli birlikte olan 
dostlarımız, arada uğrayanlarımız, bize rehberlik veya 
yarenlik edenler var. Hayattaki olası değişimlere karşı 
kollarımızı açtık, birçoklarımızın hayali olan kolektif 
yaşamın kendimizce ilk adımlarını atıyoruz. 

Bi'avuç insan nasıl geldi aklınıza? Nasıl değiştirdi 
hayatınızı? 

Ortak hayallerimizle başladı. Bitkilere olan ilgimiz, 
müziğe olan sevgimiz, doğayla iç içeyken sezgilerimiz 
bizi birlikte üretmeye ve ürettiklerimizi de paylaşmaya 
götürdü. Tüm bu ürettiklerimizi bir çatı altında 
toplayalım dedik ve bi'avuç ismini bulduk. Bi'avuç bir 
hissiyat olarak meydana çıktı. Bir avuç insan olarak 
avuç avuç bitkiler toplamaya, onları kurutup çaylar 
hazırlamaya, bakır imbiğimizde damıtıp özlerini 
tanımaya başladık. Yanımıza uğrayan dostlarımızla 
müzikler yaptık, bi'avuç konserler düzenledik. Her şey 
mütevazı, azı kararında ancak nitelikli ve yoğundu, aynı 
bi'avuç isminin hissettirdikleri gibi... 

Şimdi kendinizi nasıl hissediyorsunuz? “İstediğim 
buymuş” diyebiliyor musunuz? 

Birinci seneyi geride bıraktık. Hayatta başlangıç 
ve bitişlerin o kadar net ve gözle görünür parçalar 
olduğunu düşünmüyoruz. Daha çok bir akış var, 
tam şu an her şey istediğimiz gibi diyebiliriz ama 
olmuş veya buymuş demek, hiçbirimizin aramadığı, 
o yüzden çok da bulamadığı bir mesele. Buraya 
gelmenin bir anlamı da bu. Hayatın akışına 
kendimizi bırakabilmek ve getirdiği değişimlere ayak 
uydurmak... 

Tüketiminize yönelik her şeyi siz mi 
üretiyorsunuz? 

Mümkün olduğu kadar ellerimizle, ayaklarımızla, 
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“Siz ısrarla A derken hayat karşımıza ısrarla B'ler 
ve Cler çıkartıyorsa bir bildiği vardır, bir kulak 
verin diyoruz. Her şey nefesle başlar, hayallerinizle 
birlikte derin bir nefesle başlayın ve kendinizi serbest 
bırakın. Gerisi usulca akan bir nehirde tekneyle 
gider gibi küçük kürek dokunuşlarınıza bakacaktır.” 
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toplayarak, koklayarak, tüm 
duyularımızı kullanarak, üretimin her 
aşamasına dokunabilmeye çabalıyoruz. 
O yüzden belli bir niceliğin altında 
üretim yapmak durumunda kalıyoruz. 
Yani çok üretim yapamıyoruz ama 
yapabildiğimiz kadar kendimiz 
yapıyoruz. Ancak bu hep böyle devam 
edecek değil. Yerel üreticilerle, kadın 
üreticilerle, vakıf ve derneklerle ortak 
çalışmalara başladık. Yerel kalkınmaya, 
yardımlaşmaya, imeceye, derneklere 
de yönelik farklı iş bölümlerine gitmeyi 
düşünüyoruz. 

Nasıl geçiniyorsunuz? 

Çoğumuz, hakim olduğumuz 
mesleklerimizi freelance şekilde 
yürütmeye devam ediyoruz. Ama dört 
duvar arasında uzun mesailerle değil, 
daha az, daha yavaş, daha dengeli bir 
şekilde. Geçinmek, para kazanmakla 
değil tüketimi aza indirmekle 
başlar mottosuyla hareket ediyoruz. 
Şehre kıyasla ciddi oranda azalan 
bir tüketimimiz var ve minimum 
tüketimle maksimum sağlıklı bir hayatı 
deneyimlemeye çalışmak herhalde 
mesailerin en güzeli. 

Doğaya yönelmeniz bir kaçış hikayesi 
miydi? Yoksa öze dönmeyi siz mi 
seçtiniz? 

Kimimiz için kaçış, kimimiz için 
arayış, kimimiz için kaçınılmaz olan... 
Doğa ile öz karşılaştırması çok daha 
derin bir tartışma olurdu ancak burada 
yaşanan inziva, alınan nefes hepimize 
iyi geliyor. Doğa evrenin veya tanrının 
eseri, içimize en derin nüfuz edebildiği 
bütünlüklerden bir tanesi. Doğaya 
yakınlaştıkça ve bedenini, zihnini, 
kalbini dinlemeye başladıkça öze dönüş 
kendiliğinden geliyor diye düşünüyoruz. 

Her şeyi bir kenara bırakırsak 
şimdiki “sen'den mutlu musunuz? İyi ki 
yapmışım diyebiliyor musunuz? 

Geldiğimiz noktadan veya şimdiki 
“ben? den ziyade, 'ne olursam olayım 
mutluyum'un gerçekleşmeye başladığını 
görmek mutlu edici. “İyi ki” dediğimiz 
şeyler artıyor ve giderek yerini her yeni 
anın içerisindeki “iyilere bırakıyor. 

Bundan sonra gerçekleştirmek 
istediğiniz hayaller neler? 

Bi'avuç hikayesinin her parçasını 
bir araya getirebileceğimiz bir ortak 
paylaşım alanı bu sıralar hayalimiz. 
İsteyenlerin ziyarete gelebileceği, 
bizlerle birlikte üretebileceği bir ortak 


alan... Aynı zamanda içinde yaşadığımız 
bölge olan Karaburun yarımadasıyla 
ilgili projelerimiz var. Ekolojik 
mühendislik çözümleri kullanarak 
yanmış ormanlıkları canlandırmak, atık 
bölgeleri için ıslah projeleri, bokashi 
kompost yöntemi ile evsel atıklarımızı 
toprak için faydaya dönüştürmek, 
organik tarım uygulamaları denemek, 
yerel derneklere ve halka katkı 
sağlayacak çalışmalar, doğa yürüyüşleri 
ve kültür rotalarında gönüllülük esaslı 
çalışmalar gibi pek çok proje filizlenme 
aşamasında... Tüm bunlar olurken 
bi'avuç konserler ve atölye çalışmaları 
ile güzel insanları bir araya getirmek 
gibi hayallerimiz de var. 

Sizin gibi hayallerinin peşinden 
koşan insanlara verebileceğiniz 
tavsiyeleriniz var mı? 

İçinde yaşadığımız zaman, toplum, 
aldığımız eğitim, dünyanın bu 
dönemlerdeki durumu gibi faktörlerin 
de etkisiyle bakış açımız “her şeyi 
kontrol etmek' üzerine. Ancak biz kendi 
deneyimlerimizle gördük ki her şeyi 
kontrol edip iyi planladığımız zaman 
dahi büyük aksaklıklar yaşanabiliyor, 
hayal kırıklıkları da cabası. Hayallerin 
pek tabii ki gerçekleştirilmek üzere 
somut planlamalara, amaç ve hedeflere 
ihtiyacı vardır ancak bir o kadar da 
evrene ve hayata güvenmek, kendinizi 
akışa teslim etmek yerinde olacaktır. Siz 
ısrarla A derken hayat karşınıza ısrarla 
B'ler ve C'ler çıkartıyorsa bir bildiği 
vardır, bir kulak verin diyoruz. Her şey 
nefesle başlar, hayallerinizle birlikte 
derin bir nefesle başlayın ve kendinizi 
serbest bırakın. Gerisi usulca akan bir 
nehirde tekneyle gider gibi küçük kürek 
dokunuşlarınıza bakacaktır. 

Dünyada olan bitenler çok huzur 
verici görünmüyor. İklim değişikliği, 
krizler, doğal felaketler, savaşlar... 
Sizler bu konuda nasıl çözümler hayal 
ediyorsunuz? 

Bizce insanlık için en iyi model, 
bi'avuç insanın küçük çaplı yerleşim 
yerlerinde doğanın içerisinde huzurla 
yaşayıp, kendi besleneceği gıdaları 
yetiştirip, kendi atığını geri dönüştürüp, 
kendi sürdürülebilir küçük üretimlerini 
devam ettirmeleri. Şehirler yerine 
köyler, büyük firmalar yerine küçük 
çaplı ve kolektif üretimlerin olması. 
İnsanın kendini idame ettirdiği, açgözlü 
olmayan bir dünya yaratılması... 


OCAK 2018 elele 77 


MODA 


Aslıhan Sever 


ELEGAN 
USTU 
MASKULEN 


Coco Chanel'in 

en önemli stil 
tüyolarından biri 

her zaman elegan 
olmasıydı. Üstelik 
bunu sadece feminen 
giyinerek yapmadı. 
Bu da onun fark 
yaratmasına sebep 
oldu. 


Randolph Churchill, 
Coco Chanel, 
Winston Churchill 
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Coco Chanel, 1920 


Hem erkeksi hem seksi! 
Son yıllarda tek tip 
olmayı reddeden, stiliyle 
Jark yaratan, güçlü 
kadınların ayak sesleri 
hiç eksilmiyor. Modanın 
sokaklardaki en zit 
yanılsaması maskulen 
stil, aslında bir çeşil güç 
gösterisi. Bu güçlü stilin 
dünyasını tanımanınsa 
tam zamanı. 


Blake Lively, 2017 


askulen stil, her sezon 
karşımıza çıkmaya devam 
ediyor. Zıtlıkların insana 
çekici ve farklı gelmesinin 
yarattığı özgün ve rahat 
süli, biz de her sezon stilimize bir şekilde 
yansıtıyoruz. Peki nereden çıktı bu moda? 
“Kadınlar neden erkeksi bir stile sahip 
olmak istedi?” dediğimiz noktada, aklımızda 
hemen Fransız moda tasarımcı Gabriella 
“Coco” Bonheur Chanel'in ve ardından 
Yves Saint Laurent'in belirmesi normal. 
GChanel'i anlayabilmek içinse dönemin 
özelliklerinden yola çıkmak gerekiyor. 
Zaten moda da böyle bir şey değil mi? Her 
dönem kendi modasını yaratıyor. 1900'lerde 
başlayan ve 1928 yılında zirve yapan Chanel 
serüveni de aslında kadın erkek eşitliğini 
savunur nitelikte... Kadının süs bebeği 
olduğu algısına, çalışan ve güçlü kadın 
imajıyla yanıt vermek Chanel'in yarattığı 
stil ise protest bir tavır içeriyor. The Great 
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Victoria Beckham, 2017 


Victoria Beckham stiliyle öyle güçlü 
bir tawır sergiliyor ki, son zamanların 
en konuşulan isimlerinden biri 


GÜNDÜZDEN 
— GECEYE 


Giydiğiniz her yere uyum 


olması kaçınılmaz. Hem, stilinde m sağlayacak bazı parçalar vardır. 
hem de tasarımlarında maskulen 


tarzı sıklıkla kullanan Beckham'ın TREND olmazı bu maskulen parçaları 
ikonikles - tanık oluyoruz. ALARMI yanınızdan ayırmayın. Zira her 
Meme EMİP VALE Maskulen stilde sert yerde size eşlik edebilirler. 


j H&M $ 149 


Gardırobunuzun olmazsa 


hatlar daima etkisini 
gösteriyor. Sivri 
yakalı gömlekler, 
makosen ayakkabılar, 
kravat veya 
papyonlar, pantolon 
askıları, yüksek bel 
pantolonlar, şapka 
veya fular, siyah kumaş 
cigarette pantolonlar 
maskulen stilin 
ipuçlarını veriyor. 


Bianca Jagger, 1972 


Lat 
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Kate 
Lanphear, 
Paris 
Fashion 
Week 
Gatsby filmini hatırlayın. İhtişamı ve ışıltıyı moda ikonlarından biri de Bianca Jagger. Bu 
içinde bulunduran flapper döneminde da demek oluyor ki pek çok kadın maskulenin LUNYA 
kürk, otriş, püskül, abartılı taşlarla bezeli izinden gidecek. Nitekim öyle de b155 
saç aksesuarları ve şapkalar dönemin oluyor. Maskulen stilin tohumları an 
önemli stil kodlarını oluşturuyor, ancak artık net olarak modanın çö A 
Chanel bu dönemde zamanın stil algılarını topraklarına salınıyor. Smokin > 
değiştirecek şekilde tasarımlar yapıyor giyip yine de çekici gözükmeyi ' wv. Nİ 
ve günlük giyiminde bunları kullanmaya başaran moda ikonlarını gören A A 
başlıyor. Siyahı yas rengi olmaktan öte şık kadınlar, günlük olarak bu tarzı 
olarak tanımlayan, korseyi rahatsız halinden kullanmak ister hale geliyor. Böylelikle 
dolayı terk eden ve pantolonun seksist Yes Saint Laurent pret a porter satışlarına illa 
bir kıyafet olmadığını savunan bir tarz... başlıyor. Giorgio Armani'nin takım elbiseleri 
Kadınların da pantolon giyebileceğine Yes Saint Laurent'ten sonra öyle dikkat çekiyor 
yaptığı vurgu o kadar başarılı oluyor ki, ki, temboy stili de böylelikle yerini buluyor 
kadınlar kendileri için yapılan bu korseli, ve erkek otoritesine karşı olan kadınların 
abartılı kıyafetlerden kurtularak adeta modernist bir moda algısını benimsemesiyle 
m — v : e REBECCA MINKOFF 
özgürleşmeye başlıyor. Sonrasındaysa, bu stilin yolculuğu devam ediyor. Günümüze b 645 
Chanel'in suit'lerindeki feminen unsurları gelindiğindeyse Jil Sander, Dolce Gabbana, 
çıkarıp tamamen maskulen bir tavırla kadını Acne Studios maskulen stilden ilham alan 
beyaz perdede smokinle tanıştıran isim Yves markalar arasında yerini alıyor. Kate Lanphear, 
Saint Laurent oluyor. Yves Saint Laurent'in Kate Moss, Victoria Beckham da stilin en başarı 
süit giydirmeyi başardığı, dönemin önemli temsilcileri arasında. ASH 1939 
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TREND 


İrend , 
LISTKESİ 


Kırçıllı, peluş, desenli, detaylarıyla iddialı, 
camlı renkleriyle çarpıcı her çeşil yapay 


YAPAY 

kürk, sezonun favori trendlerinden. Soğuk KURK 

havalarla başlayan yeni yıla yumuşak, DEVRİ 
sıcak ve iddialı bir başlangıç ç 


yapmak yakışır! 


H&M 1229 


ç 


MANGO 1499 
“ i 
si ds 
“ > , ür ” z 5 Ni 
N m > Ni 1 » 
CHRISTIAN | Za > “ISIYÜKSELİYOR! (O : 
LOUBOUTIN N el, ii a i ğ ğ 
$310 vas, 4g Uşümekten serzenişte bulunma 
, devrini kapattık. Sıcak çözümlere ” 
doğru yola çıktık. Bu çözümler son & Ş & 
derece elegan ve cool bir stilin püf 
noktalarını bize gösteriyor. Özellikle ğ ğ 
renk paletinin çeşitliliğiyle bizi ğ 
cezbeden bu yapay kürkleri, ister 
; bir jean'le ister klasik bir pantolonla 
FOTOGRAF: NURDAN USTA bul akl 
STYLING: ASLIHAN SEVER e ey a ZARA $449 95 
STYLING ASİSTANLARI: SUDENAZ TUĞCU, SÜEDA KAYA taşıyabilirsiniz. i 
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ZARİF VE 
KIRILGAN 


Hem feminen hem de spor 
tercihlerle stilinizi baştan 
yaratın. Renklerin hareketli 
dünyasına kapılarınızı 
kapamayın! 


www.elele.com.ir 


RÜYA ETKİSİ 


Bizi bulutlara götüren 
renklerin soft ve yalın 
dünyasına doğru yola 
çıkıyoruz. Pastel tonların 
etkisi radarımızda! 


TOPSHOP 


DAVETKAR 
KIŞ! 


ATELIER B BY GALAB 


© BERSHKA $159.95 
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TREND 


DETAY DA GIZLI 
Detaylar önemli! Hele ki minik 
bir hareketle başka bir havaya 
bürüneceğiniz detaylar stilinize 
yön verebilir. Bu yüzden onları 
umursayın. Zira stilinizi ortaya 

çıkaracak püf noktalar 
onlarda saklı. 


TWİST 1305 


> 


NATALIE 
KOLYOZYAN 1570 


Peluş kürkler, 
kazaklar ve çantaların 
ardından peluş detaylı 

ayakkabılara da 
merhaba diyelim! Cesur 
bir kışa hazır mısınız? 


ALBERTO 
GUARDIANI $ 1799 


82 elele OCAK 2018 www.elele.com.tr 


ANNA MARIE 


Odak nokta 


BOYY 11738 
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SONA LYSON 


ENERJİSİ YÜKSEK 


Ayakkabılarda göreceğimiz kürk detaylar, şıklığın 
olduğu gibi eğlenceli bir stilin de habercisi. 
Gardırobunuzdaki yerini şimdiden ayırın! 


SALVATORE FERRAGAMO 12058 


OLMA CULPA 


RENGARENK 


Pembeden maviye, 
maviden kırmızıya pastel 
ve neon renk skalasıyla 
her yerde onları görmek 
mümkün. Bu yıl sokaklar 
çok fazla “it girl'e şahit 
olacak. 


SOKAK MODASI 
Yapay kürkler iki sezondur 
yükselişte! 70'li yıllar 
modasına gönderme 
yapan kırçıllı yapay 
kürkler sezonun gözdesi... 
Maksi yapay kürklerle 
ç stiletto uyumu ilgi çekici. 

/ V Aynı zamanda peluş 
İğ — kürkleri casual bir stille 
7 © denemelisiniz. Rahat bir 
Jean üzerine giyeceğiniz 
kazak ve peluş kürkle kış 
aylarında cool tavrınızdan 
ödün vermeyin. 


THE VOLON 14475 
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TREND 


pr Renklerin 
1 dinamaizmiyle 
yeni bir 
sokak kültürü 
| yaratmaya 
hazır olun! 


FARKLI SEÇİMLER 
Gündüzden geceye farklı 
alternatiflerle karşımıza çıkan, 
soğuk havaların kurtarıcısı bu 
peluşlardan bir an önce edinin. 
Dağınık ya da sade alternatif 


1. FİNEAPPLE 5450 
stillerle kışın vazgeçilmez siluetine 


2. ZARA 1229.90 


3. TWİST 15305 mana iİhe aaa 
ATE İER CACHE b46 bürünerek ilham vermeye 
ne dersiniz? 
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GÖMLEK: DSOUARED? (BEYMEN) 52045 
ETEK: DSOUÂRED2 4BEYMEN): 52295 


> GÖMLEK ELBİSE: H&M'$ 179 5 . * 
GEKET: IPEKYOL*$397 © By w 
KABAN: H&M 179 7 BR 


© ÇANTA: KOORELOO (VAKKO) 5 3095. 7 
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ELDİVEN: BEYMEN.CLUB $159 rk 
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ÖMLEK: DSOUARED?YEB 


TYEN: SİMİ 190.88 
-BİSE: ROMAN*5239 


ŞAL: ADL 1459.90 


KÜPE: ELİF ŞİMAL 5269 


EYMEN):$2045 
NTOLON: VAKKORAMA 695 
PALTO: LOVEMY BODY 499.90 


YAKKABİ: NİNE WEST $ 259 
DİVENE.COOUETTE 449.90 


ŞAPKA: STARLING (BEYMEN) $ 249.50 
CEKET: VAKKO 12695 

ELBİSE: ROMAN $319 

GÖMLEK: BANANA REPUBLIC 5299.95 
ELDİVEN: BANANA REPUBLIC $ 129.90 
ÇORAP: GAP 139.95 

AYAKKABI: ALBERTO GUARDIANI £ 1949 
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ŞAPKA: STARLING(BEYMEN) 5249.50 
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AYAKKABI: KEMAL TANCA 639 


PANTOLON: H&M 199.99 
KABAN: PALTOI 11650 
ŞAPKA: COOUETTE 159.90 
KÜPE: ELİF ŞİMAL 1219 
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GÖMLEK: MACHKA $417 (/ 
HIRKA: VAKKO:$ 995 / — 
CEKET: H&M 1269 yi | 1 
ETEK: ADL.$ 149.90“ Ni ii iri 
ATKI: 8 P.M. FİYAT SİPARİŞ AN BELİRLENİYOR. 
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KOLYE: 248 FASHION HOUSE 5160 * ' 
KÜPE: ELİF ŞİMAL $279 
ŞAPKA: COOUETTE $ 59.90 
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CEKET: TUBA ERGİN $2200 

ELBİSE: BORA AKSU 

FİYAT SİPARİŞ ÜZERİNE BELİRLENİYOR. 
KEMER: VESPUCCI #1155 

PALTO: ROMAN 1749 

KOLYE: NILLUSH VINTAGE $ 189 
TAÇ: GAlOS DESİGN $ 145 

KÜPE: ELİF ŞİMAL $ 279 
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TRİKO: COS 1350 

CEKET: ACADEMIA (BEYMEN) 1802 
ETEK: BEYMEN COLLECTİON 1695 
KABAN: BEYMEN COLLECTİON $ 2495 
PANTOLON: COS 4290 

SAÇ BANDI: COOUETTE $ 59.90 
KÜPE: ELİF ŞİMAL $ 289 


96 elele OCAK 2018 


www.elele.com.tr 


Elele'yi telefonunuza 
ve tabletinize 
indirmek çok kolay! 


LA Available on the >. NO APP ON 
G& hppStore > Google play 


AppsStore/Google Play'e 
Elele yazın, 
uygulamayı indirin. 

1 AYLIK: $ 4.29 
6 AYLIK: 116.99 
1 YILLIK: $ 33.99 
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FARKLI BİR SEY VAR! 


FARKLI BİR ŞEY VAR! 


A v N yi YUN DINLAR DA 

Gü e 4 PORNO SEYREDER 
Cceyda'Büvenci Rİ v ip 4 çağ 
Şeyda'töş 14 E i W MA 


! 
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N (hm Sih 
UN 7 , MODA 


ELELE'DE HER AY 
MODA, GÜZELLİK, İLİŞKİ, 
SEKS, TEKNOLOJİ, 
KARİYER, OTOMOBİL, 
YEMEK, DEKORASYON, 
ÖZEL RÖPORTAJLAR 
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Bi facebook.com/eleledergisi 38 twitter.com/eleledergisi instagram.com/eleledergisi E3 Snapchat: EleleDergisi 


GÜ 


Gülru İncu N 


BOBBI BROWN 


i 
) 


(da 


Güzellik 
dünyasındaki 
yenilikler sınır 
tanımıyor. Yeni 
yılın ük ayımı da 
mülhiş güzelliklerle 
karşılıyoruz. 
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PORE EXTRACTOR 
POMEGRANATE NAR 

© ÖZLÜ GÖZENEK 
ARINDIRICI MASKE, 1260 


Murad. 


MURAD 


Tıkalı gözenekler 
mi,asla! 


Murad, Pore Rescue ailesine yeni bir 
üye kattı. Nar Özlü Gözenek Arındırıcı 
Maske, laktik asit parçacıklarıyla cildi 
ölü hücrelerden arındırıyor. Volkanik 
kil kalı gözenekleri temizliyor. Nar 
özü ise cilde aydınlık ve pürüzsüz 

bir görünüm veriyor. Cildinizi 
temizledikten ve tonik sürdükten sonra 
gözenek görünümünün genişlediği 
bölgelere ince bir tabaka halinde 
sürmeniz ve 10 dakika beklettikten 
sonra ılık suyla yıkamanız yeterli. 


BOBBI BROWN 


Nefes aldıran 
kapatıcılık 


Bir fondötenden ne beklersiniz? Tam 
kapatıcılık, hafiflik, yağsız ve mat 
görünüm, SPF koruması? Bobbi Brown 
SPF 15 Skin Long Wear Weightless 
Fondöten, son derece doğal ve mat bir 
bitiş sunuyor. Cildinize nefes aldırıyor 
ve ağırlık hissi vermiyor. Üstelik 30 farklı 
tonu var. 


1m Lamalar Müçigti 
TMesdatian SPF 


Fall Cover 
Bitene Shise Conti 


SPF 15 SKIN LONGWEAR 
WELGHTLESS FONDÖTEN, #175 


ESTEE LAUDER 
Doğal 
yenilenmeyi 
destekliyor 


Yaşlanma karşıtı Reavitalizing 
Supreme*Global Anti-Aging 
serisinin yeni üyesi olan, yoğun 
nemlendirme etkili bu çok yönlü 
göz kremi cildi onarıyor, çizgi ve 
koyu halka görümümünü azaltıyor. 
Yatıştırıcı deniz lavantası özüyle 
hücrelerin doğal yenilenmesini 
destekliyor. Işığı yansıtan kapsüller 
ise pürüzsüz ve aydınlık bir 
görünüm veriyor. 


RevitaliziğiğiSüpreni 


Baume Global AniBE Contour « 
UltrasBiğissant 


REVITALIZING SUPREME*- 
ANTI-AGING GÖZ KREMİ, 1208 
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TOM FORD 


Bakışlarınızı 
özelleştirin 

Tom Ford, sadece gözler için 
yarattığı ilk koleksiyonu The Eyes 
of Tom Ford ile karşınızda. Göz 
farlarının 30 tonu var. Tüm renkler 
zengin pigmentli, kalıcı ve göz 
kenarlarında birikme yapmıyor. 

Gözleri aydınlatmak için tasarlanan 

Eye Gloss, parlak ve ıslak bir bitiş 
sunuyor. Eye Kohl Intense göz 

kalemi, dumanlı göz makyajı için 
dramatik bir görünüm vadediyor. 
Shutter Lash Maskara, Fullscreen 
Maskara ve Spike Lash Maskara ise 
kıvrım ve uzunluk, belirginlik ya da ıslak 
görünüm veriyor, tercih sizin. 


>» 


bel 


I. GÖZ KALEMİ, 5 150 2. MASKARA, 1.195 
3. EYE GLOSS, 1155 4. FAR, 7155 


SOUL 
100 ML 
PARFÜM, 
1532 


COSTUME NATIONAL 


a zarif ve 
arızmatık 


Modem İtalyan tasarımına Japon 
esintisi katan Costume National, yeni 
parfümü için özgürlük ve zarafet 
kavramlarından esinlenmiş. Üst nota 
olarak amber seçilmiş. Bu, parfüme 
sıcak, şehvetli, zarif ve karizmatik bir 
hava katıyor. Alt notalarda gri amber, 
vanilya ve paçuli, orta notalarda 
sardunya, deri ve ud ağacı, üst 
notalarda ise bergamot, kakule ve 
pembe biber var. 


SYSTEM PROFESSIONAL 


Saçlarınızın 
haritası varmı? 
Her bireyin saçının, 

parmak izi kadar eşsiz 

olduğunu biliyor — . 


muydunuz? System 
Professional'ın 
yarattığı Energy 
Code serisiyle 
saçlarınızın haritasını 
çıkarabilirsiniz. 

Kişiye özel Energy 
Code haritalamasıyla 
yapılan teşhisle saç 
ve baş derisinin 

tam olarak ihtiyaç 
duyduğu ürünler 
reçetelendiriliyor. —. > 
KERATIN PROTECT ŞAMPUAN, $ 105 


LOREAL 


Filtresiz 
güzellik 
Yüzümüzde ışık-gölge 
oyunları yaratan kontur 
ve aydınlatıcı stick'ler 
uzun zamandır favori 
ürünlerimiz arasında. 
L'Oreal'in Mmfaillible 
ailesine yeni kattığı 

yüz şekillendirici 
sück”leri keskin yüz 
hatlarına kolayca sahip 
olmaya imkan tanıyor. 
Infaillible Shaping 
Sücks, ince ve kremsi 
dokusu sayesinde 
kolayca uygulanabiliyor. 
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FOUNDATION 


INFAILLIBLE SHAPING STICKS, 159.99 


LOCCITANE 


Sanat objesine dönüştü 


| Occitane, çizgilerle hikayeler tasarlayan Rifle 


da SHEA RIFLE CO. TIN BOX, 579 


Paper Co. ile bir araya geldi ve Shea ürün serisini 
adeta sanat eserine dönüştürdü. Bu renkli 
tasarıma da shea ve aşkın birlikteliği ismini verdi. 
Ufak seyahat boy ürünleri ve teneke kutulardaki 
her desen shea fındığı, çiçeği ve yapraklarından 
ilham alarak yeniden şekillendi. 


RİFLE PAPER Mi ) ” 
m “ 


UOÇCITANE 


KE 


1 


v vOÇCEr , 


Le NETW NN 
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ÜNLÜ GÜZELLİK 


KAZAK: MASSIMO DUTTI $ 199 


Kahkahasıyla enerji saçan, pozilif, neşeli, sıcak, esprili ve 
bıcır bıcır bir kadın! Hazal Türesan, üzerinizde resmen 
sakinleştirici etkisi yapıyor ve güzelliğin bir kez daha 
enerji meselesi olduğunu hatırlatıyor insana. Biz onun 


Jarklı yüzlerini keşfetmek için çıktığımız yolda, sezon 
makyajından aldık ilhamımızı... 


Jj A 
2 ağ 
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TRİKO ELBİSE: MASSIMO DUTTI 5299 
CEKET: NİHAN PEKER 
FİYAT SİPARİŞ ÜZERİNE BELİRLENİYOR. 


RETRO FÜTÜRİZM 
DÖNEMİ 


60'lı yılların en gözde güzellik 
figürlerinden biriydi Twiggy, öyle ki tek 
tek ayrılmış kirpikleri ve eyeliner ile 
belirginleştirilmiş gözleriyle kelimenin 
tam anlamıyla bir kült modeldi. 
Moda haftalarına damgasını vuran 
trendlerden biri de işte Twiggy'nin 
makyajını anımsatan belirgin kirpikler 
ve eyeliner. 60'lı yılların tarzı, 
güzelliğinize hem retro hem de 
fütürüstik bir kişilik kazandıracak. 


FOTOĞRAF: SERHAT HAYRİ 
GÜZELLİK EDİTÖRÜ: GÜLRU İNCU 
STYLING: FERAY KANPOLAT 
, MAKYAJ: ORBAY BAŞ/MAC ÜRÜNLERİYLEK, 
i SAÇ: ERDEM GÜL/MAAG SAÇ SANAT “is 
© FOTOĞRAF ASİSTANI: BURAK ELMALI ” 
* MAKYAJ ASİSTANI: BATUHAN GÜRLER 
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ÜNLÜ GÜZELLİK 


BLUZ: VAKKORAMA $267 


- 5 “Günlük makyajda 
” maskara vazgeçilmezim. 
Rujda kırmızı renk 
favorim. Allık için 
şeftali tonları ve 
uçuk pembeleri çok 
seviyorum.” 
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Aşk, Yeniden Başla ve Deniz Yıldızı'yla oyunculuğunu pekiştiren Hazal Türesan, 


İs oyunculuk deneyimini Unutma Beni dizisiyle yaşayan, Tatlı İntikam, Kara Para 


şu sıralar Fazilet Hanım ve Kızları'nın Yasemin'i olarak dikkatimizi çekiyor. Hep 
gülünecek bir şey bulmayı başarabilen kadınlardan o. Kendi tabiriyle, deli gibi kahkaha 
atıyor mesela. “Dün gece setten eve gelince sizin için yaptım” diyerek koca bir kutu 
cupcake”le sizi karşılayan biri aynı zamanda. Nazik jesti, kocaman gülümsemesi ve 
esprileriyle tüm çekim ekibinin gönlünde kocaman bir yer kapladı kendisi. Onun 
güzellik sırlarını öğrenmek için çıktığımız bu yolda, sırrını keşfetmemiz güç olmadı; 
güzellik insanın enerjisiyle bütün bir kavramdan başka bir şey değil! 


ik 


ŞAPKA: HELENE BERMAN LONDON (VAKKO) 5545 
PALTO: MARELLA 52699 
KAZAK: MARELLA 1999 


TEZAT OYUNLARI 


Dikkati sadece gözlere odaklamanın 
şifreleri; ten rengi bir makyaj, nude ruj, 
ışıltılı bir far ve aydınlatıcı. Dudaklarda 

pastel tonlarda bir ruj kullanarak 
elmacık kemiklerindeki aydınlatıcının 
etkisini güçlendirmek mümkün. 
Böylece yüzde dengeli bir tezatlık 


yaratabilirsiniz. Hem siyah hem de 
beyaz eyeliner'la gözleri belirginleştirin 
ve bol maskara ile finalize edin. 


Çok pozitif, enerjik ve neşeli bir insansınız. Bunu 
nasıl başarıyorsunuz, hayat mottonuz ne? 

Hayat çok güzel ama bazen zor, bazen anlaşılmaz; 
kolaylaştırmak lazım. Her olumsuzluktan iyi bir 
şey çıkaramasam da en azından gülünecek bir şey 
bulmaya çalışırım ve deli gibi kahkaha atarım. Enerjim 
yerlerdeyse insan içine çıkmamaya çalışırım. Kimse 
beni taşımak zorunda değil çünkü. Beni tanıyanlar bilir; 
her zaman derim ki *Her şey güzel olacak... 
İnanıyorum ben.” 

Bir oyuncu olarak yeni bir karakter yaratmanın en 
çok hangi yanını seviyorsunuz? 

Benden yeni bir şey, okuduklarımdan, 
izlediklerimden, şahit olduğum hayatlardan yepyeni 
şeyler keşfetmek o kadar keyifli ki... Bir yanıyla 
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insanlara “aaa aynı ben” dedirtmek, bir yanıyla da 
kimseye benzemeyen birini ortaya çıkarmak keyifli. 

En çok nelerden ilham alırsınız? Ruhunuzu ve 
oyunculuğunuzu beslemek adına neler size ilham verir? 
Bazen bir şarkıdan, bazen bir jestten, hayatın bir 
anından, bir kitaptan, filmden, doğadan... O kadar 

değişir ki! Dostluklarım, ailem de besler ruhumu. 
Gözlerimi kapayıp hayal ederim bazen de. 

Günlük cilt bakımında kullandığınız özel ürünler 
var mı? Temizleyici, tonik, nemlendirici, peeling, maske 
olarak hangi markaları kullanıyorsunuz? 

Kiehl's Calendula Deep Cleansing Foaming Face 
Wash yıkama jeliyle yüzümü yıkıyorum. Bioderma 
tonikle temizliyorum. Nemlendiricim yine Kiehl's. Su 
bazlı nemlendiricileri tercih ediyorum. Peeling ya da 
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ÜNLÜ GÜZELLİK 


KAZAK: SILK&CASHMERE 5 645 
YÜZÜK: MON REVE 15225 


bn .öi “Saçımın vengiyle ve 
w di şekliyle oynamayı 
| seviyorum. Eğer 
denk gelirse ve özel 

bir istek yoksa her 

projede değiştirmeye 

çalışıyorum. Dünya 

değişiyor, hayatlar, 

insanlar... Saçım da 

değişsin.” 
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maske çok yapmıyorum, bunun yerine düzenli olarak 


cilt bakımına gitmeye çalışıyorum. BLUZ: CINO A SEPT (VAKKO) 52095 
YÜZÜK: SELİN ECER 5390 


Saç modelini ya da rengini sık sık değiştirenlerden 
misiniz yoksa size en çok yakıştığını düşündüğünüz 
şekli mi sürdürür sünüz? 

Saçımın rengiyle ve şekliyle oynamayı seviyorum. 
Eğer denk gelirse ve özel bir istek yoksa her projede 
değiştirmeye çalışıyorum. Dünya değişiyor, hayatlar, 
insanlar... Saçım da değişsin. 

Makyajla aranız nasıl? Ruj, far, allık seçerken hangi 
renkleri tercih edersiniz? 

Günlük makyajda maskara vazgeçilmezim. Rujda 
kırmızı renk favorim. Allık için şeftali tonları ve uçuk 
pembeleri çok seviyorum. Maskara ile ruj yetiyor. 
Renklendiririm ben kendimi. 

Güzellik ve bakım söz konusu olunca asla 
yapmayacağınız şeyler var mı yoksa yeniliklere açık 
biri misiniz? 

Asla dediğim çoğu şeyi hayat karşıma çıkarıp 
yaptırdığı için asla demiyorum kolay kolay ama her 
tavsiyeyi hemen uygulamam, süzgeçten geçirmem 
lazım. 

Sizin için “güzel kelimesini hak eden bir kadını nasıl 
tanımlarsınız? 

İlk karşılaşmada kemikli bir yüz, enerjik gözler, 
dolgun dudaklar... Mesela Cate Blanchett çok güzel bir 
kadın. 

Bu aralar hangi güzellik ve bakım ürünleri 
favorileriniz arasında? 

Nars Dolce Vita ruj ve Lancome Hypnose maskara 
favorilerim arasında, bir de Victoria's Secret Party Kiss 
vücut kremi. 

Bir kadında en sevdiğiniz görüntü ne? 

Fresh makyaj, hafif dağınık ve rahat bir kombin... 
Çok karizmatik değil mi? 

Kozmetik tercihleriniz ne? Eczanelerde satılan 
dermokozmetik ürünler mi yoksa lüks markaların 
kozmetik ürünleri mi? 

Hayvanlar üzerinde test edilmeyen ürünleri tercih 
etmeye çalışıyorum. Bir diğer etken de cildimde sorun 
yaratmaması. Bana ve çevreye ne iyi geliyorsa o sanırım. 


NYX RUJ, 
115.99 
ESTEE 
LAUDER | 
BROW KIT | 
KAŞ FARI, he 
1165 


BOBBI BROWN AYDINLATICI PUDRA, 5210 


GURRLAIN EYELİNER, $ 195 MAC MASKARA, 189 


LASH 


HAUTE & NAUGHTY LASH 


İm ar 
HAUTE & NAUGHTY 


DA 
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GÜZELLİK 


Gülru İncu 


Drama, 


GUZELİ 


Güçlü kadın, hayatın her 
alanında fark edilen özgüvenini 
ve özgür Yuhunu makyajına da 

yansıtmaktan çekinmiyor. Cesur 
venk kullanımıyla öne çıkan 
dramatik görünüş sezon makyajına 
damgasını vuruyor. 


KOYU, DAHA KOYU... 


Sezonun anahtar kelimesi “güçlü ve belirgin 

dudaklar.” Gece-gündüz fark etmiyor, dudaklar kış 
makyajında olabildiğince koyu. Özellikle mat rujların 
dokusu koyu renkle birleşince gotik bir estetik 

kazanıyor. Sezonun öne çıkan dudak trendlerinden 

biri de 3D görünüm. Dudakları olduğundan | 
daha belirgin gösteren lip gloss'lar parıltıdan 
vazgeçemeyenler için. Ve elbette kırmızı ruj sahneyi 

terk etmiyor. Her tonu zamansız her tonu trend. 


SHISEIDO RUJ, 2119 


aşlı başına güçlü, başka bir şeye çok fazla 
ok ama aynı zamanda yüzünüzde bir denge 
lisınız. Kırmızı ruj sürecekseniz nude farları tercih edin. 
N Klerinize hafif bir maskara sürerseniz dikkat daha çok 
Ud iiZda kalır ve modern bir görüntü yaratırsınız. 


GIVENCHY 


GLAM * NUDE 


Kısa tırnaklar 


Sezon ojeleri mor, koyu yeşil gibi dramatik 
sanıldığının 
aksine uzun 


denecek kadar baskın renklerde ama nude ve li 
soğuk tonlar da yerini koruyor. Kısa tırnak çok 
trendi, hemen her rengi güzel gösteriyor, ama 
özellikle kırmızı tonlar ile çok şık duruyor. 
#7 
| | — gerektirir. Sık sık 
N ” Ni - 


tırnaklara göre 
daha fazla bakım 
tırnak eti bakım 


kremi kullanın. 


a | Salyfersen ki e 
z | Gm Özellikle manikür 
> CE | SALON yaptırdıktan 
— | sonraki ilk 
z seli GE hafta her sabah 

— CHANEL 

) ——— mutlaka yağ 
- sürün. 


GİVENCHY GUERLAIN TOM FORD LANCOME 


CHANEL OFLORMAR O DIVAGE SALLY 
elo #2 al id OJE, OJE OE HANSEN 
t125 t3.99 t3l OJE, £ 19.50 
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SEKSİ GÖZLER 


Metalik farlar dudaklarınızdaki koyu renkle kusursuz 
bir uyum sağlıyor. Ekstra parlaklık için ıslak görüntü 
yaratan likit farlardan ve metalik eyeliner'lardan 
yararlanabilirsiniz. Renk skalasında koyu morlar ve 
siyaha uzanan griler ön planda ve bu tonlar buğulu 
göz makyajı için ideal. Holografik yani iki ya da üç 
renkli yansımalara fırsat veren farlar göz makyajına 
farklı bir hava katıyor. Makyajımızın olmazsa 
olmazlarından biri de eyeliner. Farklı ve kaligrafik 
çalışmalara yakın değilseniz klasik uygulamadan 
şaşmayın. 


rafik eyeliner uygulamaları sezonun 

en gözde trendleri arasında ama 

», Siyah bir göz kalemi bile etkili bir göz 
makyajı için yeterli. Sadece gün içinde 
akmamasına özen gösterin ve göz 
kapağı ile gözünüzün içine ya da altına 
çektiğiniz çizgilerin birbirini yakalamasına 
dikkat edin. Bronz tonlarda bir far, 

if.bir kalem ve maskara ile harikalar 
yaratabilirsiniz. 


DOLCE&GABBANA 
FAR, 1159 


> 


INGLOT JEL 
EYELİNER, 
165 


n BOBBI BROWN FAR VE JEL 
URBAN DECAY FAR PALETİ, 5225 EYELİNER PALETİ, 5230 


PEMBE-BEYAZ BİR CİLT 


Eğer bir davete katılacaksanız iddialı bir makyaj 
yapmanız gerektiğini düşünebilirsiniz ama 
yanılıyorsunuz. Taze bir cilt ve minimal bir makyaj 
da yeri geldiğinde iddialı görünebilir. Kapatma amaçlı 
olarak koyu kıvamlı fondötenlerden kaçının. Aydınlık 
bir cildin sırrı, üst üste gelecek ince katlarla teninize 
renk ve ışıltı kazandırmak. Beş adımı yani serum, 
nemlendirici, makyaj bazı, kontur ve aydınlatıcıyı 


takip edin. 
ET SCLINNUE 
FONDÖTEN*#GÖZ ALTI 
KAPATICISI, $ 159 


YSL MAKYAJ BAZI, $ 195 


pupa 


Nemlendiricili ya da yağlı 


PR, 
makyaj bazları cildinize 
ekstra bir tazelik katar. 
u Makyaj bazının içine 1-2 
> damla serum 
N ya da nemlendirici ekleyin. 
MAYBELLİNE ğ Elmacık kemiklerinin ve 
STROBING STİCK kaşların bitim noktasının 
AYDINLATICI, İĞEİLAĞATERİ üzerine aydınlatıcı sürün. 
137.99 124 02/58 Pembe ya da şeftali 
e 5. —> tonlarında bir allık yeterli. 


NYX ALLIK, 131.99 
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V *. 
NARS GÖZ ALTI KAPATICISI, £ 130 
kasesi) 
: en 
GE E 


Hİ 


GÜZELLİK 


Gülru İncu 


Mutlak 


'Mutlaka' kelimesi kulağımıza 
iddialı gelebilir ama söz konusu 
cilt bakımı olduğunda artık 
hayatımızda mutlaka yer 
vermemiz gereken ürünler var: 
Neler mi? Ipuçlarımı takip edin. 


MİSEL SULAR 


1. SEPHORA 
MICELLAR YÜZ 
TEMİZLEME SUYU 
11990 

2. LAROCHE- 

POSAY MICELLAR 

! dei (e WATER ULTRA 

İN REAKTİF CİLTLER 
İÇİN MİSEL 
TEMİZLEME 
SUYU, $ 54.90 

3. KERASTASE 


AURA BÖTANICA 


BAL MICELLAME 


MİSEL ŞAMPUAN, 
1120 


Kuruluk ve yanma sorunları yaşayan aşırı hassas ve alerjik ciltlerde 

yapılması gereken ilk uygulama, tahrişin hızla giderilmesi. Misel sular, kuru 

ve hassas ciltleri rahatlatıyor ve cildin nemini koruyor. Son dönemin en 
büyük yeniliklerinden biri de tıpkı cildiniz gibi saçlarınızı da rahatlatan misel 
şampuanlar. Özellikle her gün saçlarını yıkayanlar için hayat kurtaran bir ürün. 


AURA BOTANICA 


ERKEN YAŞLANMAYA KAR 


BIODERMA 
HYDRABIO 
KREM, 
189.50 


Gün içinde yaşanan stres, soğuk, hava kirliliği gibi etkenler cildin 
nemini kaybetmesine ve erken yaşlanmasına neden oluyor. 
Kuru veya çok kuru, nemsiz ve hassas ciltler için geliştirilen 

bu bakım kremi, tek bir adımda cildi"derinlemesine besliyor” 

Cildin dengelenmesinde aktif rol oynarken doğal ışıltısını ortaya 

çıkarıyor ve erken yaşlanmasına karşı korunmasına 
yardımcı oluyor. 


KURU YAĞLAR 


1. NUXE HUİLE 
PRODIGIEUSE 
YÜZ, VÜCUT 
VE SAÇ İÇİN 
KURU YAĞ, 
1129 

2. NARS MONOJ 
BODY GLOW 
KURU YAĞ, 
1195 

3. LIGNEST 
BARTH SAF 
HİNDİSTAN 
CEVİZİ YAĞI, 
1209 


NUXE 


1! Huile Prodigieuse” 
| HUİLE SECHE MULTİ-FONCTIONS 
VISAGE, CORPS, CHEVEUX 


Ans hulles ögötales pröclensex 
Noumrit, rfpare, subtime 


|, ——— 


Kuru yağları sevmemizin en büyük nedenlerinden biri cildimizde uzun süre 
kalması. Yağ diyoruz ama teninizde yağlı bir his bırakmıyor, üstelik çok amaçlı 
kullanabiliyorsunuz yani hem saç hem yüz hem de vücut için kullanabilirsiniz. 
Ayrıca C ve E vitaminleri içeren kuru yağlar su bazlı nemlendiricilere oranla 
cildi daha çok nemlendiriyor. 
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GECE MASKELERİ 


I. LANCOME THE 
OVERNİGHT 
RECOVERY GECE 
MASKESİ, 5270 

2. THE BODY 
SHOP ANTI- 
IMPERFECTION 
ÇAY AĞACI 
GECE MASKESİ, 
179.90 

3. ESTEE LAUDER 
ADVANCED 
NIGHT REPAİR 
RECOVERY 
MASK-IN-OIL 
SERUM, $420 


Bmi260 (50) 


Gece maskeleri önemli, neden mi? Çünkü cildimiz gece boyunca dinleniyor, 
yenileniyor. Gece maskeleri, gece yapılan cilt bakımının gücünü artırıyor ve 
yenilenme sürecini destekliyor. Bunu da cilt hücrelerindeki kolajen, elastin ve 
hyalüronik asit sentezini artırarak gerçekleştiriyor. 
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© 


Misel sular, kuru 
yağlar, gece maskeleri, 
çevre kirliliğinin 
cildimizdeki 
etkilerini önleyen 
nemlendiriciler 
ve stresle savaşan 
serumlar... Onlar yeni 
vazgeçilmezlerimiz.... 


© 


KIRLILIK KARŞITI BAKIM STRES KARŞITI BAKIM 
I. DECLEOR I. CAUDALIE 
HYDRA RESVERATROL 
FLORAL SPF 30 I 3 LIFT SERUM, 5245 
NEMLENDİRİCİ 2. DERMALOGICA 
SÜT, 1170 ; STRESS RELIEF 
2. DIOR ONE BAKIM YAĞI, 
ESSENTİAL 1120 
SPF 50 CITY HYDRA BEAUTY 3. CHANEL HYDRA 
DEFENSE KREM, SERUM BEAUTY SERUM, 
1269 a 1475 
3. KIEHL'S e 
CILANTRO& a 
ORANGE 
EXTRACT 
KİRLİLİK 
KARŞITI CHANEL 
MASKE, 1 175 “ği 
Hava kirliliği, stres, yorgunluk, uykusuzluk... Cildimiz her gün şehir hayatının Stres, kan basıncı ve şekerini artıran, bağışıklık sistemini olumsuz etkileyen ve 
yıkıcı etkilerine maruz kalıyor. Kirli hava ve UV ışınları serbest radikallerin cildin savunma bariyerini delen kortizol hormonunu tetikliyor hatta egzama ve 
etkisini artırırken kolajen yıkımını da hızlandırıyor. Cilt bakımının yeni hedefi, akneye bile neden olabiliyor. Stresin cilt üzerindeki zararlarına karşı en güçlü 
çevre kirliliğinin cilt üzerindeki olumsuz etkisine yönelik. Leke oluşumu ve mat kalkanımız cildi besleyen ve enerji veren antioksidanlar. 
görüntüyle savaşan kirlilik karşıtı bakım ürünleri artık en yakın dostumuz. 
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DIVAGE FAR, 
139 


BURBERRY EYELİNER, 5 119 


DIOR FAR, 1162 


CLARINS FAR, 1 163 


BOBBI BROWN 


Kar tanelerinin beyazlığı, asil 
duruşundan taviz vermeyen gri 
tonlarının en sıkı dostu. Kutupların 
soğuk güzelliğini makyajumıza taşımaya 
ne dersiniz? 


İÇES 


FAR, 1152 


CRABTREE&EVELYN 
OJE, 128.40 


LANCOME FAR, 5130 


MODELS OWN OJE, 
130 


MOLTON 
BROWN DUŞ 
JELİ, 285 


JO MALONE NUTMEG&GİNGER e — 
100 ML PARFÜM, 1440 


LANCOME LIP GLOSS, 1115 


YSL RUJ, 
,t140 


DIEGO DALLA PALMA 
FAR, 589 


EY ŞE 


Nettoyaj 


Coco & Sandalwood 


300ml-10fl oz 


pa 


DOLCE&GABBANA İKİLİ FAR, 110 


ESTEE LAUDER GÖZ KALEMİ, $ 105 
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GÜZELLİK 


Gülru İncu 


Yaf 


Kışın cildimiz özel bir bakım bekliyor; çünkü 
sert rüzgarlar, soğuk hava, klimalı ortamlar cildi kurutuyor ve nem dengesini 
bozuyor. Kışın daha sık karşılaşılan dört cilt problemine odaklandık. 


apn 


Dudaklarınız kurumuş ve çatlamışsa gece yatmadan ve 
sabah evden çıkmadan önce mutlaka kalın bir tabaka 
halinde dudak kremi sürün. Dudak kreminin nemlendirme 
özelliğinin yoğun olmasına dikkat edin. 


| NUXE LIP 
SEPHORA DUDAK KREMİ, $ 19.90 BALM, $35 


| yorar 


Soğuk hava dudak kuruluğunun en belirgin nedenlerinden 
ama bazen parfümlü bakım ürünleri de dudak bakımını 
olumsuz etkileyebilir. Dudaklarınızı yalamaktan vazgeçin, 
bu hareket dudakların daha çok kurumasına ve 
çatlamasına yol açıyor. 


REVE DE MIEL* 


BAUME LİVRES - LİP HALM 


DIOR SWEET EXFOLIATING BALM, $.152 


2 


Cildinizi ölü hücrelerden temizleyin. Sebum üretimini düzenleyen a Sinir ve stres, ağızdan alınan uzun süreli kortizon tedavileri, uzun 
temizleyicileri kullanın. Siyah noktaların giderilerek gözeneklerin YAĞLI VEYA süreli B vitamini kullanımı ve işlenmiş karbonhidrat tüketimi 
sıkılaşmasına yardımcı olan cilt bakım ürünleri önceliğiniz olmalı. AKNELİ CİLT akneye zemin hazırlayabiliyor. Cilt temizliğinin düzenli yapılmaması 
Zerdeçal ile çay ağacı yağı da antibakteriyel ve antiviral özellikleri cildi yağlandırabiliyor ama bunun nedeni metabolizmanın 
sayesinde bakterileri ciltten uzaklaştırıyor. AVENE CLEANANCE bozulması, dengesiz beslenme ya da hormonal sorunlar da olabilir. 
iğ — AKNELİ z ii i BIODERMA 

” BE İÇİN PEELİNG, 759 g z SEBIUM 

? İZ 2 3 meki 

yi EE Li z EĞİLİMLİ 

İK EE a > CİLTLER 

> 23 O: - İÇİN KÖPÜK 

z sa) TEMİZLEYİCİ, 

KIEHL'S BLUE ASTRINGENT HERBAL YAĞLANMA KARŞITI TONİK, 185 184.50 


Ciltteki su kaybının en büyük göstergesi kuruluk. 
Su tüketimine dikkat ederken aynı zamanda cildi 
nemlendiren yağ bazlı temizleme jellerini tercih 
edin. Kuruluğun devam etmesi durumunda mutlaka 
dermatoloğa görünün. 


110 X0130 
TSİİNSEYOİ 
Xo130 
LINK 30 TUNH 
TON3HdAlOd 
IrIMAnY9 


CI5 SERUM, $£ 125 


CLINIOUE 

MOISTURE 
SURGE EXTRA 

KREM, 179 


CAUDALIE POLYPHENOL 


> 
Yüzünüzü yıkarken aşırı sıcak sudan kesinlikle uzan durun. 


HASSAS VE ÇOK Fazla peeling ve maske yapmayın, bu durum cildinizi 
KURU CİLT daha da kurutabilir. 


# 


30 ml / 1 oz 


HYDRATING B. 
MOİSTURE.ENHANCING FLUID > 
WİTH HIGH CONCENTRATIONS 

OF HYALURONIC ACİD 

AND VITAMIN 8s 


SKINCEUTICALS 


SKINCEUTICALS HYDRATING B5 GEL SERUM, $251 


Cildinizi acilen yatıştıran ve tahrişi hızla gideren bir bakım 


nemini koruyor. Cildinizi yatıştırmak için termal sulardan da 
yararlanabilirsiniz, 


MURAD CORRECTING MOİSTURİZER 
KIZARIKLIK KARŞITI NEMLENDİRİCİ, 5214 


ki 
ü 
it 


Bini 
mi 


uygulayın. Misel sular, kuru ve hassas ciltleri rahatlatıyor ve cildin KIZARIKLIK kullanımı kızarıklık, gerginlik, batma, kaşıntı, ödem, ürtiker gibi 


Kalıtımsal, ruhsal, çevresel, mevsimsel veya yanlış kozmetik 


rahatsızlıklara neden olabiliyor. Paraben, parfüm ve renklendirici 


> © >. içeren ürünlerden uzak durun. 


LA ROCHE-POSAY 


e — ROSALIAC UV LEGERE 
KREM, 179.90 — 
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YVES ROCHER KIZARIKLIK KARŞITI 
NEMLENDİRİCİ KREM, 149.90 
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“Kimse aşkta 
ustalaşamaz” 


Demet Cengiz, Aşk Seni Bulur adlı 
kitabında otobiyografik bir kesil 
sunuyor ve “Bir kadının günlüğünü 
herkese açması gibi bir şeydi benim 
yaptığım” diyor içtenlikle. Kurgu da 
yok, yaratılan bir karakter de. 
Bu, gerçeğin ta kendisi. 
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erçek dediğimiz şey olaya 
nereden baktığımıza göre 
değişir, bu sinemada da 
böyledir, edebiyatta da, sanatın 
diğer dallarında da. Gerçeğin 
peşinde koşanlarla kurguyu 
tercih edenler arasındaki 
ezeli savaş sürerken emin olduğumuz tek gerçek var 
ki hayatın bizzat kendisinin kurguya hiç de ihtiyaç 
duyulmayacak kadar gerçek” oluşu. 35 yaşını geçen 
bir kadın aşk ve ayrılık durumlarının ardından hayatı 
sorgularsa hatta olayın değil de mananın peşine 
düşerse ne olur? 

Aşk Seni Bulur, bir roman ya da edebi bir eser 
değil, yazar Demet Cengiz'in hayatının belli bir 
döneminde yaşadıklarının izdüşümü. 

Her kitap ve onun karakteri yaratılırken 
yaşanmışlıklardan etkilenilir. Sizin kitabınız 
otobiyografik bir kesit. Ne anlatıyor Aşk Seni Bulur? 

Bir kadının günlüğünü herkese açması gibi bir 
şeydi benim yaptığım. Biz kitaplar, romanlar, filmler 
mutlu sonla bitsin isteriz. İnsan doğası bu. Çünkü 
umudu kaybetmek istemeyiz. Aşk Seni Bulur'un başı 
mutlu son. Sonra bir hediye gibi gelen başka bir 
mutlu son var. Kitabın devamı 35 yaşını geçmiş bir 
kadının aşk ve ayrılıkla yola çıkıp hayatı sorgulaması, 
mana peşinde oluşu. Matrak da bir hayatım var, kendi 
çapında sitcom olan... Hepimizin çeşitli arayışları var 
yaşamda. Bu benimki. 

Aşkın yaşı yok elbette ama ilk gençlik çağında aşkı 
algılayışımızla 30'dan sonra algılayışımız da aynı değil. 
Hayat ya da yaşanmışlıklar aşkı algılayışımızı olumlu 
mu etkiliyor olumsuz mu? 

Yaşla algı kesin olarak değişiyor ancak daha 
önemlisi parmak izi gibi, her bir aşk ötekinden farklı. 
Dinamikleri farklı, hediyeleri farklı, imtihanı farklı. 
Kimsenin asla ustalaşabileceğine inanmıyorum. 
Sorular hep başka yerden gelebilir. Tecrübenin laneti 
var. Canınızı çok yakan bir aşk tecrübe ettiyseniz 
korkmanız, kaçmanız, istememeniz normal. 

Aşk kendi kurgusunu yaratan bir şey, öyle pat diye 
karşınıza çıkmıyor. Peki çıkınca oturup hesap kitap 
yapmalı mı üzerinde, mesela aşkı yaşamanın kuralları 
var mı sizce? 

Aşkla ilgili herkesin edecek lafı var. Hiçbir 
zaman bitmiyor konuşmalar. Sabaha kadar konuşsak 
bitiremiyoruz. Bana ilginç gelen bilinçaltımızın 
bizden altı saniye önce aşık olması. Bilinçaltı kodları 
çok önemli. Aşk sizi en doğru seçime götürmeyebilir, 
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çünkü aşk bilinçle yapılan bir seçim değil dolayısıyla 
hesabı, kitabı yok. Halil Cibran “Aşkın kendini 
gerçekleştirmekten başka arzusu yoktur” der. 

Öyle işte! Aşk size istediğinizi vermez. Gel deyince 
gelmez. Git deyince gitmez. Bir kurala bağlanamaz 
bu nedenle ama ona teslim olun. Çok iyi bir 
öğretmendir. 

Sizin için neler ifade ediyor aşk, hayatın anlamı mı 
yoksa geçici bir hevesten mi ibaret? 

Aşk bana göre insanın tanrısal olanı hissetmesi 
veya ona en yakın olan titreşimde olması. Aşk en 
romantik olmayan ifadeyle bir kimyasal heyecan ve 
buna bağlı algı bozukluğu. Aşkın gözü kör derler 
ya, çok doğru. Geçici bir heves değil ama aşık olma 
halindeki hormon salınımı maksimum üç yıl sürüyor. 
Fakat aşk sizi genişletir, büyütür. Fiziksel olarak da 
zihinsel ve ruhsal olarak da sınırlarınızı genişletir ve 
belki de aşarsınız sınırlarınızı. Şair ve filozof olmanız 
ise garanti. 

Aşkı nasıl yaşarsınız, neleri, hangi duygusal 
durumları değiştirir hayatınızda? 

Aşka teslim olmak gerekir. Bir kere sizi fiziksel, 
zihinsel ve ruhsal olarak genişletecek bu süreç 
bir hediyedir. Her nasıl gelişip biterse bitsin aşk 
kapınızı çaldıysa çok şanslısınız. Mutlu musunuz, 
ona bakacaksınız. Sizi kronik olarak mutsuz ediyorsa 
o aşkta ısrar etmek doğru değil. İlişkilerde de çok 
basit bir kural var; niyet. Seninle geçinmeye gönlü 
olan geçinir. Olmayan ise geçinmez, bahaneler bulur, 
sorunlar yaratır. 

Kitabın çıkış noktasının ayrılığın ardından bir 
kadının iyileşme çabaları olduğunu söylüyorsunuz. Siz 
bu süreci nasıl yaşadınız? 

Ben önce telaşla iyi hissetmek için kendimi 
fiziksel ve ruhsal olarak meşgul edebildiğim kadar 
meşgul ettim. Aslında acelecilik ve meşguliyet en çok 
sığındığımız kaçış yöntemleri. Önce acıyı iyice bir 
yaşayıp sindirmek gerek. Sonra acıda ısrar etmeden 
iyi hissetmek için kendine dönmeli insan. Her gün 
en az 20 dakika yürüyün. Beyninize iyi gelecek. Acıyı 
yüceltmeyin. Seyahat etmek, meditasyon yapmak, 
sosyalleşmek iyi geliyor insana. 

Herkesin yaşama karşı direnç gösterme şekli 
farklı. Siz zorlukların üstesinden gelmek için neler 
yapıyorsunuz? 

Yöntemlerim sürekli değişiyor ama en çok yazmayı 
seviyorum. Sevmek de değil aslında. Olma biçimi 
bu: Yazarım. Bu kitabı da kendime yazmıştım zaten. 
Basma fikri sonradan gelişti. 
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Aşk size istediğinizi 
vermez. Gel deyince 
gelmez. Git deyince 
gitmez. Bir kurala 
bağlanamaz... 


Yazarlığın sizin için en vazgeçilmez yanı ne? 

En olmadık yerde zihniniz geri planda çalışıp 
yüzeye bir kelime, bir ifade, bir cümle, bir bakış 
açısı getirir. O anlar çok özeldir. Sanki içinizdeki 
biri size konuşur. Yaşadığımız hayatlarda sadece 
kendimiz olmayı biliyoruz. Başkalarını ise sadece 
empati yapabilirsek tahmin ediyoruz. Eğer kurgusal 
bir roman veya öykü yazıyorsanız başkaları olmayı da 
tecrübe ediyorsunuz. Bu muazzam bir his. 

Aşkı anlatan en sevdiğiniz edebiyat karakterleri 
kimler? 

Ben Halil Cibran'ı çok severim. Her konuda 
yaklaşımını, ifadelerini etkileyici bulurum. Aşkı da 
en iyi anlatanlardan biri odur bence. Şemsi Tebriz"i, 
Mevlana, Nazım Hikmet, Cemal Süreya, Turgut Uyar 
aşkı ayrı bir anlatır. 
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“Genç nesil için kariyer önerilerim; 
ne yaparlarsa yapsınlar tulkuyla 
yapsınlar ve yaptıkları her şeyin 
kendilerine katkıda bulunacağını 

düşünerek hareketl etsinler.” 
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“İşini 
inanç ve 

sevgiyle 
YAP” 


“Profesyonelliğin en önemli 
sırrı; kişinin yaptığı işi 
imanarak ve severek yapması” 
diyor Cetaphil Pazarlama 
Yöneticisi Nihal Şen ve ekliyor; 
“Hem özel hayatta hem iş 
hayatında başarıyı etkileyen 
en önemli faktörlerden biri ise 
hayatı sadeleştirerek yaşamak.” 


Röportaj GÜLRU İNCU 
Fotoğraf NURDAN USTA 


978 yılında Çorum'da doğan Nihal 
Şen, 2001 yılında Ortadoğu Teknik 
Üniversitesi Biyoloji Öğretmenliği 
Bölümü'nden mezun olmuş, 
ardından aynı bölümde biyoteknoloji 
alanında yüksek lisansını tamamlamış. 2006 
yılının ocak ayında tıbbi tanıtım sorumlusu 
olarak ilaç sektörüne geçmiş ve Onkoloji- 
Hematoloji alanında üç yıl çalışmış. Eczacıbaşı 
İlaç Pazarlama'nın farklı alanlarında tıbbi 
tanıtım sorumlusu, ürün müdürü ve uzman 
ürün müdürü olduktan sonra 2017'nin nisan 
ayından itibaren aynı grupta pazarlama 
yöneticisi olarak görev yapıyor, pediatri ve 
dermatoloji portföylerini yönetiyor. Küçük bir 
çocukken pediatrist olmak istiyormuş, sonraları 
fikri değişmiş ama sonunda yine tıpla ilgili 
bir meslekte ve hatta pediatri uzmanlarıyla 
çalışmanın kaderinde olduğuna inanıyor. Nihal 
Şen de her başarılı kadın gibi işine aşık. Uzun 
vadede kariyer hedefleri daha çok sorumluluk 
alacağı, çalıştığı şirkete ve kendine katkıda 
bulunacak bir pozisyonda yer almak üzerine 
kurulu. 
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HAYATI SADELEŞTİRMEK LAZIM 


İş hayatı, üzerine bir de şehir hayatının 
getirileri olan stres, koşuşturma, trafik ve 
kalabalık eklenince insan çileden çıkarabiliyor. 
Nihal Şen tüm bunlardan kurtulmanın yolunu 
hayatı basitleştirmekte bulmuş. “Hayatın bu 
kadar yoğun ve karmaşık geçtiği bu günlerde 
her şeyi olabildiğince sadeleştirerek yaşamak 
gerektiğine inanıyorum. Bunun hem özel hayatta 
hem de iş hayatında başarıda etkili olduğunu 
düşünüyorum” diyor. İş dışında da çok seyahat 
ediyor. Gittiği yerleri, sanki oranın yerlisiymiş 
huzurlu ve sakin şekilde sindirmeyi çok seviyor. 
Müze gezmekten çok, sokaklarda kaybolarak 
şehri keşfetmenin değeri paha biçilemez onun 
için. Yurt dışı seyahatlerini genelde daha önce 
görmediği yerlerde planlamaya çalışıyor fakat 
Barcelona, Prag ve Paris bulunmaktan en keyif 
aldığı şehirler. Yurt içinde ise yaz tatili için 
eşiyle Ege kıyılarını tercih ettiklerini söylüyor. 
“Eşimle birlikte son yıllardaki favori tatil 
destinasyonumuz Selimiye. Bodrum, Alaçatı, Kaş 
ve Cunda da tatil için gitmeyi sevdiğimiz yerler 
arasında.” Şen'in son zamanlardaki en büyük 
hobisi ise seramik. “Bir kursa gidiyorum. Nasıl 
geçtiğini anlamadığım dört saatimi her hafta bu 
güzel aktiviteye ayırmaya çalışıyorum” diyerek 
sürdürüyor sözlerini. 


EE m a m a 
TAMAMLAYICI DETAYLAR 


1. Çocukluğumu düşündüğümde aklıma ilk gelen 
görüntü müstakil evinizin bahcesinde arkadaşlarınla 
oynadığınız oyunlar. 


2. Başkalarında asla katlanamadığım kişilik 
özelliği; tiyolarlık. 

3. Tatlı yemeleten asla vazgeçmem, sonradan pişman 
olacağımı bilsem bile. 


4. Gerçek hayattaki kahramanlarım; onem, babam 
ve obilerin. 


Başucu kitaplarım; Küre Mantolu Madoma, 
Serenad ve Küçük Pevs. 


oi 


6. En sevdiğim yazarlar; Sabahattin Ali ve Dax 
Bonn. 


7. Mutlaka yapılacaklar listemin ilk sırasında 
Londua seyahati Van. 


8. Son günlerde en çok İstonbul'un tuayiğinden şikayet 
ediyohum. 


9. Bugüne kadar gördüğüm en güzel şehir 
Banelona. Yemekleri, Kovası Ve inanılmaz enerjisi beni 
her Seyeninde çok mutlu ediyor. 


10. 


mi 


Cetaphil Ken, teleğonun ve kitabın seyahatlerde asla 
yanımdan ayırmadığım üç şey. 
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Cetaphil bakım kremlerinin 
yanı sıra Benefit They're 
Real! maskara, MAC'in 
Jondötenleri ve KIKO allık 
Şen'in favorileri arasında. 


VAZGEÇİLMEZ I10'U 
ı. 


9. 


Ailem. Birbirine çok bağlı 
bireyleri olan, çok özlediğim, 
her şeyiyle saygı duyduğum 
ve içinde bulunmaktan büyük 
gurur duyduğum vazgeçilmezim. 
Dostlarım. Yıllar geçtikçe 
sayısı azalan ama paylaşımı 
artan, olduğum gibi beni 
kabullenip seven, birlikte 
olmaktan çok zevk aldığım 
insanlar. 

İşim. Evden daha çok vakit 
geçirdiğim, bana çok büyük 
tecrübe kazandıran, birlikte 
çalışmaktan zevk aldığım 
insanların olduğu yer. 

Eşimle seyahat etmek. 
Onsuz olmaz. 

Cilt bakım ürünlerim. 
Cetaphil Dermacontrol serisi. 
Film izlemek. Evde eşimle 
birlikte film izlemeyi hiçbir şeye 
değişmem. 

Yemek yapmak. 
Arkadaşlarıma evde yemek 
yapmayı çok severim. 
Seramik yapmak. Çamura 
elle dokunarak hayatın tüm 
karmaşasından uzaklaşmak ve 
yaratıcılığı kullanarak farklı bakış 
açıları kazanmak mümkün. 
Tatlı yemek. Vazgeçilmez. 


10. Konsere gitmek. 


OCAK 2018 elele 777 


elele AVON 


KADİN 


ÖDÜLLERİ 
107 


SPORDAN MÜZİGE, 
BILIMDEN SANATA 
YILIN EN BAŞARILI 
KADINLARI 
ÖDÜLLENDİRİLİYOR. 


DERYA ERDİL HALE HÜSAMETİN KALBEN 3 MEHMET TAN TÜRKAN 
BAYKAL  YAŞAROĞLU SOYGAZİ O KOÇAN ATKAYA  Y.YILMAZ SAĞTÜRK (| DERYA 


YILIN KADINLARI 
BELLİ OLUYOR 


OYUNCU YAZAR SOSYAL SORUMLULUK 
Aslı Enver Arzum Uzun Aylin Sezgin 
Bensu Soral Ayşe Kulin Canan Güllü 
Bergüzar Korel Azra Kohen Dilek Livaneli 
Büşra Develi İclal Aydın Meryem Uzerli&Esra Oflaz 
Gonca Vuslateri İnci Aral Güvenkaya 
Nesrin Ercan 
GİRİŞİMCİ ŞARKICI GAZETECİ 
Aslı Elif Tanuğur Aleyna Tilki Ahu Özyurt 
Burçin Karababa Ceylan Ertem Gülden Aydın 
Evrim Tankuş Gülşen Melis Alphan 
Melek Özdemir&Hale Nal Hadise Nazlı Çelik 
Tülin Akın Sıla Özlem Gürses 
BİLİM SPORCU GÜZEL SANATLAR 
Ayşe Ören Eda Erdem Dündar Burçak Bingöl 
Neval Çam & İçten Bozkurt Esra Nur Gökçek Dilara Fındıkoğlu 
Mahinur Ergun 


Meryem Bekmez 
Yasemin Adar 
Zeliha Ağrıs 
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Prof. Dr. Feryal Özel 
Prof. Oya Başak 


Nehir Özzengin 
Yonca Karakaş 
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GÜZEL 
SAATLER 


Hava puslu, karanlık ve soğuk, 
doğru ama sürekli şikayet etmenin 
de kimseye faydası yok. Bu ay kışın 

keyfini çıkarabileceğimiz her şeye 
daha çok zaman ayıralım. 
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6 ş hayatının, ev işlerinin stresi insanda tat mı 
bırakıyor?” diye düşünebilirsiniz, haklı da 
olabilirsiniz. Diğer yandan size sürekli empoze 
edilmeye çalışılan fikirler ya da kurallarla 

yaşamak zorundasınız; “Şunu şöyle yapmalı, bunu böyle 
yapmalı”, Sevmediğin insanları hayatından çıkarmalı”, 
“Hep pozitif olmalı”, “Herkesi olduğu gibi kabul 

etmeli”, “Şekerden uzak durmalı, onu yeme, bunu asla 
yeme!” İşte bu ve bunun gibi yığınla yaptırım beyninizin 
kıvrımlarında dolanırken belki de ihtiyacınız olan şey 
birkaç huzur dolu saattir. Siyah-beyaz bir film, mesela 
aile olmanın güzelliğini anlatan Şahane Hayat (ltsa 
Wonderful Life), doğru ilişkinin karşınıza çıkması için 
zamana ihtiyacınız olduğunu anlatan Tatil (Holiday), 
Kate Winslet ve Jim Carey'le Eternal Sunshine of the 
Spotless Mind ya da sıcak bir çikolata eşliğinde ayağınızın 
dibinde kıvrılan köpeğinizle yağmuru izlemek, pişerken 
evi mis gibi kokutan bir kek, içine tarçın çubukları 
atılmış bir demlik çay, kalabalık kafelerde gürültüyü 
dinlemek yerine ayağınızı uzatıp en sevdiğiniz yazarla 
baş başa olmak, bir Leonard Cohen albümü dinlemek 
mesela... Belki de mutlu olmak için ihtiyacımız olan tek 
şey biraz kendi kendimizle olmak ve bundan keyif almaya 
çalışmaktır. 
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HEMEN ŞİMDİ 
BAŞLAYIN 
YENİ YILA GÜZEL BİR BAŞLANGIÇ YAPMANIN TEK 
YOLU KENDİMİZE YATIRIM YAPMAK. BU AY BASİT 
AMA ETKİLİ YÖNTEMLERLE 10 ADIMDA BİR ŞEYLERİ 
DEĞİŞTİRMEYE NE DERSİNİZ? 
1. Doğru insanlarla zaman geçirin. 
2. Mutluolmak için kendinize şans tanıyın ve 
önceliği kendinize verin. 
Kendinizle gurur duyun. 
Yaşadığınız anın farkına varın. 
6. İstediğiniz konuda bir sonraki adıma 
geçebileceğinize inanın. 
7. Onları kıskanmak yerine çevrenizdeki 
insanların başarılarıyla mutlu olun. 
8. İç sesinizi daha çok dinleyin. 
Mükemmel olmaya çalışmaktan vazgeçin. 
10. Sadece kontrol edebileceğiniz şeylere 
odaklanın. 
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GÜNE 
GÜZEL BİR 
BAŞLANGIÇ 

İÇİN DİNLEYİN 


I. Slav Dansları No. 2 
Mi Minör/Antonin Dvorak 


ME; 
— 
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2. Goldberg Varyasyonları / 
Johann Sebastian Bach 


3. Carmen Suiti/ 
Georges Bizet 


© 


4. Vocalise/ 
Sergei Rachmaninov 


a 
>. 
> 
5. Libertango/ 
Astor Piazzola 


pa 


6. Only Trust Your Heart / 
Stacey Kent 


7. Let's Fall in Love/ 
Ella Fitzgerald 


Ki 
8. Let It Snow! Let It Snow, 
Let lt Snow/Frank Sinatra 


©) 


9. Over the Rainbow/ 
Judy Garland 


A 
J 
10. Somethin? Stupid/ 


Robbie Williams& Nicole 
Kidman 
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KAMERAARKASI 


GERCEK. ACIMASIZ 
KARANLIK 


Onur Saylak'ın yönetmen koltuğuna oturduğu, Hakan 
Günday'n aynı adlı eserinden uyarlanarak sinemaya 
aktarılan Daha filminin yaralıcıları ve başrol oyuncusu Hayat 
Van Eck ile, filmin kamera arkasına konuk oluyoruz. 


Yazı LEYLA BİLGİN 
Fotoğraf SELEN ÖZER GÜNDAY, SEVGİ CAN 


akel Dink'in, Hrant Dink'in cenazesinde söylediği “Bir Saylak'ın ilk uzun metraj yolculuğu. Başrollerini Ahmet 
İR süs bir katil yaratan karanlığı sorgulamadan Mümtaz Taylan ve Hayat Van Eck'in paylaştığı filmin çekimleri 
hiçbir şey yapılmaz kardeşlerim” sözleri film biter 2016 yazında Antalya'da gerçekleşti. Onur Saylak'ın boş 
bitmez kulağımda yeniden çınladı. Film, 14 yaşındaki bir tepe üzerine kurduğu setin kamera arkasında ise filmin 
Gaza'nın acımasız dönüşümünü, baba-oğul çatışmalarını, son aksine eğlenceli ve renkli bir dünya var. Filmin dünyada ve 
yılların en can alıcı sorunu mültecileri abartısız ve gerçekçi Türkiye'de katıldığı festivallerden aldığı ödüller ve övgü 
bir dille yüzümüze vuruyor. Yönetmenin yarattığı karanlık ve dolu yorumların sebeplerini öğrenmek istiyorsanız Daha 12 
çarpıcı dünyada, iktidar ve şiddet meseleleri irdelenirken siz Ocak'ta vizyona giriyor. Yönetmen Onur Saylak, yazar Hakan 
koltuğunuzda müthiş bir rahatsızlık duyuyorsunuz. Hakan Günday ve oyuncu Hayat Van Eck, Daha'nın kamera arkasında 
Günday'ın aynı adlı eserinden uyarlanan Daha filmi, Onur yaşananları anlattı. 
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ği ON Onur Saylak: “O kadar çok konuştuk 
1. ki... Kafaları o kadar yaktık ki... 
Hayalleri gerçekleştirmek için...” 


Hakan Günday: “Aslında her şey bir 
karşılaşmayla başladı; hikayeler anlatmak 
isteyen iki kişinin karşılaşmasıyla. 

Sonrası ilham almak ve ilham vermekti. 
Daha, bu ilhamlar üzerine inşa edildi.” 


ço ir 4 


Onur Saylak: “Masanın iki ucu... Öylesine uzak 
öylesine yakın olsun istedim ki! Baba oğluna, oğul 
babaya bir nefes kadar.” 


Hakan Günday: “Daha, canları pahasına 

bir yolculuğa çıkımış olan göçmenlerin zorla 
bekletildikleri bir mola yerinde yaşananları 
anlatır. Bu mola yeri, bir babayla oğlun evidir. 
Ve bu babayla oğlun arasındaki mesafe en az 
bu masa kadardır. Her öğünü birlikte karşılıklı 
oturup yeseler de o masada ikisi de yalnızdır. Ve 
eğer amacınız bir aile sofrasındaki yalnızlıkları 
anlatmaksa o masanın iki tarafına da oturmanız 
gerekir. Çünkü bir aile sofrası, etrafındaki her 
sandalyeden farklı görünür.” 
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il 


SKANDALI» 


Onur Saylak: 
“İşte en sevdiğimden. 
Kavurucu sıcakta yine 
konuşuyoruz aynı 
şemsiyenin altında. 
Belki de önemli olan 
sadece buydu.” 


Onur Saylak: “Hakan'ın Kandalısı. 
Öylesine heyecanlandım ki bir Hakan Günday 
kitabı ilk defa sinemaya aktarılıyordu. Benim 
ilk göz ağrım olacak. Kandalı...” 


Hakan Günday: 
“Daha'daki 
karakterlerden biri 
de güneşti aslında. 
Isıtan, kavuran, 
terleten, eriten ama 
hayat veren güneş...” 


Hakan Günday: “Daha'nın hikayesinin 
geçtiği kasaba: Kandalı... Kandalı'yı hayal 
edişimden yıllar sonra tabelasıyla yan yana 
geldiğim an, benim için, sinemayla ve büyülü 
gerçeklik etkisiyle tanışma anıydı. Ve hepsi de 
o tabelanın arkasındaydı. Sinema da, büyülü 
gerçeklik de...” 


Onur Saylak: “Hep konuştuk, 
tartıştık. Kandalı'yı yukarıdan gören 
o ağacın altında, sahneyi nasıl daha 
etkili hale getiririz diye. Kafamdaki 
bandana da çok havalı durmuş.” 


Hakan Günday: “Bazen bir ağaç 
gölgesinde durur ve konuşursunuz. 
Belki de ağaç gölgeleri bunun için 
var. Ve belki de insanlığa dair bütün 
hikayeler o ağaç kovuklarında saklı.” 
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Onur Saylak: “Öyle 
şanslıydık ki... Bu filmin 
yaratıcı ekibi 36-40 derecede 
Antalya sıcağında düşlerimizi 
yaratıyordu. Onlara sonsuz 
teşekkürler. Mültecilerin 
bekleme yeri burası, o 
meşhur depo.” 


Hakan Günday: 
“Göçmenlerin zorunlu 
olarak bekletildiği depo... 
Bir zamanlar romanda 
tasvir etmeye çalıştığımdan 
çok daha sıcak ve çok daha 
karanlık. Çünkü gerçek. 
Ve işte bu da hiçbir şeyin 
gerçeklikten daha şiddetli 
olamayacağına bir örnek 
daha...” 


Hayat Van Eck: 
“Çektiğimiz ilk sahnelerden 
biri. İlk defa kamera 
karşısındayım. Destek ve 
yardım çoktu ama buna 
rağmen içimdeki heyecanı 
bastıramıyordum. Burada 
kendi kendime bir rap şarkısı 
söyleyip dans ediyordum. 
Dans etmeyi bilmeyen ve 
hayatında 1-2 takım marşı 
dışında şarkı söylemeyen 
birisi olarak, keyifliydi.” 


j 
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KAMERAARKASI 


Hayat Van Eck: “Kafa 
kafayız ve Ahmet Abi 
ensemden sıkıca kavramış, o 
kadar stresli ki tek bir kelime 
etmek zor. İster istemez 
yansıtmak istediğim kapana 
kısılmış hissiyatı gerçekten 
oluşmuştu.” 


Hayat Van Eck: “Kendimi 
kasmaktan boynuma ağrılar 
girmeye başlamıştı. Amatörlüğün 

yükü ile cebelleşirken istemeden 

çok kasıldığımı fark ettim. ç 
İstenileni vermek çoğunlukla kolay 
olmuyordu. Her güzel şeyin bir 

bedeli olduğu gibi bu muhteşem İS 
macera da çok yorucuydu.” a 


Hayat Van Eck: “Ölüm 
basit olduğu kadar karmaşık, 
kolay olduğu kadar da 
zor bir gerçeklik. İnsanın 
kapasitesini anlamak ve 
neleri becerebileceğini 
öğrenmesi için kendisiyle 
baş başa kalması şart. Burada 
yapmaya çalıştığım da bu.” 


126 elele OCAK 2018 : www.elele.com.tr 


www.elele.com.tr 


KISACA DAHA 


14 yaşındaki Gaza, yaşadığı küçük sahil 
kasabasından ayrılarak büyük şehirde 
liseyi okumayı hayal ederken, babasının 
onu insan kaçakçılığı şebekesinin 

bir parçası haline getirmesiyle 

suçla tanışır. Gaza'nın ergenliği, 
babasının baskıcı karakteri ve sürekli 
gözlemlediği göçmenlerle geçmeye 
başlar. Gaza, babası gibi şiddet ve baskı 
üzerine bir hayat mı kuracaktır yoksa 
o da bir göçmen mi olacaktır? 
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HATIRLAMIYORUM! 


Partnerinizle hatırlamadığım bir seks yaşadınız mı? 
Tepkisiz, konuşmadan ve hatta vobot gihi. Seksomnia 
hastalığı uyku sırasında gelen seks yapma isteği olarak 


tanımlanıyor ve biraz da uyurgezerliğe ben2iyor... 


azı hastalıkların çok garip 
| e kabul etmeliyiz. 

Seksomnia da bunlardan 
biri. Uyku sırasında gelen seks 
isteği, partneri uyandırma, onu 
sekse yönlendirme, cinsel birleşme, 
ardından derin bir uyku ve sabah 
ağır bir yorgunluk... Aslında buraya 
kadarının normal kabul edilebildiği 
zamanlar olabilir, ancak burada garip 
olan detay sabah yaşanan hiçbir 
şeyi hatırlamama durumu. Hatta 
durum göründüğünden daha bile 
karmaşık. Amerikan Uyku Tıbbı 
Akademisi'ne göre bu gerçek bir 
klinik vaka. Çünkü durumun altında 
genellikle psikiyatrik başka sebepler 
yatıyor. Sleep Forensics Associates'in 
araştırmacılarından Dr. Michel 
Cramer Bornemann, “Beyin, yaklaşık 
100 milyar nörondan veya beyin 
alt birimleri arasında etkin iletişim 
sağlayan elektrik bağlantılardan 
oluşur. Tüm elektrik sistemlerinde 
olduğu gibi, iletim hataları oluşabilir. 
Buna 'anahtarlama hataları” deniyor. 
Uykuda, anahtarlama hataları 
beynin önceden durgun bölgelerini 
harekete geçirirken, diğer alanları da 
çevrimdışı bırakabiliyor. Uyku ile ilgili 
hatalı davranışlarda uyku-uyanma 
merkezinin yakınında yer alan alt 
birimler tetiklenerek ilkel otomatik 
davranışları ortaya çıkabiliyor. Basitçe 
belirtmek gerekirse, uykudaki 
elektriksel anahtarlama hataları, 
gerçekte bizim içimizde yatan hayvanı 
ortaya çıkarabiliyor” diyor. 
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SONRADAN ORTAYA 
ÇIKABİLİYOR 


Omrümüzün yaklaşık üçte birini uykuda 
geçiriyoruz. Bu yüzden uykuda görülen 
bozukluklar yaşam kalitemizi doğrudan 
etkiliyor. Uykudan aniden uyanıp, 

birçok şeyi bilinçsizce yapabiliyoruz. 
Aslında seksomnia da bunlardan biri. 
Seksomnia terimi, tıp literatürüne ilk 

kez 2003 yılında yeni bir parasomnia 
olarak girdi. Durumun adli vakalara 

yani tecavüzlere ulaşmasıyla birlikteyse 
çok daha fazla incelenmeye başlandı. 
Uzun yıllardır evli insanlar arasında da 
yaşanabilen bu durum, yıllarca normal 
bir hayat sürdükten sonra bir anda ortaya 
çıkabiliyor ve ciddi sonuçlar doğurabiliyor. 
Uykuda partnerinin isteğine bakmaksızın, 
anormal bir cinsel dürtü ile başlayan 

seks alışılmadık şekilde fantezilerle 
sonlanabiliyor. 


Seksomnia aynı anda 
uykuda konuşma ve 
uykuda yürüme ile 
birlikte görülebiliyor. 
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“İKİ YIL FARKINA VARMADIK” 


“Zaman zaman gecenin bir yarısında hiç konuşmadan, 
uykumun ortasında beni okşayarak uyandırıyordu eşim. 
Hiç konuşmadan, benim söylediklerime de yanıt vermeden 
donuk bir yüz ifadesiyle, normal birlikteliklerimize 
benzemeyen bir şekilde benimle birlikte oluyordu. 

O anlarda sanki karşımdaki karım değil de yabancı 
birisiymiş gibi hissediyordum. Hatta bunun onun.bir 
fantezisi olduğunu düşünerek, çok da garipsemeden ayak 
uydururdum. Ancak sabah uyandığımızda bu durumu 
hatırlamadığı ve ağır yorgunluklarla uyanmaya başlayınca 
durumu konuşmaya başladık. Canımı yakacak, beni 
üzecek bir şey de yapmadı. Fakat durumu öğrendikten 
sonra ağır bir suçluluk duygusu yaşadı. Bunun bir hastalık 
olabileceğini aklımızın ucundan bile geçirmemiştik. Şimdi 
psikolojik destekle durumu çözmeye çalışıyoruz.” 


DAHA ÇOK KADINLARDA 
GÖRÜLÜYOR 

Tıp dünyasında'uykuda seks 
hastalığı adıyla bilinen rahatsızlık,daha 
çok kadınlarda görülüyor. Belirtileri 
nedeniyle uyurgezerlikle veya sara 
nöbetleriyle karıştırılabiliyor. Hasta 
sabah uyandığından ise sanki üzerinden 
tır geçmiş kadar yorgun olabiliyor. 
Hasta, bilinçli olarak gerçekleştirmediği 
bu durumun sonuçlarını gördüğünde 
ise korku, suçluluk, utanç, hüsran ve 
şaşkınlık gibi duygular yaşayabiliyor. 
Partnerde ise kızgınlık, şüphe, korku 
hisleri görülebiliyor. Uzmanlar 
hastalık ile ilgili net bir çözüme 
henüz ulaşmış değil. Ancak genellikle 
bu durumla karşılaşıldığında önce 
olay detaylı bir şekilde sorgulanıyor, 
sonrasında ise hastalığın derecesi 
belirleniyor. Hasta ve ailesi, mevcut 
ve geçmiş uyku bozuklukları 
açısından değerlendirilerek, ayrıca 
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hastanın alışkanlıkları (uyku azlığı, 
ilaç kullanımı,alkol alımı), hastanın 
güncel ve geçmiş tıbbi öyküsü, ailesinin 


geçmiş tıbbi öyküsü, iş yaşamındaki 
zorluklar detaylıca sorgulanıyor. 

En etkili tedavi yöntemi olarak ise, 
psikoanalitik tedaviler gösteriliyor. 
Çünkü hastalığın bilinçaltında yatan 
başka psikiyatrik sorunlardan kaynaklı 
olduğu düşünülüyor. Seksomnia aynı 
anda uykuda konuşma ve uykuda 
yürüme ile birlikte görülebiliyor. Aşırı 
stres hastalığın seviyesini artırabiliyor. 
Hastalara önerilen en basit tedavi 
yöntemleri ise;uykudan birkaç saat 
önce televizyonla ilişkinin kesilmesi, 
ağır yemekler ve alkolden kaçınma, 

ılık bir duş ve rahat bir yatakta 
uyuma... Eğer partnerinizin ya da 
kendinizin seksomnia olabileceği ile ilgili 
endişeleriniz varsa, mutlaka bir uzmana 
danışın. Ve kiminle uyuduğunuza 
dikkat edin! 
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SEKS 


Simay Engür 


artnerinizle birlikte oyun 

bahçenize türlü yaramazlıklar 

eklemekten hoşlanıyorsanız, 

size geleneksele başkaldıran 

bir tavsiyemiz var: Pornografik 

filmler izlemek. Sanatın 
kurmaca atmosferinin hayal gücümüzü her 
daim canlı tuttuğunu söylemek mümkün. Öyle 
olmasaydı Grinin Elli Tonu, fantezilerimizin 
G noktası haline gelmez; Cemal Süreya'nın 
“Yoksuluz gecelerimiz çok kısa. Dört 
nala sevişmek lazım” dizeleriyle bu denli 
kendimizden geçmezdik. Peki söz konusu erotik 
filmler olduğunda neden çekimser kaldığınızı 
hiç düşündünüz mü? Porno üzerindeki eski 
algı, onların son derece ahlak dışı ve yalnızca 
erkeklere göre olduğu yönündeydi. Yeni bakış 
ise kadınların porno izleme özgürlüklerini 
sonuna kadar destekliyor. Nasıl mı? Sevişme 
eyleminin öznesinden çok nesnesiymiş gibi 
kadını aşağılayan, metalaştıran erotik filmlerin 
yerini her iki cinsin de arzularına yer veren 
feminist pornolar almaya başladı. Hatta 
yönetmen koltuğunda kadınlar bile yer almaya 
başladı! Son derece şiirsel bir bakış açısıyla 
pornografik filmler çeken Erika Lust, kadının 
ve erkeğin arzularına eşit bir şekilde yer veriyor. 
Üstelik bunu içerik bulmakta zorlanan ancak 
porno izlemek isteyen kadınlar ve partnerleri 
için yapıyor. Günümüzde eski bakışı ters köşeye 
yatıran birçok pornoya ulaşmak mümkün; yani 
artık sevişme eylemi, tek bir cinsin arzularına 
atfedilmiyor. Kadınları yalnızca bir seks objesi, 
maruz bırakılan, köle olarak göstermeyen bu 
yeni pornografi tavrı, sizce de bir şansı hak 
etmiyor mu? 
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YENİ BAKIŞ 


Ataerkilliğin sularında yüzen porno sektöründe, kartlar 
artık kadınların elinde. Nasıl mı? Son yıllarda porno, çiftlerin 
heyecan ve tatmin gleşini fililleyen modern bir ritüel olarak 
karşımıza çıkıyor. Onyargılardan sıyrılıp, yatak odamıza taze 
bir bakış açısı ekleyin; çünkü pornografik filmler kadınlar 
cephesinde de dokunulmazlığını ilan etti! 


KARAR SİZİN 

Partnerinizle birlikte farklı arayışlar 
içerisindeyseniz, porno izlemek sizin için 
yepyeni bir pozisyon olabilir. Şunu bilmekte 
de yarar var; kadını alaşağı eden içerikler bir 
yana dursun, porno izlemek kesinle sağlıksız 
ya da ahlaka ters düşen bir durum değil. Hayal 
gücünüze yeni soluklar kazandırmak ve haz 
noktalarınızı partnerinizle birlikte keşfetmek 
son derece sağlıklı bir deneyim olabilir. Yani 
cinsel arzularınızın sınırlarını genişletmek 
ve onları nasıl tatmin edeceğinizi bir nevi 
deneyimlemek için pornografik filmlerden 
referans almakta özgürsünüz. 

Seksolog Rayka Kumru, pornonun cinsel 
yaşama heyecan katabileceği fikrini destekliyor 
ve şöyle diyor; “İletişime açık olunduğu ve 
partnerlerin ne isteyip istemediğine saygı 
duyulduğu sürece, porno tabii ki bir 
çiftin hayatına heyecan katabilir. 
Heyecandan daha önemlisiyse, 
beraber nelerden hoşlandıklarını 
veya neleri yapıp yapmak 
istemediklerini tartışmak 
için diyalog başlatıcı 
bir görev bile 
görebilir.” 

Porno izleme 
özgürlüğünüzün 
ilk adımı ise 
kesinlikle 
doğru içerikleri 
seçmekten 
geçiyor. Bu noktada, 
pornoya yeni bakışın 
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meyvelerini, erotik fikirlere dönüştürmek TERS AÇI FEMİNİST TAVIR 
için partnerinizle birlikte izleyeceğiniz filmi Kadınların pornoyla olan förtünü Erkek egemen sistemin 
önceden araştırmak akıllıca olabilir. gizlemesinin temelinde, bu filmlerin bei e 
ği e > insanlarda yarattığı olumsuz algı yatıyor. arka ba çesinde büyüyen 
Peki ya sevgiliniz yoksa: Kadınların porno Seksolog Rayka Kumru “Porno izlemek porno endüstrisinin 
izleme özgürlükleri bu noktada zirveye ulaşıyor kadına yakışmaz; çünkü porno ataerkil geldiği son nokta ortada 
diyebiliriz. Elbette ki yalnızca kendinize ait toplumun yansımasıdır” algısının feminist Si i 
En bir bakış açısı gibi göründüğünü ama aslında Kadını küçümsemekten, 
zamanlar Yeliip, fantezi dünyanızın yeğane kadınların kendi adlarına düşünebilme kadına şiddete kadar 
patronu kendiniz olabilirsiniz. Karar sizin! yetilerine ve cinsel duruşlarına olumsuz bir d bir cö 
ÖNÜStÜĞÜ argıda bulunduğunu söylüyor ve ekliyor: e e 
Dokunuşların hazza dönüştüğü anların yargi z yayi yor: - e 
e “Pornonun çoğunlukla erkekler tarafından yığınıyla nasıl savaşabiliriz? 
perdesini s7 kadar aralayan pornolar, çekildiği ve senaryolaştırıldığı doğru. Daha Kadın ve porno kelimesini 
yüksek tatmin arayışlarınıza nokta atışı çok feminist pornoya ihtiyacımız olduğu ü k 
yapabilir. da doğru. En yaygın ve ulaşılabilir porno yalı yana gelme Çi, 
filmlerinde, zaman zaman kadına yönelik pornoyu ahlakın terk 
şiddet içeren görüntülerin olduğu da edilişi olarak kodlamak 
doğru. Her porno aynı değil. Binlerce farklı 
> OYNONUN çoğunlukla kategoride porno film ve içeriği var. Bir kadın ya da pornografik 
z Si cinselliğini, cinsel ifadesini ve fantazilerini filmleri protesto etmek 
erkekler tarafından çekildiği bu bağlamda destekliyor, porno izliyor ve sizce ne kadar doğru? 
7 7 bunu kendi isteği ile yapıyorsa; o zaman buna m 
ve senaryolaştırıldığı doğru. eril değii denek ld (ninesi Araştırmalara göre porno 
Daha çok feminist tanımına ters düşer.” izleyen her üç genç 
pornoya ihtiyacımız kadından biri, içerik 
olduğu da doğru 7 bulmakta zorlanıyor. 


Bir kadın olarak 
cinselliğin güzel yanlarını 
/ <0 yansıtan, kadınların 
7 arzu tohumlarına da 
( yer verilmiş, cinselliği 
estetize eden pornolar 
talep etmek, varolan 
| düzene başkaldırının 
ilk adımı olabilir. Bir 
düşünün asıl çözüm, 
kadınları pornodan 
uzaklaştırmaktansa; 
sistemin tam içine girmek 
olabilir. Hazları doyuma 
ulaştırmak, fantezilerini 
keşfetmek ve belki de 
j cinselliği öğrenmek adına 
> “porno izlemek yalnızca 
© erkeklere özgü bir eylem 
“olabilir mi? Öyleyse, 
7 “kadınların arzularını hiçe 
( «saymayan içerikler talep 
© etmek ve hatta tıpkı Erotik 
Fılm Yönetmeni Erika Lust 
gibi bu filmleri yeniden 
yaratmaya cesaret etmek 
gerekebilir. Yıllardır bir 
yy” klişe halini almış “Kadınlar 
porno izler mi?” sorusuna, 
oyun kurucu olarak cevap 
vermenin vakti gelmedi 
mi? Kadınlar pornografik 
filmler yaratır, talep eder 
ve hala duymakta ısrar 
ediyorsanız: Evet, kadınlar 
da porno izler. 


. 
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Simay Engür 


Kahramanım 


DENİM! 


Modern kadın, beyaz atlı prens 
hayallerini çöpe atsa da büyük resim hiç 
değişmiyor; sırada beyaz yakalı prensler 
var! Peki mutlu olmak için neden üçüncü 

tekillere ihtiyaç duyduğumuzu hiç 
düşündünüz mü? En iyisi kahraman 
aramayın kendinizi arayın; kendinizi 
gerçekleştirin ve kendi hayatınızın 
kahramanlığını üstlenin! 
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ihirli peri tozları, camdan 

ayakkabılar ve kahraman 

hasretiyle yanıp tutuşan iyi 

kalpli prensesler. Birçoğumuz 

benzer masallarla büyüdük 

ve kabul etmek gerekir 

ki tüm öykülerde umut, 

yalnızca kadının ekmeğiydi. 
Modem kadın, masallardaki pembe hayallerin 
tutsaklığından arınmış olsa da çalışma hayatı 
bu kez de bambaşka bir ideal kadın yarattı: 
Kariyerli ve kusursuz! Beyaz atlı prenslerin yerini, 
kariyer basamaklarını tırmanma hayali aldı. 
Fazla uzağa gitmeye gerek yok, televizyondaki 
romantik dizilere bir göz atın; kusursuz bir kadın 
kariyer odaklı bir yaşamın merkezindeyken bir 
beyaz yakalıya gizliden aşık olur ve onu hizaya 
getirmek için Ali Cengiz oyunlarına başlar. 
Neden aşkta her şey mubahtır tavrıyla bir erkekle 
savaşmak zorundayız? Ya da neden aşka küsüp, 
kariyer titreşimleriyle tatmin olmayı bekliyoruz? 
Hayalinizi ister muhteşem bir unvan ister beyaz 
yakalı bir prens süslesin sonuç değişmiyor. 
Kafanızda yarattığınız ütopyaların peşinde 
koşarken, gerçek yaşamınızı distopyaya çeviriyor 
olabilirsiniz. Çözümü ise aynanın önüne geçip 
sormak: Ben aslında kimim? Kim olduğumuzu 
bilmek aslında konunun özünü gerçek anlamıyla 
görmemize yardımcı olabilir. Öyleyse asıl konu 
bu; kim olduğumuz! 


MASKELİ BALO 

İnsanların kimliklerini saklayarak daha özgür 
davranmalarına olanak sağladığı için, barok ve 
rokoko dönemlerinde maskeli balolar oldukça 
revaçtaydı. Bugün o şaşaalı partilerden eser 
kalmasa bile, izinin modern insanın çehresinde 
olduğunu söyleyebiliriz çünkü evde, işte, barda, 
sokakta görünmez maskelerle bukalemun gibi 
renk değiştirmek hiç de zor değil. Peki neden 
toplum önünde gerçek benliğimizi maskeliyoruz? 
Üstelik kadınların ataerkil tohumlarda çiçek 
açtığı düşünülürse kadın olmak, eş olmak, 
anne olmak gibi toplumun baskıladığı rolleri 
oynarken ruhunun derinlerine bakmasının 
ve özgürleşmesinin oldukça zor olduğunu 
söyleyebiliriz. Çevremizle iyi geçinmek, topluma 
uyum sağlamak elbette önemli fakat kendinizin 
bile simaen tanıdığı gerçek karakterinizle 
toplumsal maskeleriniz arasında devasa bir fark 
olabilir. Bunu fark etmek için kendinize şu üç 
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“Bence yaptığımız her 
şeyden biz sorumluyuz, 
özgürüz çünkü. Elimi 
kaldırıyorum, ben 
sorumluyum. Başımı 
çeviriyorum, MULSUZUM 
ben sorumluyum. 
Sigara içiyorum, ben 
sorumluyum.” 


soruyu sorabilirsiniz: Güçlü ve zayıf yönlerim 
neler? Yaşama amacım ne? Hayattan ne 
bekliyorum? Eğer cevaplarınızla, gerçekler 
çelişiyorsa size bambaşka bir kimlik baskılayan 
maskelerinizi buharlaştırmanın zamanı gelmiş 
demektir. Peki bunu nasıl başarabilirsiniz? 
Feminizmin kutsal kitaplarından biri olan 
Kurtlarla Koşan Kadınlar, şöyle bir yol 
gösteriyor: “Hayat alanını belirlemek, kendi 
sürüsünü bulmak, yetenek ve kusurlarına 
bakmaksızın güven ve gurur duyarak 
bedeninin içinde olmak, kendi yararına 
konuşmak, hareket etmek, farkında ve uyanık 
olmak, kendi döngülerine girmek, ait olunan 
yeri bulmak, vakarla yükselmek ve oldukça 
yüksek bir bilinç düzeyini korumak.” Öyleyse 
maskelerimizle yüzleşmek, suni mutluluklara 
ve kahraman ümidine güzel bir darbe olabilir. 
Unutmayın ki gerçekte kim olduğumuz, iç 
sesimizden yükselir. 


KONFORLU CEVRİYE 


Konformist olmaktansa kendinizi güvende 
hissettiğiniz alanların dışına çıkmaya cüret 
edebilir misiniz? Çünkü pamuklara sarıp 
sarmaladığınız rutinleriniz, hem dört duvar 
arasındaki sıcak bir yuva hem de tutsaklık 
hissettiriyor olabilir. Şöyle ki, suyu çıkmış 
bir ilişkiye son vermeyişiniz ya da mutsuz 
olduğunuz halde “Ben istifa ediyorum!” 
diyemeyişinizin sebebi belli; iflah olmaz bir 
konforseversiniz. Aşinalıklar sizi uyuşturabilir 
ve hareket alanlarınızı genişletmek istiyorsanız, 
dışarıdan müdahaleleri cam simidi olarak 
kullanmaktan vazgeçmelisiniz. Örneğin, 
her sabah nefret ederek gittiğiniz işinizden 
ayrıldığınızda karşılaşacağınız olumlu veya 
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olumsuz yönleri öngörmeye çalışabilirsiniz. Böylece 
gerçek isteklerinizle birlikte, görünmez duvarları 
aşıp antikonformist topraklara ulaşabilirsiniz. 

Peki tüm bunlar kendimizin süper kahramanı 
olabilmemiz için yeterli mi? Aslında her şeyin 
temelinde farkındalık yatıyor. Onun altında ise 
daha çok para, daha lüks koşullar, kabul görmek, 
kusursuz olmak gibi başına 'daha fazla” yığını 
eklediğimiz tüm o arzularımızın esiri olmak... 
Maskelerimizin farkında olmak, alışkanlıklardan 
doğan esaretin farkında olmak, yeteneklerimizin 
farkında olmak, kötü yanlarımızın farkında 

olmak! Peri masallarından, kusursuz bir kadın 
olmaktan ya da gece yatmadan önce kariyerine 
sarılmaktan daha güzel bir şey varsa o da hayatı 
isteklerimiz doğrultusunda yaşamak; böylece 

tüm mutluluklarımızın yaratıcısı ve yıkımların 
sorumlusu tek bir kişi olur, kendimiz! Eğer 
izlemediyseniz Vivra Sa Vie (Hayatını Yaşamak) 
filminden Nana'ya kulak verin: “Bence yaptığımız 
her şeyden biz sorumluyuz, özgürüz çünkü. 

Elimi kaldırıyorum, ben sorumluyum. Başımı 
çeviriyorum, mutsuzum ben sorumluyum. Sigara 
içiyorum, ben sorumluyum. Gözlerimi kapatıyorum, 
ben sorumluyum. Sorumlu olduğumu unutuyorum 
ama öyleyim, kaçışı yok bunun. Her şey güzel 
bence, sadece olayların ilginç yanlarını görmelisin. 
Sonuçta her şey neyse odur. Mesaj mesajdır, tabak 
tabaktır, erkek erkektir, hayatsa yine hayat!” 
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Ünlü Psikolog Abraham Harold 
Maslow, kendini gerçekleştirmiş 
kişilerde 16 ortak özellik 


gözlemlemiş. 

I. Gerçeğin bilinebilecek yönlerini, doğru olarak 
algılar. 

2. Bilenemeyecek olanların bilinemeyeceğini, 
doğru olarak algılar. 

3. Gerçeği olduğu gibi kabul eder. 

4. Kendisini olduğu gibi kabul eder. 

5. Başkalarını olduğu gibi kabul eder. 

6. Yaşamın getirdiği olayları tam anlamıyla 
yaşayarak tadını çıkarma eğilimindedir. 

7. Kendiliğinden hareket eder. 

8. Yaratıcı bir biçimde davranabilir. 

9. Kendine ve yaşama gülebilir. 

10. İnsanlığa değer verir ve onun sorunlarını ciddiye 
alır. 

II. Son derece yakın ve derin birkaç dostu vardır. 

12. Yaşamı bir çocuğun gözü ve kalbiyle görüp 
yaşayabilir. 

13. Gerektiğinde çok çalışır ve sorumluluğunun 
farkındadır. 

14. Dürüsttür. 

15. Çevresinin farkındadır, sürekli çevresini araştırır 
ve yeni şeyler dener. 

16. Savunucu değildir. 


“Her şey güzel bence, sadece 
olayların ilginç yanlarını görmelisin. 
Sonuçta her şey neyse odur. Mesaj 
mesajdır, tabak tabaktır, erkek 
erkektir, hayatsa yine hayat!” 
Vivra Sa Vie/Nana 
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YEMEK 


Hayatımızın vazgeçilmezleri arasına ufak 
tefek atıştırmalıklar da sızmış 
olabilir mi? Selin Kutucular'ın hazırladığı 
pratik ve lezzetli bu atıştırmalıklar, yeni 
vazgeçilmezlerimiz olmaya aday. 


Prodüksiyon SELEN OKAN 
Fotoğraf NURDAN USTA 


Dekoratif ürünler için; Zara Home, Paşabahçe, Crate&Barrel'a teşekkür ederiz. 
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MİLFÖY 
HAMURUNDA 
BRIE 


Hazırlama süresi: 20 dakika 


MALZEMELER 
* | minik yuvarlak brie 
» Milföy hamuru 


HAZIRLANIŞI 

Brie peynirini buzlukta hafifçe a” 
dondurun. Milföy hamuru ile kaplayın. 
Üzerini milföy hamuruyla dilediğiniz 
gibi süsleyebilirsiniz. Arzu ederseniz 
yumurta sarısıyla kaplayın, 200 
derecede ısıtılmış fırında milföy 
hamuru renk alana kadar pişirmeniz 
yeterli. 


MİNİK SOMON 
RULOLARI 


Hazırlama süresi: 25 dakika 


MALZEMELER 

* 250gr somon füme 

: 100grun 

* 2 adet yumurta 

:* 180mlsüt 

* 2 yemek kaşığı sıvı yağ 

* | yemek kaşığı maydanoz 
* Frenk soğanı 


İçi için; 

* 125 grlabne peyniri 

* | yemek kaşığı limon suyu 

* | tatlı kaşığı dijon hardalı 

* | tatlı kaşığı dereotu ç 
HAZIRLANIŞI “dl 
Unu, hafifçe çırpılmış yumurtalar, | 
sıvıyağ, süt ve ince kıyılmış maydanozla ğ 

iyice çırpın. Hazırladığınız bu 

karışımı yağlanmış krep tavasında 

incecik krepler halinde pişirin. İç 

malzemesi için gerekli olan tüm 

malzemeyi mikserle ayrı bir yerde 

çırpın. Kreplere peynirli karışımı 

sürün. Somon dilimlerini sıkıca rulo 

haline getirin. Kreplerin kenarlarına 

yerleştirin. Yine krepleri sıkıca sararak 

rulo haline getirin. Kenarlarını kesin. 

2 santimetrelik minik rulolar olarak » 
dilimleyin. Frenk soğanlarını kaynar | 
suya batırıp çıkartın ve hemen soğuk 

suyla yıkayın. Minik somon rulolarını 

frenk soğanlarıyla bağlayarak servis 

edebilirsiniz. 
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ROKFORLU TOP 
Hazırlama süresi: 25 dakika 


MALZEMELER 

* 150-200grrokfor peynir 

* | paketkrema 

* | paket klasik hazır kızarmış ekmek 
* l150grceviz 

* | bayat beyaz ekmek içi 


HAZIRLANIŞI 

Beyaz ekmeği robotta un haline 
getirin. Bir tepsinin içine elekten 
geçirin. Ardından ekmekleri de 
robotta çekin. Kremayı ve peyniri 
ilave ederek robotla karıştırmaya 
devam edin. Malzemeyi bir kaba alın. 
Kestiğiniz küçük parça cevizleri elinize 
aldığınız rokforlu karışımın içine alarak 
küçük toplar yapın. Bu küçük topları 
da tepsideki beyaz ekmeğe bulayıp, 
servis tabağına alabilirsiniz. 
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TAHİNLİ 
KURABIYE 
Hazırlama süresi: 25 dakika 


MALZEMELER 

* 200gr ince çekilmiş badem 
(ya da fındık) 

* İ/2 su bardağı tahin 

* İ/2 su bardağı beyaz dut kurusu 
tozu 

* | yumurta 

* | paket vanilya 


HAZIRLANIŞI 

Tüm malzemeyi karıştırın ve iyice 
yoğurun. Minik toplar yapın. Fırın 
kağıdı serilmiş tepsiye dizin ve içi çok 
kuramayacak şekilde 150 derecede 
pişirin. 
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ABONE OLUN! 


ZeXpress İLE ÇOK AVANTALLI 


Şimdi Elele aboneliği BKM Express ile hem çok kolay hem de çok 
avantajlı. Tek yapmanız gereken www.dbabone.com adresine girmek 
ve Yo 20 indirimli abonelik işleminizi gerçekleştirmek. 


ÜCRETSİZ KARGO 3 TAKSİT İMKANI 


ADRESE TESLİM 


İ wwwelele.comuar 
il 


express ik 
S0 20 indirim 


90! yerine 


gTL 


İndirim bir yıllık, 12 sayı aboneliğinde 
sınırlı bir süre için geçerlidir. Kampanyadan 
ilk başvuru yapan 1200 kişi faydalanacaktır. 
Bonus, Maximum, World, Axess kredi 
kartlarına taksit uygulanır. 


WWW. elele. com.tr 
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Si YAHAT 


Nilgün Yıldız Konakcı 


Las Vegas denildiğinde 
ük akla gelen, filmlerde 
görmeye alıştığımız 
akşam bekar gelip sabah 
uyandığında evlenen 
çiftler olsa da aslında bu 
şehri günah şehri yapan 
özelliği uyku nedir 
bilmemesi, tabü bir de 
Vegas'ta olan Vegas'ta 
kalır” cümlesi. 


erkesin bir hayali vardır. Benim de 
İH scüsüğümdin beri en çok görmek 

istediğim yerlerden biri Las Vegas'tı. Belki 
Vegas denilince akla ışıl ışıl sokakların gelmesinden, 
belki en güzel filmlerin mekanı olmasındandır, 
bilemiyorum... Ama sonunda bu şehre gitmeye 
karar verdiğimizde oldukça heyecanlıydım. Bu 
heyecanım ise 14 saatlik uçuş ve ardından dört saatlik 
araba yolculuğu sonrası biraz sekteye uğramıştı. 
Çünkü Vegas'a ulaşana kadar etrafta çok fazla şey 
göremiyorsunuz, özellikle de gece yolculuğuna denk 
gelirse uyuklamaktan başka çareniz kalmıyor. Ama 
şehre yaklaşmaya başladığınızda uğrayabileceğiniz pek 
çok yer ve eğer alışverişi seviyorsanız es geçmemeniz 
gereken bir sürü outlet var. Bunlar arasında Calico 
hayalet şehri, Barstow outlet, Fashion Outlet Las Vegas 
ve Silverwood Gölü yer alıyor. Şehrin kapısından 
içeri girdiğimde ise tekrar aynı heyecana kapıldığımı 
itiraf etmeliyim. Şehrin kapısı diyorum, çünkü Las 
Vegas'ın en önemli özelliği Nevada Çölü'nün ortasına 
kurulmuş bir lunaparkı andırıyor olması. Sizi dev ışıklı 
reklam panoları, gazinolar karşılarken siz de “Evet, 
ben de bir filmin içindeyim? hissine kapılıyor ve bu 
kapıdan içeri girerken büyülü bir dünyaya adım atmış 
oluyorsunuz. 
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NE GİYMELİ? 


Las Vegas'ın otellerini gezerken 
rahat ama stilinizden ödün 
vermeyen parçalar seçin. 


N 


BOTTEGA VENETA 12745 


di 


Je 


? 


KOTON 199.99 


HER YERDE KUMAR! 


Las Vegas denilince akla gelen 
bir diğer şey de kumarhaneler. 
Yalnız burada kumar, otellerdeki 
kumarhanelerden ibaret değil. 
Örneğin yolda benzininiz bitti 
ve bir benzincide durdunuz. 
Marketten daha büyük bir alanda 
kumar makineleri görebilirsiniz. 
Ben ilk gördüğümde gerçekten 
çok şaşırmıştım. Ama sonrasında 
bu durum da diğer her şey gibi 
sıradan gelmeye başlıyor. 

Las Vegas'ı boydan boya 
geçen Strip denilen ana caddeye 
geldiğinizde ve kuzeye doğru 
ilerlediğinizde ilk karşınıza çıkan 
otel Mandalay Bay oluyor. Yanında 
dev bir piramit şeklinde inşa 
edilmiş Luxor ve onun yanında ise 
bir şato şeklinde olan Excalibur 
yer alıyor. Bunların karşısında 
ise MGM Grand var. Buradaki 
en önemli oteller arasında ayrıca 
New York New York, Monte Carlo, 
.. Cosmopolitan, Planet Hollywood, 
i Bellagio, Paris, Caesars Palace, 
ADL*CENGİZ ABAZOĞLU Mirage, Hard Rock, Flamingo, 

1399.90 Treasure Island, Venetian, Wynn, 
Wynan Encore ve Stratosphere 
yer alıyor. Biz tercihimizi Mirage 
Otel'den yana kullandık. Wynn 
ve Wynn Encore şehrin en yeni 
otellerinden. Tasarımları ise diğer 
otellere göre daha yenilikçi. 


LEVVS 1319.90 


CHRISTIAN 
LOUBOUTIN 


18100 i 
5 VENEDİK HAVASI 
Las Vegas'ın dekorasyonu ile dikkat çeken 


otellerinden biri de içerisinde gondol sefası 
yapabileceğiniz Venetian Otel. Mağazalar arasında 


VALENTİNO $2375 İtalya'nın tadını çıkarmak gibisi yok. 
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LAS VEGAS'TA 
GUNDUZLERİ NE YAPILIR? 


Buranın en önemli özelliklerinden 
biri de otelleri. Çöl mevsimine sahip 
olduğu için gündüzleri her zaman 
sıcakken, akşamları bir anda hava 
soğuyabiliyor. Yazın da kışın da gitseniz 
ilk olarak şunu belirtmeliyim; buradaki 
yaşam otellerin içerisinde. “Çıkayım ve 
biraz yürüyeyim” derseniz, kendinizi 
yine mutlaka bir otelin içerisinde 
bulabiliyorsunuz. Oteller herkesin 
gezmesi için birbirlerine monorail 
(hava treni) sistemi ile bağlanmış. 
Oteller arasında uzun mesafeler 
olabiliyor ve bir oteli gezmek ise en az 


LAMA | 


ui 
Wn 
DA | 1 


AKŞAMLARI NE YAPILIR? 
Aslında Las Vegas'ta gündüz ve gece 
ayrımını çok fazla anlamak mümkün 
değil, Çünkü otellerin içi genelde 
gece havasında. Bu kumarhanelerin 
özelliği ise hiçbir yerde pencere ve saat 
olmaması. Böylece kumar oynayanların 
saat kavramı da ortadan kaldırılmış 
oluyor. Bu arada ABD genelinde kapalı 
mekanlarda sigara içmek yasakken 
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bir saatinizi alabiliyor. Bu yüzden bu 
trenler hem ücretsiz hem de oldukça 
konforlu. 

“İyi de otelde ne yapacağız” sorusu 
benim de ilk sorduğum soru olmuştu 
ama sonra bu sorunun yanıtını otelleri 
gezdiğimde anladım. Bir kere bir 
otele girdiğinizde o otelin içerisinde 
kumarhane dışında, alışveriş merkezleri, 
şovlar, kafeler, restoranlar yani kısacası 
aklınıza gelebilecek her şey yer alıyor. 
Örneğin New York Otel'in içerisinde 
New York sokaklarını andıran 
sokaklarda gezebilir, bir restoranda 
hamburgerinizi yiyebilir, Paris Otel'in 
içerisindeki Eyfel Kulesi'nde kahvenizi 


Las Vegas kumarhanelerinde serbest. 
Kumarhaneler zaten haftanın 7 günü 
24 saat açık. Sabahın beşinde otelimize 
dönerken buna bizzat şahit olduk 
diyebilirim. Herkes sanki güne yeni 
başlamış gibi bir koşturma içindeydi. 
Kumarhaneleri görmek dışında 
yapabileceğiniz pek çok alternatif de 
bulunuyor. Örneğin tüm otellerin 
belirli saatlerde kendine özgü şovları 


içebilirsiniz. Eğer hava güzelse otellerin 
havuzlarında verilen partilere de 
katılabilirsiniz. Gerçi bu havuz partileri 
oldukça kalabalık oluyor ve bırakın 
dışarıda durmayı, havuzun içerisinde 
bile yer bulmak çoğu zaman zor 
olabiliyor, benden söylemesi. 

Tabii bir de alışveriş var. Yine 
birçok otelin içerisinde dünyaca ünlü 
markaları bulmak mümkün. Benim 
en sevdiklerimden biri Venetian Otel 
oldu. Burası tam olarak İtalya'daki 
Venedik şehri gibi inşa edilmiş. 
Sokakların arasında gondollara binip 
gezebiliyorsunuz. İtalyan restoranlarının 
yanında birçok markanın da mağazası 
yer alıyor. Aynı şekilde Bellagio, 
Caesars Palace ve Wynn'in içinde de 
birbirinden lüks markaların yer aldığı 
mağazalar bulunuyor. Ceasers Hotel de 
yine tasarımıyla beni büyüleyenlerden 
biriydi. Burada eğer denk gelirseniz 
meydandaki şovu da izlemenizi tavsiye 
ederim. Canlanan heykelleri görmek 
oldukça heyecan verici oluyor. Wynn ise 
tasarımıyla büyülüyor. 


BU ŞEHİR UYUMUYOR! 


Her sokak başında sizi bekleyen farklı bir eğlence 
arıyorsanız Las Vegas'ın uyku nedir bilmeyen 
caddeleri tam size göre! 


oluyor. Treasure Island'da akşam 
19.00'da başlayıp saat başı tekrarlanan 
korsan şovunu otelin önünde toplanan 
kalabalıktan anlayabilirsiniz. Bellagio 
Otel'in su ve ışık dansı şovu görülmeye 
değer. Bizim kaldığımız Mirage Otel'in 
volkan gösterisini ise kaçırmamalısınız. 

Burası bir eğlence şehri olduğuna 
göre gece hayatı da şüphesiz hiçbir 
yerde göremeyeceğiniz tarzda. 
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Bir kere şehirde hayat bitmediği 
için saat sınırını burada unutmanız 
gerekiyor. Saat dokuzda başlayan 

bir şovdan çıkıp bir bara gidebilir, 
oradan da dünyaca ünlü bir ismin 
performansını izleyebilirsiniz. New 
York New York”'daki Nine Fine Irishmen 
adlı İrlanda barı görülmesi gereken 
yerlerden biri. Coyote Ugly Bar da yine 
aynı otelin içerisinde yer alıyor. Herkes 
çok övdüğü için biz de denedik fakat 
çok güzel olduğunu söyleyemeyeceğim. 
Sadece farklı konseptini görmek için bir 
içki içilebilir. 

Las Vegas'a gidip de bir şov 
izlemeden dönmek olmaz. Biz Cirgue 
du Soleil'in Zumanity'i isimli şovunu 
izledik. Ayrıca, David Copperfield gibi 
ünlü sihirbazların şovlarını 
ya da ünlü şarkıcıların konserlerini 
de izleme imkanı bulabilirsiniz. Bizim 
gittiğimiz dönemde konser yoktu ama 
dünyaca ünlü DJ David Guetta'nın 
performansını yakalayabildik. 
Encore'un havuzunda verilen parti 
herhalde hayatım boyunca gördüğüm 
en büyük partilerden biriydi ve tek 
kelimeyle muhteşemdi. 

Gece kulüpleri de yine otellerin 
içerisinde yer alıyor. Bunlar arasında 
benim gidebildiklerim ve çok 
beğendiklerim Ceasers Palace'taki 
Omnia gece kulübü ki bu kulüpte 
genelde çok ünlü Df'ler ve isimler 
performans gösteriyor, Cosmopolitan 
Otel'in içerisinde yer alan Marguce ve 
Encore'un içerisindeki XS. Fakat bu 
kulüplere girmek çok kolay olmuyor, 
önceden rezervasyon yaptırmazsanız 
saatlerce kuyruk beklemek durumunda 
kalabilirsiniz. 
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FREMONT CADDESİ 

Burası aslında Las Vegas'ın ilk 
kumarhanelerinin bulunduğu yer. 
Henüz Las Vegas Strip gelişmeden 
önceki dönemlerde çekilen ve bizim 
eski filmlerden tanıdığımız Las Vegas 
aslında burası. Günümüzde Vegas'a 
gelenler zamanlarının çoğunu Strip 
Caddesi üzerinde geçirse de, Fremont 
Caddesi'nin beş bloğunun üzeri 
kapatılmış kısmı olan Fremont Street 
Experience de mutlaka görülmeli. Bir 
kere buradaki eski otel-kumarhaneler 
halen açık. Geceleri ise, caddenin 
üzerinde, kapalı beş bloğun tavanında 
neon ışıklarıyla yapılan gösteri oldukça 
popüler. Biz caddeye adım atar atmaz 
karşımıza konser veren yerli bir grup 
çıkıverdi. Üzeri kapalı alanda yürürken 
kafanızın üzerinden iple kayan insanlar 
görürseniz de sakın şaşırmayın. 
Turistlerin ilgisini çekmek için bu tür 
şovlara sıkça rastlayabilirsiniz. Cadde 
boyunca kalabalıktan yürüyebilmek ise 
oldukça zorlu. 

Burada en çok ilgimi çeken 
yerlerden biri ise bir hamburgerci 
oldu. Aslında ne dediğimi anlamak 
için burayı görmek gerekiyor. Yerin 
ismi Heart Attack Grill. Önce buranın 
bir restoran olduğunu anlamakta 
güçlük çekiyorsunuz, çünkü bir hastane 


NE GİYMELİ? 


Las Vegas gecelerinin gösterişine, 
stil sahibi kombinler yakışır! 


“THE ROW 
(BEYMEN) $ 4645 


ZARA 1299.95 


RAISA&VANESSA FOR 
TRENDYOL 1499 


www.elele.com.tr 


havası verilmiş. İçeriye girdiğinizde sizi 
hemşire kıyafetli garsonlar karşılıyor. 
İçeride ise giyinmeniz için size hasta 
önlükleri veriliyor. İçeriye baktığınızda 
gördüğünüz manzara ise oldukça 
komik. İnsanlar koca hamburgerleri 
hasta önlükleri içerisinde yerken 
gülmemek elde değil. 


“Sadece Sirip Caddesi 
değil, Fremonti Sireel 
Experience de mutlaka 
görülmeli.” 
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BÜYÜK KANYON 

Las Vegas'a kadar gelmişken 
Arizona'daki Büyük Kanyon'u 
görmeden dönmek olmazdı. Biz 
araba kiraladığımız için kendimiz 
internet üzerinden bir tur satın aldık. 
Ama otellerin de turları bulunuyor. 
Arabanız yoksa bu turları da tercih 
edebilirsiniz. Yaklaşık 2.5 saat süren bir 
araba yolculuğu ile Büyük Kanyon'a 
ulaşmak mümkün. Yolunuzun üzerinde 
dünyanın en büyük barajlarından biri 
olan Hoover Dam'ı da görmelisiniz, 
gerçi son yıllarda suyu azaldığı için 
oldukça güç durumda ama olsun. 
Tur şirketinin alanına vardığımızda 
otobüslerle önce bir kızılderili 
kasabasına gittik ki bence çok gereksiz 
bir tur. Boş bir kasaba yaratılmış ve 
orada sahte kovboylarla fotoğraf 
çektiriyorsunuz. Kızılderili falan da 
göremiyorsunuz. Bu arada isterseniz 
helikopter turu da satın alabilirsiniz. 

Sonrasında ise asıl durağımız olan 
Büyük Kanyon'daki Skywalk'a gittik. 
Camdan bir at nalı şeklinde inşa edilen, 
yerden 1219 metre yükseklikteki bu 


yerde yürümek için önce biraz sıra 
beklemeniz gerekiyor, sonrasında 

ise cesaretinizi toplamanız. Benim 
yükseklik korkum olmadığı halde 
üzerinde yürümeye başladığımda 
tedirgin olduğumu söylemeden 
geçemeyeceğim. Peki burası hoşuma 
gitti mi? Aslında manzara belki de 
hayatınızda bir daha göremeyeceğiniz 
bir manzara olsa da, yerli halk bunu o 
kadar çok turistik işe çevirmiş ki, keyfini 
çıkarmak neredeyse imkansız. Öncelikle 
buraya girerken fotoğraf makinesi 
almanız yasak. Ayakkabılarınıza ise 
camı korumak için galoş geçirmeniz 
gerekiyor. Zaten bu iki şey görme 
şevkinizi kırıyor. Sonrasında ise kuyrukta 
bekliyor ve sıra size geldiğinde eğer 

bu önemli anı ölümsüzleştirmek 
istiyorsanız ekstra bir ücret daha 
veriyorsunuz. Sonra sizi şebeğe çeviren 
pozlar verdirten bir fotoğrafçı geliyor. 
Zaten poz mu vereyim, aşağıya mı 
bakayım derken hiçbir şey anlamadan 
çıkmış oluyorsunuz. Kısacası skywalk 
çok da beklediğiniz gibi çıkmayabilir, 
benden söylemesi. 
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Yeni Polo. Daha büyük, daha eğlenceli! 1975 
yılında üretimine başlanan ve dünya genelinde 
16 milyondan fazla satış rakamına ulaşarak 
Volkswagen markasının başarılı modellerinden 
biri olan Polo, altıncı nesliyle de iddialı. 


eçtiğimiz ay benim için 
biraz karışıktı. Sürekli 
bir fizik tedavi merkezi 
ve doktor arasında 
mekik dokumamızı 
gerektiren kızımın diz operasyonu 
sonrası; gelen test araçlarının iç 

hacmi, yerden yüksekliği, koltukların 
yapısı ve daha birçok şimdiye kadar 
dikkat etmediğimiz konuyu konuşur 
olduk. Polo test için geldiğinde 
sığabileceğimizden bu yüzden pek 
emin değildim. Büyük yanılmışım. Yeni 
Polo'da sürücü ve yolcular için daha 
geniş ve ferah bir iç hacim sunuluyor. 
Aracın 94 mm artırılan aks mesafesi, 
arka koltukta seyahat eden yolcular için 
çok daha geniş diz mesafesi sağlarken 
aynı zamanda geçmiş nesline göre bagaj 
hacminin 71 litre artarak 351 litreye 
ulaşmasını sağlamış. 
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KONTROL KULESİ 


Tamamen yenilenen sürücü odaklı 
kokpit tasarımı ve yüksek kalitede 
malzeme ve işçilik, iç mekanda ilk 
göze çarpan detaylar arasında. Yeni 
kokpite göz atıldığında, sunulan 8 inç 
boyutunda ekran yeni nesil bilgi eğlence 
sistemleri ve özelikle opsiyonel olarak 
sunulan dijital gösterge paneli ile dijital 
çağın gereklerine en üst seviyede cevap 
veriyor. 


TEKNOLOJİK DEVRİM 

Yeni Polo sürüş destek sistemleriyle 
de sınıfının standartlarının üstünde 
donanım sunuyor. MOB platformunun 
avantajları sayesinde artık Polo'da 
da Golf ve Passat'ta sunulan üst sınıf 
sürüş destek sistemleri de tercih 
edilebiliyor. Volkswagen, otonom sürüş 
teknolojilerinin öncüsü sayılan yarı 
otonom sistemler sayesinde yeni Polo'yu 
çok daha güvenli, kullanımı kolay ve 
konforlu bir otomobil haline getirmiş. 
Yeni Polo'da yorgunluk tespit sistemi 
ve ikincil çarpışma freni gibi destek 
sistemleri standart olarak yer alıyor. 


ÜÇ FARKLI DONANIM 
SEVİYESİ 

Irendline, Comfortline ve Polo'da 
ilk kez sunulan Highline olmak üzere 
üç farklı donanım seviyesinde alınabilen 


Yeni Polo'da LED gündüz sürüş farları 
ve Yorgunluk Tespit Sistemi her üç 
donanım seviyesinde standart olarak 
sunuluyor 


EĞLENCELİ! 

Yeni Polo, her zevke uygun tarzda 
kişiselleştirilebilen eğlenceli bir 
otomobil olarak öne çıkıyor. Yeni 
Polo'da otomobilini farklı tasarlamak 
isteyenler için çok sayıda kişiselleştirme 
seçeneği sunuluyor. Yeni Polo, 7'si yeni 
olmak üzere 14 farklı gövde rengi, 

17 inç boyutlarına varan 7 farklı jant 
seçeneği, 6 farklı renkte dekor seçeneği 
ve 8 farklı koltuk döşemesiyle birçok 
kişiselleştirme seçeneğine sahip. 

Yeni Polo Trendline donanımda 
Derin Siyah, Comfortline'da Kurşun 
Grisi, Highline'da ise Demir Gri 
standart dekorlarla alınabiliyor. Standart 
olarak sunulan dekorların üzerine 
Comfortline ve Highline'da Tropik 
Turuncu ve Resif Mavi renginde dekor 
seçenekleri var. Buna ek olarak, yine 
Comfortline ve 
Highline donanım 
seviyesinde İpek 
Gümüş dekor ve 
Seramik Koltuk 
döşemesi seçeneği 
opsiyonel olarak 
sunuluyor. 

Kişiselleştirme 
seçenekleri 
arasında opsiyonel 
olarak sunulan, 
R-Line dış paket, 
LED farlar, akıllı 
telefonlar için 
kablosuz şarj, 
Adaptif Hız 
sabitleyici, yaya 
algılama özelliğine 
sahip “Ön Bölge 
Asistanı” önceki 
nesle oranla 
boyutları büyüyen 
panoramik açılır 
cam tavan gibi 
ek özellikler de 
sunuluyor. 
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Sanat, basın ve cemiyet dünyasından ünlü isimler hangi 
etkinliklere katıldı? Nerede, nasıl eğlendi? 
İşte geçtiğimiz ayın en çok konuşulanları... 


ELELE AVON KADIN ÖDÜLLERİ İÇİN 
GERİ SAYIM BAŞLADI 

LEZZET TUTKUNLARI BULUŞTU 
KAR ÜZERİNDE EĞLENCE 

YENİ YIL KUTLAMASI 

GELECEĞİN PAMUK GİBİ OLSUN 
YENİ DERGİ, YENİ HEYECAN 

YILIN PARTİSİ 


ği 
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* BU SAYFALAR REKLAM İÇERİR. 


ETKİNLİK 


GERİ SAYIM 
BAŞLADI! 


4. Elele Avon Kadın Ödülleri, 16 Ocak'ta gerçekleşlirilecek büyük törenle 
sahiplerini bulacak. Kazana nlar, halk oylamasında öne çıkan adayların, 
kültür sanat ve basın dünyasının önde gelen isimlerinden oluşan jüri 
tarafından değerlendirilmesiyle belirlendi. 
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HÜSAMETTİN KOÇAN, MİRGÜN CABAS, 
i FİLİZ ŞEREF, ALARA APAYDIN 


» | m KARAR 

VE İd / 2 VERMEK 
KOLAY 
DEĞİL! 
Halk 
oylamasından 
çıkan sonuçları 
değerlendiren 
jüri üyeleri, her 
biri birbirinden 
değerli 
adaylar için 
oy kullanırken 
epey zorlandı. 
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DERYA BAYKAL 


TAN SAĞTÜRK, TÜRKAN DERYA 
ih 


f 


HALE SOYGAZİ 


MİRGÜN CABAS, FERHAN KAYA POROY, 
HÜSAMETTİN KOÇAN, MEHMEY Y. YILMAZ 


MİRGÜN CABAS, 
ARZU SÖZERİ 


von ve Elele tarafından düzenlenen ve yılın 
alanlarında en başarılı kadınlarını belirleyen 
lele Avon Kadın Ödülleri'nde Jüri 
seçimini yaptı. 

Jüri, geçen senenin ödül kazanan isimlerinden 
şarkıcı Kalben, karikatürist Erdil Yaşaroğlu, oyuncu 
Hale Soygazi, balet ve oyuncu Tan Sağtürk, oyuncu 
Derya Baykal, yönetmen Türkan Derya, sanatçı ve 
akademisyen Hüsamettin Koçan ile gazeteciler Mehmet 
Y. Yılmaz ve Kanat Atkaya'dan oluşuyor. 

Halk oylamasının tamamlanmasının ardından 
toplanan jüri üyeleri, 9 kategoride en yüksek oyu alan 
üçer isim arasında birincileri belirledi. Oyuncu, yazar, i i DERYA BAYKAL 
şarkıcı, spor, bilim, sosyal sorumluluk, gazeteci, girişimci 
ve güzel sanatlar kategorilerinden yılın kadınları olarak 
belirlenen isimler 16 Ocak'ta düzenlenecek görkemli 
geceyle açıklanacak. 


FERHAN KAYA POROY, GÖZDE e a 
KAYNAK, CEM M. BAŞAR, ARZU HÜSAMETTİN 
SÖZERİ KOÇAN HANDE ORHAN 
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BERK AHISKA, TÜLYE 
SEKENDİZ, ERSAN 
HALICI, EMEL BARBAROS, 
SİNAN ŞAHİN, BARIŞ 


ERTEM, CAN EDİGER, 
YEŞİM KAYNAR, SELDA 
GÜRBÜZ, FUAT YANAR, 
DEMİR AYTAÇ 


tutkunları 


BULUŞTU 


Kanyon Macrocenter, 
gelenekselleşen Food. Night Out 
davetlerinin dördüncü ayağımı 
14 Aralık'ta gerçekleştirdi. 20'ü 

yıllar temasında gerçekleşen 
davette cemiyel, sanal ve iş 
dünyasının ünlü isimleri buluştu. 


AYLİN YILMAZ SİBEL TÜZÜN 
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AYŞEGÜL TALU ÖZKANCA, AYŞE KÖROĞLU, 
TÜLYE SEKENDİZ, ASLIHAN SİPAHİOĞLU 


m. 


TÜLYE SEKENDİZ, DEMİR AYTAÇ, KINA DEMİREL, KENAN OR 


anyon Macrocenter'da gerçekleşen ve 

Türkiye'nin ilk süpermarket partisi olarak 

dikkat çeken Food Night Out, dördüncü 
yılında da eğlenceli bir yeni yıl partisine imza attı. i MACIOACE 
Özel lezzetler konusunda Türkiye'nin öncü markası ; i ve 
olan Macrocenter, davetinde birbirinden özel : ği — | Cub (ae 
ürünleri bir araya getirdi ve davetlileri 20'li yıllara ; RA 
götürdü. Money Club sponsorluğunda düzenlenen 
geceye, Sibel Tüzün'ün müthiş sahne performansı 
ve Macrocenter mutfağının özel lezzetleri damga 
vurdu. Sanat, cemiyet ve iş hayatından müzik ve lezzet 
tutkunlarını buluşturan partinin sonunda, davetliler 
Macrocenter mi 
tarafından , 
hazırlanan 
hediyeleriyle | / 
geceye veda etti. AN | Mac j 
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İRAMAZANOĞLU İBURCU-EMRE ZİYAL 


HASAN-ÖZLEM 
MUTLU ÇETİN 


SEMİH-ÖZGE SANDERİ 


www.elele.com.ir OCAK 2018 elele 153 


ETKİNLİK 


MEHMET PALAMUJ PALAMUT, IŞIN 
GORİL YÖYETER YONTEM AKMEN 


Ne) * 


OBEN BUDAK, IŞIN GÖRMÜŞ, 
ALEXANDER KOKOSKERİYA 


ÖZGE ÖZDER, $ SİNAN ' 
(GÜLERYÜZ, PELİN AKİL, ANIL 
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NV EGÖLENCE 


ELLE Türkiye'nin bu yıl 13'üncüsünü 
düzenlediği ELLE Weekend unutulmaz 
anlarla hafızalara kazındı. 


LLE Winter Weekend 2017, 
ik cemiyet sanat ve moda 

dünyasının ünlü isimlerini 
Palandöken'de bulunan Sway Hotels'de 
buluşturdu. ELLE Winter Weekend'in 
ev sahipliğini Doğan Burda Dergi 
Grubu Başkanı Cem M. Başar, ELLE 
Türkiye Yayın Yönetmeni Işın Görmüş 
ve Sway Hotels Satış Pazarlama 
Direktörü Berke Dikmen yaptı. 

İlk gün happy hour'la başlayan 
eğlenceye konuklar, içlerini ısıtan Twigy 
sabahlıkları ve terlikleriyle katıldı. 
Happy hour'ın ardından ELLE Winter 
Weekend misafirleri akşam yemeği için 
MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezi'ne 
hareket etti. 

Birbirinden farklı etkinliklerle 
sponsorların hareket kattığı ELLE 
Winter Weekend eğlencesi DJ Cafer 
Palamut'un müzikleriyle renklendi. 
Gündüz kayak keyfi yapan davetliler 
her fırsatta soluğu Coca-Cola Mixology 
ve Doğadan stantlarının önünde 
aldı. Davetliler için hazırlanmış bir 
diğer sürpriz de odalarda kendilerini 
bekleyen Glossbee'nin ürünleriydi. 

Üç gün boyunca mis gibi hava ve 
muhteşem manzaranın tadını çıkaran 
davetliler Sway Hotels'den güzel anılarla 
ayrıldılar. ELLE Winter Weekend'in 
ünlü katılımcıları arasında Pınar Altuğ 
Atacan, Murat Güloğlu, Jülide Ateş, 
Emre İskeçeli, Sinan Öncel, Şah Yaycı, 
Nurdoğan Çakıt, Ece Vahapoğlu, Özge 
Özder, Nilperi Şahinkaya, Pelin Akil, 
Oben Budak, Uğur Kurul, Ekin Mert 
Daymaz gibi isimler vardı. ELLE Winter 
Weekend misafirleri aynı zamanda 
Türkiye Kayak Federasyonu'nun 
organize ettiği ve 18 ülkeden gencin 
katıldığı FIS Anatolian Cup yarışlarını 
izleme keyfini yaşadı. 


ŞAH YAYCI, NURDOĞAN 
ÇAKIT, IŞIN GÖRMÜŞ, MURAT 
GÜLOĞLU, MUSTAFA AŞ 


AĞMUR ATACAN-PINAR 


MURAT GÜLOĞLU, CI CEM M. BAŞAR, 
BANU BİRKAN, EMRE İSKEÇELİ, OBEN 
BUDAK, JÜLİDE ATEŞ 

â a 


MossBee 


Bee 


“EK GÖRMÜŞ, SUZAN 


| — YURDACAN, SİMAY MZ. 


lb, 
4 


“İSTANBU 


? 


/ / 
NEŞET CİRELİ, OKTAY i ORHAN TAŞKIN, 
HATIRNAZ, GALİP YILMAZ CEM M. BAŞAR — 


KUTLAMASI 


Kökleri 500 yıl öncesine uzanan P 


za 


olat markasının 60 yıllık tecrübesiyle 
Istanbul'un gelecek vadeden en değerli 
semtlerinden Piyalepaşa'da, özlem 


İstanbul'un kalbi Beyoğlu'ndaki tarihi 
Piyalepaşa semtinde hayata geçirilen 


P iyalepaşa Istanbul, görkemli bir yılbaşı duyulan mahalle hayatını yeniden canlandırmayı 
davetiyle misafirlerini ağırladı. hedefleyen Piyalepaşa İstanbul, 13 Aralık Çarşamba 
ra akşamı, iş ve medya dünyasının etkili isimlerini 


renkli bir yılbaşı davetinde ağırladı. 

Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan 
Polat ile Doğan Burda Dergi Genel Müdürü Cem 
M. Başar'ın ev sahipliğinde, İstanbul Life dergisi 
iş birliğiyle Piyalepaşa İstanbul Satış Ofisi'nde 
düzenlenen davette Doğan Yayın Holding üst 
düzey yöneticileri ile Doğan Burda Dergi Grubu 


İHAN CANE / 
3 YAN ÇOK Aİ z . | çalışanları bir araya geldi, konuklar birbirinden 
DJ MURAT | | lezzetli ikramlar ve ünlü DJ Murat Tokuz'un 
TOKUZ ii © | performansı eşliğinde keyifli saatler yaşadı. 


PİYALEPAŞA İSTANBUL'DA 
RMA, © YAŞAM 
ve) fi Türkiye'nin özel sektör tarafından 
BALTACI gerçekleştirilen en büyük kentsel dönüşüm projesi 
olan Piyalepaşa İstanbul, 2018 yılı haziran ayında 
tamamlanan ilk etabıyla yaşamla buluşmaya 
hazırlanıyor. Farklı büyüklük ve tipte 760 konut 
ve 190 rezidansın yanı sıra ofis, otel ve Alışveriş 
Sokağı'ndan (AVS) oluşan karma konsepti ile 
dikkat çeken proje, samimi, sıcak bir mahalle 
yaşamı sunuyor. Merkezi lokasyonuyla da değerini 
koruyor! 


LONDR/A'DAN İKİ ÖDÜL 


Piyalepaşa İstanbul, Londra'da düzenlenen 


5 


VECİHE SÖZERİ,, FERMAN O KAAN YÜCEL, APNAN 


: KAYA POROY,FİKRET O POLAT, HABİBE Avrupa Gayrimenkul Ödülleri kapsamında 2 ödül 
ERCAN, RUKEN»GÜRTAŞ, ALOĞLU DOĞAN 


ÖZDE KAYNAK birden aldı. Bugüne dek ulusal ve uluslararası 
toplam 16 ödüle layık görüldü. 


2040 
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ETKİNLİK 


& 


GÜL GÖLGE SAYGI 
a EZ. 


> 


Ra TJİMUR GÜRGAN, DİLARA 


ağ 
Ni ZN 


GÖKÇE-GÜÇLÜ ÖZTÜRK 
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EN Mi GÜNİ IRMAK BAŞTUĞ, 
DİLARA KOÇAK, MELDA N ÇİMEN, 
KE Di 


Gy ozum 


AHU ORAKÇIOĞLU, GÜL GÖLGE 
SAYGI, YELDA GÜRA 


OLSUN 8 


HELLO! dergisi ve organik ped 
markası Natracare iş birliği ile 
Martinez Istanbul'da düzenlenen 
Geleceğin Pamuk Gibi Olsun 
etkinliği için sağlıklı yaşamın 
gerekliliğine inanan iş, sanal 
ve cemiyet dünyasının ünlü 
kadınları bir araya geldi. 


“ Ü 
yi b 
——ira 


rı 
zman Diyetisyen Dilara Koçak'ın ev 
sahipliğinde düzenlenen buluşmada Sia 
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı 
Prof. Dr. Timur Gürgan davetlilerle, daha kaliteli 
e ii ll i -â ŞEBNEM 
ve sağlıklı bir ömür sürdürebilmek için plastik ve BEGÜM EE) | BURÇUOĞLU 
zararlı kimyasallardan kaçınmanın ne denli önemli | 
i a MARE. ” 
olduğuna dair bilgileri BURCU H NİR 
paylaştı. Organizasyonun 
kadın sağlığına katkıda 
bulunma çağrısına, organik 
pamuktan özel hazırlanan 
buketler ile poz vererek 
destek olan ünlüler, 
birbirinden ilginç kareler 
ortaya çıkardı. 

İngiliz aktivist Susie 
Hewson tarafından 
geliştirilen, kadınların yanı 
sıra doğayı ve hayvanları 
korumayı da misyon 
edinmiş vegan ve organik 
pamuk sertifikalı Natracare etik, doğal ve organik 
yaşamın kapılarını aralayarak kısırlıktan kansere 
kadar pek çok soruna yol açan zararlı kimyasal 
maddelerden de arındırılmış. 


—— ira Den 


Mala 


ME 
U 


— 


a 
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BEZLER "oç 


Mese MERT BOYSANOĞLU, MELDA N. ÇİMEN, İREM BOYSANOĞLU, 
ÖZLEM AVCIOĞLU, KADİR YILMAZ 


MESKE! 


MESKEN 
MESKEN 


mesin Bİ 


YENİ OE 
DERGİ yeni nm 


heyecan Ee 


Sosyal medyada farklı alanlarda 
NM /lwencer olarak öne çıkan isimlerin 
editörlüğünde hazırlanacak Hello! 
Pop-up Mag dergisi, geçtiğimiz ay 
Mesa'nın desteğiyle düzenlenen bir 
lansman parti ile Morini Teras'ta 
tanılaldı. 


ünyanın 30 ülkesinde 
yayınlanan ve her hafta 25 
milyondan fazla okuyucuyla 


buluşan Hello!, 1'70 sayfalık yepyeni 
özel tematik dergisi Hello! Pop Up 
Mag'i geçtiğimiz ay okurları ve cemiyet 
hayatının önde gelen isimleriyle 
buluşturdu. İlk sayı, Iravelmodus 
internet sitesinin sahibi, gezgin, 
fotoğrafçı ve life style yazarı modern 
seyyah Özlem Avcıoğlu editörlüğünde 
hazırlandı. *2018 Seyahat Trendleri? 
temalı ilk Hello! Pop Up Mag'de, 
Avcıoğlu kendi deneyimlerinden yola 
çıkarak önümüzdeki yıl gözde olacak 
seyahat destinasyonlarını kaleme 

aldı; öneriler vererek şehir rehberleri 
hazırladı. 

Gecede Mesa'nın Bodrum 
Demirbükü'nde hayata geçireceği yeni 
projesi Mesa Bodrum'un teaser filmi 
gösterildi. Erginoğlu-Çalışlar Mimarlık 
tarafından tasarlanan proje; 200 dönüm 
arazi üzerinde, zeytin ve çam ağaçları 
arasında 50 villa, 210 rezidans ve 45 
odalı butik bir otelden oluşuyor. 
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önde gelen isimlerinin katıldığı 

“The Party of the Year” konseptli 
gece, Anadolu Yakası'nın yepyeni 
yaşam merkezi Emaar Sguare Mall'un 
bünyesindeki Art Centre'da düzenlendi. 
Aralarında dünyanın önde gelen lüks 
markaları Gucci, Cartier, Hermes, 
Galeries Lafayette, Vakko, Hugo Boss 
gibi markaların da yer aldığı 220'den 
fazla mağaza ile akvaryum ve sualtı 
hayvanat bahçesini barındıran Emaar 
Sguare Mall'a gelen misafirler, önce saat 
20.00'de başlayan kokteyle katıldılar. 
Saat 21.00'de sahneye çıkan İskender 


| ş, sanat, medya ve cemiyet hayatının 


Dünyada 39 Mik ede yayınlanan ve P aydaş ve Orkestrası, seslendirdikleri 
Tü rkiye” de 13'üncü y alanı g eride mrakan geçmişten bugüne sevilen, 'zamansız” 
1) > hn aft alık yaşam stil ve c emiy et der gisi parçalarla misafirlere keyifli ve eğlence 
ğ HELLO! ile Türk iy emin en d Ü ital ve akıllı dolu dakikalar yaşattılar. Gecenin ilerleyen 


saatlerinde sahne alan DJ Can Aldemir 
ise, Türkçe ve yabancı şarkılarla misafirleri 
coşturdu. 


yaşam merkezi Emaar Sguare Mall'un ev 
sahipliğinde düzenlenen yılbaşı partisi, 
yak laşık 400 k Şunun k atılımıyla Gece boyunca #Ihepartyoftheyear 


ESRA OFLAZ 19 Aralık akşamı gerçekleşti. #emaar ve #hellodergisi etiketleriyle 


GÜVENKAYA yayınlanan fotoğraf ve videolarla 
, Ni parti sosyal medyadan da adeta canlı 
yayınlandı. 
“The Party of the Year'a katılanlar 
arasında Burhan Öçal, Sinem Yıldırım, 
Evren-Arhan Kayar, Hakan Sabancı, 
Mirgün Cabas, Özlem Avcıoğlu, Ceylan 
Pirinçcioğlu, Kaan GCüreklibatur, Yasemin 
a Taciroğlu, Esra Oflaz Güvenkaya, Hülya 
yi Eltemur, Zeynep Üstünel, Eliz Sakuçoğlu, 
Naz Elmas, Vedat Alaton, Şükran Güzeliş, 
Sitare Kalyoncuoğlu, Ömer Malaz, Alegra 
Levi, Ali Karacan, Ebru Uygun gibi 
isimler vardı. 


wl 
| SİNEM KIN, FİLİZ ŞAHİNKAYA, MELDA NARMANLI ÇİMEN, 


CEM M. BAŞAR, BURCU APAYDIN, DERYA BALCI, NİHAL 
7 AYAN, YEŞİL NUR MANTAŞ 
. a 
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S2 EMAAR 


HELLO! | 
EZEN iye Ö ai & yağ! ! 
Di ii Gel : 4 
â " «. 
i 
ia 
i 


İm. 

i «1 
ARZU. ULUDAĞ . <E > 5 
ELAZIĞ, MELDA 4 & 27 
Nin TAŞ” : | 1 ÖZLEM- MURAT GÜSA “ GÜSARI 

> İSKENDER PAYDAŞ $ ( 
m 
HEMAAR Mig “EMAR man e ŞA FMAA 


mum EZE # EMAAR Hi 


SA EMAAR , m AR 
> MELLO# k AAAR 
Lü 
Lİ 
4 
Lİ 
Li 
İL 
Li 
ml PİRİNÇCİOĞLU, v 


ŞEN M. BAŞAR 


2 ge 
ii 
4 AHU ORAKÇIOĞLU, » 
, PL GÜL GÖLGE SAYGI, (3 
e e ak KALİ RAŞİD BAĞZIBAĞLIR 5 ii 
— die gene Bn YAAR M mv 
NAR Mem YEM/ Bo 


EZ EMA sm OE) Car 


LAR av. a. 


al HAKAN AKKAYA, SİTARE Ş 
g KALYONCUOĞLU. 


SARP-EDA EVLİYAGİL 


BLOKNOT 


al 


ÖZEL 
BAKIM 


Nuxellence Göz 
Bölgesi Bakım 

Kremi, Nuxe'ün 
sahip olduğu 10 
patentle en ileri 
teknoloji serisi olan 
Nuxellence ailesinin 
en yeni üyesi. Bu 
krem, tek bir üründe 
üç etkiyi buluşturuyor 
ve içeriğinde bulunan 
çarkıfelek çiçeği 

ve hyalüronik asit 

ile etkili bir sonuç 
vadediyor. Tüm göz 
çevresini uyarmak 
üzere geliştirilen 
soğutucu aplikatörü 
ise masaj yapmayı 
kolaylaştırıyor. 


İĞ elele OCAK 2018 


Doyum 
olmaz 


Gaziantep denilince 
akla ilk gelen lezzetimiz 
baklavayı uluslararası 
platformA taşımayı 
hedefleyen Saytad'ta 
baklava çeşitleri dışında 
burma, kadayıf, katmer 
gibi diğer şerbetli tatlılar, 
fıstıklı veya cevizli 
seçenekleriyle üretiliyor. 
Ayrıca Gaziantep'e özel 
Antep peyniri, sebzeli ve 
etli börek çeşitlerini de 
bulabilirsiniz. 


YENİLENİYORUZ! 


Yeni yılın ilk ayında aldığımız ilk karar; 
kendimize zaman ayırıyor hatta biraz 
da şımartıyoruz. Lierac, peeling ve 
maske serisi ile cildimizi yenilemeye 
talip. Gommage Douceur cildi 
derinlemesine temizleyerek maske 
uygulaması için hazırlıyor. İçeriğinde 
bulunan beyaz kil, ebegümeci ve 
yatıştırıcı keten çiçeği ekstreleri, 
koruyucu peeling parçacıkları 

ve masaj küreleri sayesinde cildi 
derinlemesine temizlerken aynı 
zamanda yatıştırıyor ve pürüzsüz bir 
görünüm sağlıyor. 


KÖMÜR MUCİZESİ 


Yes to'nun arındırıcı etkiye 
sahip Kömür serisi ile yeni 
yılda akneli cilt görünümünden 
kurtulabilirsiniz. Salisilik asit, 
kömür ve domates içerikleri ile 
ciltte arındırıcı etkiye sahip olan 
bu maske cildi derinlemesine 
temizliyor, kirden arındırıyor, 
akne oluşumunun engellenmesine 
yardımcı oluyor ve daha pürüzsüz 
bir cilt görünümü vadediyor. 


PRATİK VE STİL 
SAHİBİ 


Samsung Galaxy A serisinin en 
yeni üyeleri Galaxy A8 ve Galaxy 
A8-i kullanıcılarla tanıştırdı. Yeni 
akıllı telefonlar çift ön kamera ve 
büyük sonsuz ekran ile geliyor. 
Seri, günlük kullanıma yönelik ilave 
özellikleriyle her zamankinden 
daha pratik ve kullanışlı. Bizim 
ilgimizi en çok gece loş ışıkta bile 
kaliteli fotoğraf çekme imkanı 
sunan kamerası çekti galiba. Bu 
aydan itibaren satışa sunulacak. 
Samsung severlere duyurulur! 
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VAKTT KARLI HAVALARA ÖZEL 
TAMAM! Flo, karlı günlerde rahat ve sağlam adımlar 


G-shock 35'inci yıl özel Gold atmayı sağlayan kar botlarıyla hem şık hem 
konforlu alternatifler sunuyor. Siyah, gri ve 


Tornado Koleksiyonu, yeni bordonun hakimiyetindeki kar botları yumuşak 
üç farklı ürünle birlikte saat yapısı, kaymaz tabanı ve kolay adım atmayı 
tutkunlarıyla buluşuyor. Kasa sağlayacak konforlu tasarımıyla karlı günler için 


içlerinde 'since 1983” yazısının 
ve kordon kilidinde 35'inci 
yıl özel logosunun yer aldığı 

yepyeni G-shock'lar, markanın 


her zamanki dayanıklılık DOĞAL C | PSLER 


vazgeçilmeziniz olabilir. 


kl al Palivor Çiftliği, doğallıktan ödün vermeyen cipslerini Nişantaşı'nda bulunan 
Mya katman koruma yapısı kendi kafe ve şarküterisinde ve Macrocenter'larda satışa sundu. Özel kurutma 
ve kaliteli dalgıç saati gibi işlemlerinden geçerek üretilen çıtır çıtır mandalina, çilek, siyah zeytin, portakal, 
yenilikler de ekliyor. peynir cipsleri ve kızartılarak el yapımı olarak üretilen patates, kırmızı pancar, 


havuç cipsleriyle hem lezzetli hem de sağlıklı bir atıştırmalık alternatifi sunuyor. 


SAĞLIKLI BEYAZ ET 


Beyaz etin hem kaliteli protein hem düşük yağ hem de 
vitamin-mineral içeriği nedeniyle en iyi besin 
kaynaklarından biri olduğunu biliyoruz. Ama tavuk 
konusu son yıllarda biraz hassas, her tavuğu yiyemiyoruz. 
Şenpiliç, piliç çeşitleri, şarküteri ve pişirmeye hazır 
ürünleriyle leziz ve sağlıklı alternatifler sunuyor. 


IVIY.COM'u KEŞFET 
amm Ğİ 


Bundan sonra dergimize 
İçinden Moda Çıkan Alışveriş Sitesi 
sloganı ile bilinen internet sitesi 
IVIY.COM'dan sahip olabileceksin! 
Ipekyol, Hotiç, Koton, Furla, Estöe Lauder gibi 
stilinin vazgeçilmez markalarına indirimli fiyatlarla 
sahip olurken ödeme esnasında sepetine 
€€ Elele eklemeyi unutma! 99 
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ASTROLOJİ 


OĞ LAK 22 Aralık-20 Ocak 


Yeni yılın ilk ayı çok hareketli geçecek; ne de olsa bu ay sizin ayınız! Özellikle 
ayın ortasında her şey size bağlı, siz olmadan iş yapılmıyor, siz olmadan adım 
atılmıyor hissi oluşacak. Güneş sizler için parlıyor; yeni atılımlar, yeni iş 

kapıları, evlilik gibi konularda ciddi adımlar atacaksınız, kararlar alacaksınız. 


i 


DOLUNAY KARACA 


KOÇ 
21 Mart-20 Nisan 
Yeni yılın ilk dolunayı 2 
Ocak'ta Yengeç burcunda 
yaşanıyor; ev ve aile 
konularında gerilimli durumlar içerisinde 
olabilirsiniz. Bu ay motivasyonunuz işiniz ve 
mesleğiniz olacak. Yeni bir iş teklifi keyfinizi 
yerine getirebilir. Aşk hayatınızda çekim gücünüz 
artmış durumda; mıknatıs gibi çevrenizdeki 
herkesi kendinize çekiyorsunuz. 


BOGA 

21 Nisan-20 Mayıs 

Bu ay yeni yılın yenilenme 
enerjisiyle bir şeylere 
başlamak, yeni fikirler 
üretmek, yeni heyecanlar keşfetmek 
isteyebilirsiniz. 2 Ocak'taki dolunayda iletişim 
haneniz zorlanıyor; astlarla, üstlerle aranızda 
bir gerilim hissedebilirsiniz. Sevdiğiniz kişinin 
sürprizleri sizi şaşırtacak. 


IKIZLER 

21 Mayıs-21 Haziran 

Bu ay başkalarının 
problemlerini çözmeye 
çalışmaktan kendinize vakit 
ayıramayabilirsiniz. Yılın 

ilk dolunayı sizleri alacak-verecek, geciken 
faizler, borçlar, ertelenen seyahatler gibi 
birtakım sorunlarla baş başa bırakabilir, yanlış 
anlaşılmalara maruz kalabilirsiniz. 7 Ocak'taki 
yeni ay ise bu problemlerden sıyrılmanıza 
yardımcı olacak. Aşkta biraz geri adım atmanız 
gerekebilir. 


A 
YENGEÇ 
t © 22 Haziran-22 Temmuz 
» Yeni yılın ill ayında, daha 
önceden hangi konuda hayal 
kırıklığı yaşadıysanız bunun 
düzeleceği müjdesini verebiliriz. Daha önceden 
ortaklaşa bir işe girişmek istemiş fakat kararsız 
kalmış olabilirsiniz; kendinizle ilgili karar 
almak durumundasınız. 17 Ocak'taki yeni ayla 
beraber ilişkiniz canlanıyor ve dönüşüyor, bu 
değişime ayak uydurmaya çalışın. 
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ASLAN 

23 Temmuz-22 Ağustos 
Bu ay sağlıksız giden, sizi 
üzen, yoran bir ilişkiniz 
varsa noktalayabilirsiniz. Ev 
değişikliği yapmanız da olasılıklar arasında. 
Karşı cinsten birinin hareketlerine mana 
veremiyorsunuz, sizi gerçekten sevip 
sevmediğine karar veremiyorsunuz. 17 Ocak'ta 
Oğlak burcunda bir yeni ay oluşacak; sağlığınız 
iyi durumda, günlük rutin işlerinize kendinizi 
verin ve biraz akışına bırakın her şeyi. 


BAŞAK 
23 Ağustos-22 Eylül 
Şaşırtıcı haberlerle 
» karşılaşacağınız bir ay. Aşk ve 
li flört konularında şanlısınız; 
yeni birisiyle tanışabilir, var olan ilişkinizdeki 
sorunları çözebilirsiniz. Dolunayda arkadaş 
çevrenizi değiştirmeniz, farklı ortamlara 
girmenizi gerektirecek durumlar açığa çıkabilir. 
Bu ay çocuk bekleyen Başakları sevindirecek 
gelişmeler var. İlişkileriniz düzene giriyor. 


TERAZI 

23 Eylül-22 Ekim 

Çok değişken enerjiler 
mevcut bu ay sizde; bir 
iyisiniz bir kötü! Her şey 
iyi giderken, bir anda birtakım problemlere 
maruz kalıyorsunuz. 2 Ocak'taki dolunayda 
ev ve iş dengesini kurmakta zorlanabilirsiniz. 
17 Ocak'taki yeni ay ise yeni bir hobiye 
başlamanız gerektiğini ve bu sayede farklı 
ortamlara girmenizi tavsiye ediyor size. 


. AKREP 
| 25 Ekim-22 Kasım 

5 İnsanlarla konuşmak, 
dertlerinizi paylaşmak, iletişim 
kurmak bu ayın olmazsa olmazı 
sizler için. Yakın çevrenizden biriyle flört 
yaşama ihtimaliniz çok yüksek; fakat öncesinde 
birtakım gerginlikler yaşayacaksınız ve artık 
kendi içinize atmaktan vazgeçeceksiniz. Yeni bir 
proje söz konusu. İpler sizin elinizde. Bu gücü 
içinizde hissedeceksiniz. 


YAY 

, 23 Kasım-21 Aralık 

Bu ay kendinize bir iyilik yapın 
aile içinden küs olduğunuz 
kişiyle barışın; sizi yıpratan 


önerilerde, iyiliğinizden istifade etmek isteyen 
kişilerden uzaklaşın. Bu kişiler yüzünden 
ailenizle aranızı açmayın. Para haneniz bu 

ay çok dolu, eşinizden beklediğiniz veya 

bir ortağınızla beraber yaptığınız işten karlı 
çıkacaksınız. 


KOVA 
21 Ocak-19 Şubat 
©, Güzel planlar yapacağınız 
“bir ay; aynı zamanda biraz 

i yorulacaksınız. Birikmiş işler, 
Kbrulde. arka plandaki mevzular başınızı 
ağrıtacak ama bu dönemi elinizdekileri 
bitirmeye, herhangi bir yanlış veya eksik 
var mı diye kontrol etmeye çalışarak 
değerlendirin. Bu ay bekar Kovalar yeni bir 
ilişkiye yelken açabilir. 


BALIK 

20 Şubat-20 Mart 

> İçinizde büyük bir coşku var; 
yeni bir atılım, yeni bir eğitim, 
yeni bir iş için kolları sıvamış 
görünüyorsunuz; yıldızlar da sizi destekliyor. 
Her konuda başarılı olabilirsiniz aslında, yeter 
ki isteyin. Bu ay zorlanacağınız konu bire bir 
ilişkiler; grup ortamlarında kendinizi daha 
rahat hissedeceksiniz. Bekarlar sosyalleşerek 
kendilerini yeni bir romantizm içinde bulabilir. 


Oğlak neden sevilir? 
Güçlü iradeleri, çalışkanlığı, 
güvenilir ve dürüst olmasıyla 
her zaman başka bir evrenden 
gelmiş hissine kapılmamıza 
neden olurlar: Yanımızdan 
hiç ayırmayacağımz bir dost 
arıyorsamız, o kesinlikle Oğlak! 
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